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Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft

Orgelspel Die trouw blijft tot in eeuwigheid

Welkom en mededelingen Die de verdrukten recht verschaft

Aansteken van de Paaskaars door de diaken en Die de hongerigen brood geeft.

Onze hulp Genade zij u en vrede van God onze vader
en Jezus Christus onze Heer

Lied 91A,1en 3 Wie in de schaduw Gods mag wonen

Gebed

Lezing Johannes 14.1-14

NLB 213.1.2.5 Morgenglans der eeuwigheid
Overdenking

NLB 801.1.2.3 Door de nacht van strijd en zorgen

We zeggen het vaak genoeg: ons leven is kostbaar....
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Lied op de melodie van NLB 730
let op: dit is een andere tekst dan in het liedboek!

Heer, herinner U de namen, God, gedenk de vele aardse
ieder die gestorven is. tranen van verdriet en zorg,
Zie ons aan zoals wij kwamen vang ze op, Heer, en bewaar ze
uit de diepte, het verlies in uw kruik van troost en borg;
van de mensen, die wij dragen en ontvang de levensparels,
op de lippen, in ons hart, die wij koesteren als een schat
die wij missen sinds de dagen, wil hen in uw Rijk aanvaarden
dat de dood ons huis verwart. en gebruiken voor uw stad.

De namen van hen die ons het afgelopen jaar door de dood zijn ontvallen:



Nu wij zo de namen hebben genoemd, de lichten ontstoken, nodigen wij
een ieder uit die dat wil om een kaars aan te steken om zo iemand te
mogen gedenken.

Daarna zingen wij NLB 964 Met de engelen mee op reis

Voorbeden, collecten
Collecten

Slotlied: 753, 1,2, 6 Er is een land van louter licht

Zegen



