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voorbereiding en intrede 
 

- lied voor de dienst:  NLB 441: 1 en 2  

1. Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 

2. Heel Sion strooit haar palmen 
als vaandels voor uw voet. 
En ik stem in met psalmen 
waarmee ik U begroet. 
Zo zal ik U ontvangen: 
mijn lofzang is de twijg, 
mijn zangen zijn het vaandel 
dat zich in eerbied neigt. 

 

- welkom en mededelingen 
 
- aansteken van de Paaskaars    
- gedichtje en 3e Adventskaars  

 
Drie kaarsen helpen hopen 
dat de Heer dichtbij zal komen. 
Als je goede dingen doet 
komt de Heer je tegemoet. 

 
- aanvangslied:  Een toekomst vol van hoop ) 

1. In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
2. Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 

Refrein: U geeft een toekomst vol 
van hoop; 

dat heeft U aan ons 
beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 

 
3. U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.  refrein 

4. U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht.  
 refrein 



 
- stilte (verwonderd dat we mogen thuiskomen bij God) 

  
- toewijding (votum) en genadegroet  
 
- gebed om ontferming over de nood van de wereld 
 
- kyrielied: NLB 463: 1, 2 en 6  

1. Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt Uw mededogen 
nog wie U verwacht? 

2. Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 
noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 

6. Kyrie eleison, 
dat Gij u erbarmt, 
onze kille koude 
met uw licht verwarmt! 

 

 

Heilige Doop 
- inleiding en uitleg 

 
- doopgebed 

 
- geloofsbelijdenis Heer, U bent mijn leven (Symbolum ‘77)  

 

1. Heer, U bent mijn leven, 
de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg,  
de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad,  
de weg waarop ik ga. 
Zolang U mij adem geeft,  
zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen,  
want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

2. 'k geloof in U, Heer Jezus, 
geboren uit een maagd. 
eeuw'ge Zoon van God,  
die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde,  
leeft nu onder ons, 
één met God de Vader  
en verenigd met Uw volk, 
tot de dag gekomen is  
van Uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in 
Gods rijk. 

3. Heer, U bent mijn kracht, 
de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid,  
de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven  
zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, 
want Uw hand laat mij nooit 
los. 
Van wat ik misdaan heb,  
heeft U mij bevrijd. 
En in Uw vergeving leef ik nu. 

4. Vader van het leven, 
ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser,  
wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden,  
Geest van liefd' en kracht. 
U die via duizend wegen  
ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen,  
zendt U ons weer uit 
om het zaad te zijn van Gods 
rijk. 

 
- gesprekje met de kinderen rond de doopvont 

 
- Lied: Verbonden met vader en moeder (Geroepen om te Zingen: lied 79)  

 
(tijdens het zingen worden Lenn en Ide binnengebracht. De ouderling van dienst haalt ze op) 

 

1. Verbonden met vader en moeder, 
natuurlijk het meest met die twee, 
maar ook met de andere mensen, 
vier jij hier dit feest met ons mee. 

Refrein: Je hebt al een naam,  
maar je krijgt er één bij op dit feest, 
want jij wordt gedoopt in de naam  
van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. 

2. Je bent al een tijdje bij mensen, 
je naam is bij ons al vertrouwd, 
en dus is het tijd om te vieren,  
dat God die je kent van je houdt. refrein 

- doopvragen 

 
Max & Nienke en Ruth & Xander , God heeft ons allemaal, en dus ook jullie en jullie kinderen, lief. Daarom heeft Hij ons de 
Heilige doop gegeven als symbool/teken dat wij heel ons leven worden ondergedompeld en schoongewassen in de liefde 
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Daarom, en nergens anders om, dopen wij in de Naam van de Vader en de 
Zoon en de Heilige Geest. 

 
Jullie mogen daarom nu de volgende vragen beantwoorden: 

1. geloven jullie dat onze kinderen bij Christus horen en dat zij daarom gedoopt moeten worden in de naam van de 
Vader en de Zoon en de Heilige Geest? 
(De doop is immers het teken dat God zich liefderijk over hen ontfermt en dat hij hen wil leren vertrouwen dat Hij hen 
beschermt en bevrijdt van alle kwade machten en zonden, die hun en onze zorg en kracht te boven gaan) 
2. geloven jullie dat het onderwijs van het Oude en Nieuwe Testament, waarin Gods liefde voor ons wordt geopenbaard 
(en die we in onze geloofsbelijdenissen beantwoorden en samenvatten) de ware en volledige openbaring van Gods 
verlossing is? 
3. beloven jullie om jullie kinderen, ook als zij opgroeien en steeds wijzer en verstandiger worden, zo goed jullie kunnen, 
te (laten) onderwijzen en ze voor te leven als leerlingen en volgelingen van Jezus Christus onze Heer? 

 
 
 



Wat is daarop jullie antwoord,   
 
- Max & Nienke, vader en moeder van Lenn Joris ten Wolde 

 
- Xander & Ruth, vader en moeder van Ide Madelique Hooghuis 
 
- bediening van de heilige Doop aan Lenn Joris ten Wolde en Ide Madelique Hooghuis 
 
- vraag aan de gemeente  

 
Gemeente: willen jullie deze kinderen van God, Lenn en Ide, in jullie midden ontvangen, om hem in woord en daad te 
bewaren bij het hartsgeheim van Gods liefde in Christus, en willen jullie hun ouders, Max & Nienke en Xander & Ruth, 
bijstaan en helpen om hun kinderen te leren gaan op de weg van het geloof opdat zij hun doop leren beamen? 

 
Wat is daarop jullie antwoord? 
 
- zegenlied: NLB 363  

 

Dat 's HEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER! 

  

 
- de ouderling overhandigt de doopkaars en doopkaart  

 
- de doopkaarsen worden aangestoken  

 
- luisterlied tijdens het aansteken van de doopkaarsen: Opwekking 698   

Ook al gaat mijn weg 
door een diep dal van duisternis heen, 
Uw liefde drijft de angst uit in mij. 
Ook al loop ik vast 
overvallen door een hevige storm, 
ik keer niet om want U bent nabij. 
 
En ik vrees een gevaren meer, 
met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij? 
 
Refrein: Nooit meer, nooit meer alleen, 

loop ik door de stormen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen; 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

En, ik zie al de glans, 
in de verte, van het stralende licht. 
Dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht 
Maar tot aan die dag 
dat de schepping wordt bevrijd van de pijn, 
is u te kennen al wat ik wil 
 
En ik vrees geen gevaren meer, 
met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij?  Refrein 

 
Ja, ik zie al de glans, 
in de verte, van het stralende licht. 
Maar tot aan die dag 
dat de schepping 
wordt bevrijd van de pijn, 
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen.   Refrein 

- Lenn en Ide worden weggebracht en de kinderen gaan naar de kinderkerk 
 

dienst van het Woord 
 

- gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest 

 
- Schriftlezing (NBV’21): Mattheüs 3: 1-13 
1 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 2 ‘Kom tot inkeer, want het 
koninkrijk van de hemel is nabij!’ 3 Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Een stem roept in de 
woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’ 4 Johannes droeg een ruwe mantel van 
kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. 5 Uit Jeruzalem, uit heel Judea en 
uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe 6 en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, 
waarbij ze hun zonden beleden. 
7 Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft 
jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? 8 Breng liever vruchten voort die tonen dat jullie tot 
inkeer gekomen zijn. 9 En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: 
God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 10 De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom 
die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 11 Ik doop jullie met water als teken 



van jullie inkeer, maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om zijn sandalen voor 
Hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 12 Hij houdt de wan in zijn hand, Hij zal zijn 
dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’ 
13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden.  
 
- lied:  Psalm 85: 3   

3. God redt zijn volk, zijn eer komt in ons land. 
Dan gaan de trouw en waarheid hand in hand. 
Hij woont bij ons als recht de vrede kust. 
De liefde groeit en bloeit naar hartenlust. 
Gerechtigheid daalt uit de hemel neer. 
De aarde schenkt het goede van de HEER: 
het land geeft vrucht, de oogsten zegent Hij. 
Recht snelt vooruit en maakt zijn wegen vrij. 

 

 
- verkondiging: Advent: gedoopt worden 
 
- lied:  NLB 441: 3, 4 en 5  

3. Wat hebt U opgegeven 
om mij nabij te zijn, 
toen mijn armzalig leven 
getekend was door pijn? 
Zo veel was mij ontnomen 
waarin ik vreugde vind, 
maar toen bent U gekomen 
en wist ik mij bemind. 

4. Van boeien die mij bonden 
ben ik door U bevrijd. 
U redt mij ongeschonden 
uit alle haat en nijd. 
U houdt mij hoog in ere. 
Daarbij valt in het niet 
wat alle goud ter wereld 
aan aardse rijkdom biedt. 

5. Niets dreef U uit den hoge 
naar wat wij mensen zijn, 
dan liefde, louter liefde. 
U ziet de schuld en pijn, 
waarmee wij allen falen, 
maar houdt die grote last, 
de wereld met haar kwalen, 
in uw erbarmen vast. 

 
dienst van gebeden en dankzegging 

 
- dankgebed – voorbeden – stille gebeden – Onze Vader 
 
- inzameling van de gaven  1: diaconie 2: Kerkbeheer  (uitgang: gebouwen) 
collectebussen: project HomeSweetHome) 

 
- lied na de collecte Evangelische Liedbundel 479  

1.’Zoals klei in de hand van de pottenbakker,  
zo ben jij in mijn hand’, zegt de HEER. 
’Zoals klei in de hand van de pottenbakker,  
zo maak Ik jou een vat tot mijn eer’. 
Kneed mij, Here God, 
ook als het soms wel eens pijn doet. 
Kneed mij, Here God,   
U weet precies hoe ik zijn moet.  

2. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, 
zo ben ik in uw handen, o Heer. 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker, 
zo maakt U mij een vat tot uw eer. 
Kneed mij, Here God, 
’k wil mij opnieuw aan U geven. 
Kneed mij, Here God, 
U maakt iets moois van mijn leven. 

 
- De kinderen van de kinderkerk en overhandigen hun doopcadeau 
 

heenzending en zegen 
 
- slotlied Opwekking 710 – Gebed om zegen (zegen mij)  

 

1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 

2. Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 

 



waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
- zegen (gezongen 3x amen) (staande) 

 
- muziek na de dienst   

 


