
 

 

Pinksterdienst  

19 mei 2024 

10.00 uur – Geref. Kerk 

Dominee René Kok 

 

Welkom:  

 

Intochtslied: NLB 672, 1 en 2   Komt laat ons deze dag 

 

Aansteken van de Paaskaars 

 

Onze hulp, Drempelgebed   

 

Graduale: NLB 672,, 7    Wie ‘Heren Geest bezielt 

 

Troost van de grootouders:    De man met de kinderwagen  

 

Lezing: Handelingen 2, 1-13 

 

Lied: NLB 360, 1,2,3    Kom, Schepper, Geest daal tot ons neer 

 

Lezing: 1 Corinthe 13 

 

Lied: NLB 841, 1 en 2    Wat zijn de goede vruchten 

 

Overdenking 

 

Lied: NLB 686     De Geest des Heren heeft 

 

Voorbeden, Collecten 

 

Slotlied: NLB 675    Geest van Hierboven 

 

Troost van de uitdaging WIJ STONDEN AAN WEERSZIJDEN VAN EEN AFGROND 

 

Met de zegen willen we graag de kerk in komen en laten zien wat we gemaakt hebben. Als 

we de kerk in komen, willen we het lied: ik moet weggaan zingen. 

 

Zegen 

Ga in de kracht die u gegeven is, 

  ga in eenvoud, in vrolijkheid 

  in vriendelijkheid, op zoek naar liefde 

  en de Geest van God zal met u gaan. 

 


