
  
 

21 september 2025 10.00 uur 
PkiN Startdienst 2025  

 
Voorganger: dominee Johan Prosman 

Organist: Margreet van Dorsten  
M.m.v.: Gemeenteband  

 
 

voorbereiding en intrede 

 
- liederen voor de dienst: 

 
 - Welkom Heilige Geest (Opw 391)  

Refrein: Welkom, Heil'ge Geest van 
God, 

waai over ons. 
Maak onze harten rein. 
O, welkom, Heil'ge Geest van 
God, 
waai over ons. 
Maak onze harten rein. 

1. Zoals koren op het veld 
wordt bewogen door de wind, 
buigen wij ons voor uw kracht, 
opdat Uw Geest het werk begint.  
  
 Refrein: 

2. Schenk Uw levensadem, Heer, 
want wij buigen voor U neer. 
Laat geen angst of trots bestaan 
en maak ons Heilig in Uw naam. 
 
 Refrein: 

 
- Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (Opw 334)   

1. Heer, Uw licht en Uw liefde 
schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw 
ons. 
Levend Woord, ja Uw waarheid 
bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

 
 

Refrein: Kom, Jezus kom,  
vul dit land met Uw 
heerlijkheid. 
Kom Heil’ge Geest,  
stort op ons Uw vuur. 
Zend Uw rivier,  
laat Uw heil  
heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer Uw woord  
dat het licht overwint. 

3. Staan wij oog in oog met U Heer, 
daalt Uw stralende licht op ons neer, 
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons 
leven, 
U volmaakt wie volkomen zich 
geven. 
Schijn in mij, schijn door mij.
 Refrein 
 

2. Heer, ’k wil komen in Uw 
nabijheid. 
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik 
horen. 
Schijn in mij, schijn door mij.
 Refrein 

- welkom (en mededelingen) 

 
- aansteken van de Paaskaars  

  
- aanvangslied:  Vandaag is de dag (Opw. 724)    

Wat door mijn gedachten gaat 
en wat mij te wachten staat 
wilt U dat ik achterlaat bij U, Jezus, 
want ik kan bij U terecht. 
Nu doe ik wat U mij zegt. 
want wat voor mij is weggelegd door 
U 
is goed, is goed! 
 

Mijn angst laat ik achter mij. 
Mijn twijfel zet ik opzij. 
Ik leg mijn verlangens bij U neer, 
Jezus, 
want ik kan bij U terecht. 
Nu doe ik wat U mij zegt, 
want wat voor mij is weggelegd door 
U 
is goed, is goed! 

Vandaag is de dag die U geeft 
en ik ben dankbaar en blij dat ik leef. 
Vandaag is de dag die U geeft 
en ik ben dankbaar en blij dat U leeft. 
Ik hoef niet bang te zijn voor morgen. 
Al mijn angsten en mijn zorgen: 
Weg ermee! U wil ik volgen. 
U kent mij, U houdt mij vast. 
Vandaag is de dag. 



Refrein:  
Vandaag is de dag die U geeft 
en ik ben dankbaar en blij dat ik leef. 
Vandaag is de dag die U geeft 
en ik ben dankbaar en blij dat U leeft. 
Ik hoef niet bang te zijn voor morgen, 
want ik houd mij aan U vast. 
Vandaag is de dag. 

 
Refrein 
 
Ik wil altijd bij U zijn. 
Uw waarheid houdt mij overeind. 
Ik wil altijd bij U zijn. 
Uw waarheid houdt mij overeind. 
 

 
Vandaag is de dag... (refrein 3x) 

 
- stilte (verwonderd dat we mogen thuiskomen bij God) (staande) 

 
- toewijding (votum) en genadegroet (staande) 

 
- lied: Geest van hierboven (Opw. 383 / NLB 675)   (staande) 

1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 
- de kinderen halen het licht op en gaan naar de kinderkerk terwijl de kinderen de kerk uitgaan zingen we: 
 

Kinderlied: Zie de zon, zie de maan  

Zie de zon 
Zie de maan 
Zie de sterren in hun baan 
Sterren ontelbaar overal vandaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 

Voel je hart 
Voel je huid 
Voel je adem als je fluit 
Mensen ontelbaar overal vandaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 

Zie ik de zon de sterren en de maan 
Wat een wonder dat ik mag bestaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 

 
- gebed (van verootmoediging EN voor de nood van de wereld) 

 
- geloofsbelijdenis: NLB 340b – Apostolische geloofbelijdenis (staande) 

 
I. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemel en der aarde. 
II. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
is nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vader; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
III. Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vleses; 
en een eeuwig leven. Amen, amen, amen. 

 

dienst van het Woord 

 
- gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest 
 
 



 

 
 
- Schriftlezing (NBV’21): Handelingen 8: 26 – 40  (Filippus en de Ethiopiër)    
26 Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ 
27 Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Net op dat moment was daar een Ethiopiër, een 
eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar 
schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden 28 en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de 
profeet Jesaja te lezen. 29 De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ 30 Filippus haastte zich 
naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 31 De Ethiopiër 
antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te 
komen zitten. 32 Dit was het Schriftgedeelte dat hij las: 

‘Als een schaap werd Hij naar de slacht geleid; 
als een lam dat stil is bij zijn scheerder 
deed Hij zijn mond niet open. 
33 Hij werd vernederd en Hem werd geen recht gedaan, 
wie zal van zijn nakomelingen verhalen? 
Want op aarde leeft Hij niet meer.’ 

34 De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander?’ 
35 Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als 
uitgangspunt nam. 36 Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom 
zou ik niet gedoopt kunnen worden?’ ‘[37] Filippus zei tegen hem: ‘Als u gelooft met heel uw hart, is het toegestaan.’ 
Hij antwoordde: ‘Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.’’] 38 Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen 
het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. 39 Toen ze uit het water kwamen, greep de 
Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. 
40 Filippus kwam terecht in Azotus; van daar reisde hij verder om in alle steden het evangelie te verkondigen, tot hij in 
Caesarea aankwam. 
 
- verkondiging: (Heilige) Geest, waar bent U nu? 
 
- Luisterlied : Open My Eyes Lord  

Open my eyes, Lord 
I want to see Jesus 
To reach out and touch 
Him 
To know that He loves me 

Open mijn ogen, Heer 
Ik wil graag Jezus zien 
naar Hem reiken, Hem 
aanraken om te weten dat 
Hij mij liefheeft 

Open my ears, Lord 
Teach me to listen 
Open my heart, Lord 
I want to see Jesus 

Open mijn oren, Heer 
leer me te luisteren 
Open mijn hart, Heer 
Ik wil graag Jezus zien 

 
- moment interactief 
 

dienst van gebeden en dankzegging 
 

- dankgebed – voorbeden – stille gebeden – Onze Vader 
 
- presentatie van het nieuwe project:   
Getoonde film: https://m.youtube.com/watch?v=dhu2w0eFOoQ&pp=0gcJCRsBo7VqN5tD  
 
- inzameling van de gaven  1: MAF (vliegt waar wegen eindigen) 2: kerkbeheer uitgang: kerkgebouw 
 
- tijdens de collecte komen de kinderen van de crèche en de kinderkerk weer in de kerk 
 
- praatje kinderen 
 
- lied van de kinderkerk: Lees je Bijbel, bid elke dag (Evangelische Liedbundel 459)  

Lees je Bijbel bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag 
Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
Dat je groeien mag, dat je groeien mag. 
Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
 
 
 
 
 

 

 



heenzending en zegen 
 

- slotlied Er komen stromen van zegen (Joh. de Heer 57) (staande) 

1. Er komen stromen van zegen. 
Dat heeft Gods woord ons beloofd; 
stromen, verkwikkend als regen, 
vloeien tot elk die gelooft. 
 Refrein 

Refrein: 
Stromen van zegen, 
komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp'len reeds neder, 
zend ons die stromen, O Heer. 

3. Er komen stromen van zegen, 
Zend ons die Heilstroom nu neer! 
Geef ons die grote verkwikking; 
geef z' ons voortdurend, O Heer! 
 Refrein 

 
- zegen (gezongen 3x amen) (staande) 


