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Voorbereiding en intrede 
 
- lied voor de dienst:  LvK 231: 1 en 3 

1. Wij knielen voor Uw zetel neer, 
wij, Heer, en al Uw leden, 
en eren U als onze Heer 
met lied'ren en gebeden. 
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
voor U, o Godsgetuige, 
o Eerstgeboren' uit de dood 
zich diep eerbiedig buige! 

3. U, die als Heer der heerlijkheid 
verrees tot heil der volken, 
verwachten wij in majesteit 
eens weder op de wolken. 
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, 
ook die Hem heeft doorsteken! 
Elk zal Hem juichend hulde biên 
of om ontferming smeken. 

 

 
- welkom en mededelingen 
 
- aansteken van de Paaskaars  
  
- aanvangslied:  ELB 262 (Psalm 119: 105)  
 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet ] 2x 
en een licht op mijn pad.    ] 

Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 

 

 
- stilte (verwonderd dat we mogen thuiskomen bij God) 
  
- toewijding (votum) en genadegroet  
 
- lied: NLB 662: 1, 2 

1. Heer, komt in deze tijd 

Uw heerschappij, 

het einde van de strijd, 

de stad waar vrij, 

uit boze droom ontwaakt, 

de mensen wonen, 

tot een gezin gemaakt, 

Gods dochters en Gods zonen? 

2. Heer, gaat Gij van ons heen, 

in deze tijd? 

Vermaakt Gij ons alleen 

Uw dienstbaarheid? 

Laat Gij ons dan voorgoed 

in hoop en vrezen 

en mag Uw vredegroet 

het laatste woord niet wezen? 

 

 

- gebed om ontferming 
 
- loflied (kinderlied):  ELB 420 
 

Refrein: Als je bidt zal Hij je geven. 
Als je klopt aan de deur zal Hij open doen. 
Als je zoekt dan zul je ’t vinden, 
halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. 

1. Als je de Vader vraagt om ’n brood, 
geeft Hij je zeker nooit een steen. 
Al je gebeden klein of groot, 
heus, Hij vergeet er niet één.  Refrein 

2. Als je mijn Vader iets wil vragen, 
vraag in mijn Naam, Ik zal het doen. 
Ik ben met je alle dagen 
Ik ben dezelfde als toen.  Refrein 

 
Dienst van het Woord 

 
- gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest 
 
- Schriftlezing 1 (NBV): Psalm 27 

1 Van David. 
 

De HEER is mijn licht, mijn behoud, 
wie zou ik vrezen? 
Bij de HEER is mijn leven veilig, 
voor wie zou ik bang zijn? 

 

 

wonen in het huis van de HEER 
alle dagen van mijn leven, 
om de liefde van de HEER te aanschouwen, 
hem te ontmoeten in zijn tempel. 

 

 

 

 

U bent mij altijd tot hulp geweest, 
verstoot mij niet, verlaat mij niet, 
God, mijn behoud. 
10 Al verlaten mij vader en moeder, 
de HEER neemt mij liefdevol aan. 

 

 

 



 

2 Kwaadwilligen kwamen op mij af 
om mij levend te verslinden, 
mijn vijanden belaagden mij, 
maar zij struikelden, zij vielen. 
 

3 Al trok een leger tegen mij op, 
mijn hart zou onbevreesd zijn, 
al woedde er een oorlog tegen mij, 
nog zou ik mij veilig weten. 
4 Ik vraag aan de HEER één ding, 
het enige wat ik verlang: 
 

 

5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak 
op de dag van het kwaad, 
hij verbergt mij veilig in zijn tent, 
hij tilt mij hoog op een rots. 
 

6 Daarom heft zich mijn hoofd 
fier boven de vijanden rondom mij, 
ik wil offers brengen in zijn tent, 
hem juichend offers brengen, 
ik wil zingen en spelen voor de HEER. 

7 Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, 

wees genadig en antwoord mij. 
8 Mijn hart zegt u na: 
‘Zoek mijn nabijheid!’ 
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken, 
9 verberg uw gelaat niet voor mij, 
wijs uw dienaar niet af in uw toorn. 

 

11 Wijs mij uw weg, HEER, 
leid mij op een effen pad, 
bescherm mij tegen mijn vijanden, 
12 lever mij niet uit aan mijn belagers. 
Valse getuigen staan tegen mij op 
en dreigen met geweld. 
 

13 Mag ik niet verwachten 
de goedheid van de HEER te zien 
in het land van de levenden? 
14 Wacht op de HEER, 
wees dapper en vastberaden, 
ja, wacht op de HEER. 

 

- lied:  NLB Psalm 27: 1 en 4 

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in Zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de HEER die mij behouden zal! 

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot Uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht". 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 

 

- Schriftlezing 2 (NBV): Handelingen 1: 4, 5 & 12 – 26 
4 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij 

hebben gehoord, in vervulling zal gaan. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’  
 
12 Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. 13 Toen ze in de 

stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, 
Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. 14 Vurig en eensgezind wijdden ze 
zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. 
Judas vervangen 

 
15 In die dagen stond Petrus op te midden van de leerlingen – er was een groep van ongeveer honderdtwintig mensen bijeen – en zei: 16 ‘Broeders 
en zusters, het schriftwoord waarin de heilige Geest bij monde van David heeft gesproken over Judas, de gids van hen die Jezus gevangen hebben 
genomen, moest in vervulling gaan. 17 Judas was een van ons en had deel aan onze dienende taak. 18 Van de beloning voor zijn schanddaad kocht 

hij een stuk grond, maar bij een val werd zijn buik opengereten, zodat zijn ingewanden naar buiten kwamen. 19 Alle inwoners van Jeruzalem hebben 
van deze gebeurtenis gehoord, en daarom noemen ze dat stuk grond in hun eigen taal Akeldama, wat ‘bloedgrond’ betekent. 20 In het boek van de 
Psalmen staat namelijk geschreven: “Laat zijn woonplaats een woestenij worden en laat niemand daar meer verblijven.” En ook: “Laat een ander zijn 

taak overnemen.” 21 Daarom moet een van de mannen die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde, 22 vanaf de doop door 
Johannes tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding.’ 

 
23 Ze stelden twee kandidaten voor: Josef Barsabbas, die de bijnaam Justus had, en Mattias. 24 Daarna baden ze als volgt: ‘U, Heer, doorgrondt 
ieders gedachten. Wijs van deze beide mannen degene aan die u gekozen hebt 25 om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te 

nemen van Judas, die zijn ondergang tegemoet is gegaan.’ 26 Ze lieten hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd aan de elf apostelen toegevoegd. 
 

- lied: NLB Psalm 27: 7   

7. O als ik niet met opgeheven hoofde 
Zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van Zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op de HEER, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op de HEER en houd u onversaagd. 

 

 
- verkondiging: wachten op de Geest 
 
- lied:  NLB 681 

Veni Sancte Spiritus, 
tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, 
veni Sancte Spiritus. 

Kom tot ons, o Heil’ge Geest, 
ontsteek in ons de vlam van Uw liefde. 
Kom tot ons, o Heil’ge Geest, 
woon in ons, o Heil’ge Geest. 

Veni Sancte Spiritus, 
tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, 
veni Sancte Spiritus. 

Kom tot ons, o Heil’ge Geest, 
ontsteek in ons de vlam van Uw liefde. 
Kom tot ons, o Heil’ge Geest, 
woon in ons, o Heil’ge Geest. 

 
Dienst van gebeden en dankzegging 

 
 

 



- dankgebed – voorbeden – stille gebeden – Onze Vader 
 

Heenzending en zegen 
 
 
 

- slotlied ELB 147: 1 en 3 
 

1. Heer, ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer; 
laat ook van die milde regen 
dropp’len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij, 
dropp’len vallen ook op mij. 

3. Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan: 
Gij geeft blinden d’ ogen weer! 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan. 
Werk in mij met kracht, o Heer! 
Ook in mij, ook in mij, 
werk ook door Uw kracht in mij! 

 

 

 
- zegen (gezongen 3x amen) (staande) 


