
 
 

Orde van dienst  

Eredienst 29 december 2024 

Locatie: Geref. Kerk Nijeveen 

Voorganger: dominee Jan Stap 

Organist: mevrouw Margreet van Dorsten 

 

 

Lied voor de dienst: 

ELB 100: 1 en 2 - ‘Donker de nacht’ 

NLB 474: 1 en 4 – ‘Loof God, gij christenen, maak Hem groot’ 

 

Mededelingen 

 

Aanvangslied ELB 105: 1 en 7 - ‘’t Licht dezer wereld is reddend verschenen’ 

 

Stil Gebed 

 

Votum en Groet 

 

Zingen NLB 517: 1, 2 en 4 - Christus uit God geboren 

 

Gebed van toenadering 

 

Verkondiging van Gods genade 1 Jn 2:7–11 

Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor maar een 

oud, dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. 

Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, en 

dit is werkelijkheid in Jezus’ leven en in uw leven. Wie zegt in het licht te zijn maar zijn 

broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander liefheeft, blijft 

in het licht en komt niet ten val, maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij 

gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert. 

 

Zingen NLB 494: 1, 2 en 3 – ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’ 

 

Apostolische Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere; 



die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in den Heilige Geest. 

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 

vergeving der zonden; 

wederopstanding des vleses; 

en een eeuwig leven. 

Amen 

 

Zingen ELB 166: 1 en 4 – ‘Vader, U loven wij’ 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Johannes 1: 1-14 

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het 

begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In 

het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de 

duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.  

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als 

getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet 

zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens 

verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem 

ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie 

van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam 

geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op 

natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit 

God.  

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, 

en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 

 

Zingen: NLB 488: 1, 2, 5 – ‘In den beginne was het woord’ 

 

Verkondiging 

 

Tekst voor de verkondiging: 

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen 

(Joh. 1:5) 

 

Zingen NLB 482: 1 en 3 – ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’ 

 

Dienst der gebeden 

 



Collecte 

 

Slotzang NLB 487: 1, 2 en 3 – ‘Eer zij God in onze dagen’ 

 

Zegen (3x  Amen) 


