
 
 
 

Gereformeerde Kerk Nijeveen-Havelte-Wanneperveen 
EREDIENST 

 
14 december 2025 10.00 uur 

Voorganger: dominee Johan Prosman  
Organist: Arjan Kroes  

 
 
 

Heilige Doop  
 

Aniek Feline Hoekman 
dochter van Nico Hoekman en Sofie Masteling 

geboren op 13 augustus 2025 
 

Elin Jade ten Wolde 
dochter van Max ten Wolde en Nienke Karsten 

geboren op 29 september 2025 
 

Muziek: Dromen in Kleur (Suzan & Freek) https://www.youtube.com/watch?v=s9N3_i9EFCg  
 
 

voorbereiding en intrede 
- lied voor de dienst:  NLB 441: 1  
1. Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 

  

- welkom en mededelingen 
 
- aansteken van de Paaskaars  
  
- gedichtje en 3e Adventskaars  

Open je ogen, dan zie je iets fijns 
Hoop en geluk, al is het nog klein. 
Dansende mensen, een bloem in het zand 
Want het wordt feest in het hele land 

 
- Projectlied/aanvangslied:  De Geluksbezorger (melodie: ‘Nu daagt het in het oosten,’ Liedboek 444) 
Elke zondag: 
Hoe kunnen mensen stralen? 
Hoe worden mensen blij? 
Wij horen in verhalen 
dat God dichtbij zal zijn. 

derde advent: 
De bloemen zullen bloeien: 
een feest in de woestijn. 
En mensen zullen groeien, 
het zal een wonder zijn. 

 

 
- stilte (verwonderd dat we mogen thuiskomen bij God) (staande) 
 
- toewijding (votum) en genadegroet (staande) 
 
- kyrielied: NLB 433: 1, 4 en 5  
1. Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht. 
Licht dat in de nacht begint, 
Kind van God, Maria 's kind. 

4. Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 

5. Lof zij God in 't hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 



 
Heilige Doop 

- inleiding en uitleg 
 
- doopgebed 
 
- Apostolische geloofsbelijdenis  (staande) 
I. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
II. En in Jezus Christus, 
Zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 
die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle;  

ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel,  
zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
III. Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap 
der heiligen; 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vlezes; 
en een eeuwig leven. 

 
- lied:  NLB 344 (staande) 
1. Wij geloven één voor één 
en ook allen: 
de Heer is God en anders geen. 
Amen, amen. 

2. Wij geloven in de naam  
Jezus Christus, 
gestorven en weer opgestaan.  
Halleluja! 

3. Wij geloven dat de Geest  
ook nog heden 
de wereld en onszelf geneest.  
Vrede, vrede. 

 
- gesprekje met de kinderen rond de doopvont 
 
- Lied: Verbonden met vader en moeder (Geroepen om te Zingen: lied 79)  

(tijdens het zingen worden Aniek en Elin binnengebracht. De ouderling van dienst haalt ze op) 
1. Verbonden met vader en moeder, 
natuurlijk het meest met die twee, 
maar ook met de andere mensen, 
vier jij hier dit feest met ons mee. 

Refrein: Je hebt al een naam,  
maar je krijgt er één bij op dit feest, 
want jij wordt gedoopt in de naam  
van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. 

2. Je bent al een tijdje bij mensen, 
je naam is bij ons al vertrouwd, 
en dus is het tijd om te vieren,  
dat God die je kent van je houdt. refrein 

- doopvragen 
 

 
- bediening van de Heilige Doop aan Aniek Feline Hoekman en Elin Jade ten Wolde 
 
- vraag aan de gemeente (staande) 
 
- zegenlied: NLB 363 orgel (staande) 
Dat 's HEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER! 

  

 
- de ouderling overhandigt de doopkaars en doopkaart Esther 
 
- de doopkaarsen worden aangestoken ouders 
- Aniek en Elin worden weggebracht en de kinderen gaan naar de kinderkerk 
 

dienst van het Woord 
- gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest 
- Schriftlezing (NBV’21): Lukas 1: 26-38 
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was 
uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 28 
Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het 
horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees 
niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je 
moet Hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, 
de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van 
Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 
34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ 35 De 
engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw 



overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36 Luister, ook je 
familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor 
onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De 
Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 
 
 
 
- lied:  Opwekking 770 
1. Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan, 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik ben' en ‘Ik zal er zijn'. 
 
2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet. 
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
4. O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
'Ik ben die ik ben' is Uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.    2x 

 
- verkondiging: De Heer wil ik dienen (vs. 38) 
 
- lied:  Evangelische Liedbundel 218  
1. Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken,  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot zijn eer.  

2. Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
en zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
’t Werk van God is niet te keren  
omdat Hij erover waakt  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.  

 

 
ambtsdragersbevestiging 

ouderling Irna Oosterhuis-Hoekman 
- inleiding en uitleg 
 
- bevestigingsvragen 
 
- aanvaarding / woord aan de gemeente 
 
- welkom door de kerkenraad 
 

dienst van gebeden en dankzegging 
- dankgebed – voorbeden – stille gebeden – Onze Vader 
 
- inzameling van de gaven  1: diaconie 2: Kerkbeheer  (uitgang: gebouwen  collectebussen: project MAF 
zendingsvliegers) 

  
 

- lied na de collecte Evangelische Liedbundel 278: 1  
1. Laat de kind’ren tot Mij komen, 
alle alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot Mij komen, 
niemand mag ze hind’ren. 
Want de poorten van mijn rijk 
Staan voor kind’ren open, 
laat ze allen groot en klein 
bij Mij binnenlopen. 

 

 
- De kinderen van de kinderkerk overhandigen hun doopcadeau 



 
heenzending en zegen 

- slotlied NLB 416: 1 en 4  
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in Zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
- zegen (gezongen 3x amen) (staande) 
 
 

gelegenheid tot feliciteren voor in de kerk 
 

koffie na de dienst 


