
 
 

Liturgie zondag 20 juni 

Hervormde Kerk Nijeveen 

Voorganger: dominee René Kok 

 

Orgelspel 

 

Aansteken van de Paaskaars 

 

Psalm van de zondag:  NLB 63.1.2 

 

Onze hulp 

 

Drempelgebed 

 

Graduale:  NLB 63.3 

 

Kyrie 

 

Gloria:   NLB 304  Zing van de Vader die in den beginne 

 

Lezing:  Lukas 10, 38-42 

Let op: de lezing is uit de Nijeveense Vertaling, tekst zie onderaan 

 

Lied:    NLB 685  Geest van God, zo vol van liefde  

 

Overdenking 

 

Lied:    NLB 275   Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig 

 

Voorbeden   

  

Collecten 

 

Slotlied:   NLB 418.1.2.3 God schenk ons de kracht 

 

Zegen  

 
Orgel 

 

Maar als ze voortgaan  

komt hij binnen in zomaar een dorp;  

zomaar een vrouw, met de naam Marta,  

verwelkomt hem in haar huis.  



Zij heeft een zuster gehad,  

met roepnaam Maria, die óók,  

gezeten aan de voeten van de Heer,  

zijn spreken heeft gehoord.  

Maar Marta is druk bezig geweest  

met veel dienstwerk;  

ze komt bij hem staan en zegt:  

heer, maakt het je niet uit  

dat mijn zuster het bedienen aan mij alleen  

heeft overgelaten? 

zeg haar dan dat ze  

het samen met mij op zich moet nemen!  

Maar ten antwoord zegt de Heer tot haar:  

Marta, Marta, je bent  

bezorgd en druk over vele dingen;  

maar aan weinige dingen is gebrek,  

behalve aan één ding!-  

Maria kiest immers het goede deel  

dat van haar niet zal worden afgenomen!  

 


