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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 

Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 

Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 

Predikanten ds. J.Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, dominee@gereformeerdekerknijeveen.nl 

 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 

Contactpersoon diensten mevr. J. van Gijssel, tel. 06-15400837, preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl. 

Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 

Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 0522-475075 / 06-12529230 

 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 

Kerkelijk bureau mevr.E.Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel.490594  

 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 

C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 

 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 

 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 

Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 

Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 

Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 

Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 

Auto-ophaaldienst dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315 

Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20, tel. 491538 of 06-40284135 

Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 

Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 

Jeugd contact team email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, IngeWestenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft) 

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  

Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 

Predikant ds. J.Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 

Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 

Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 

Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 

Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21,penningmeestercvk@hgkd.nl 

Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 

Diaconie NL91RABO0367101416 

Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 

Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 

Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 

Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 

Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 

Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. G. Huisman,De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl  

Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  

Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  

 

HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   

Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 

Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  

 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 

Scriba mevr. G.C.Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 

Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl 

Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 

Ledenadministratie  dhr. E. Vos, Het Nieveen 56, tel. 707807, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 

Kerkhofbeheer mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 

Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 

Bankrekening Diaconie NL96RABO0371802334 

Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 

Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. M. Logchies,De Veurdele 31, tel 06-50598522 

Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 

Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  

 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 27 september - 12.00 uur 
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Contactpersoon redactie: Han Karsten, tel 06-18688085 

http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl/
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file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scribaat@gereformeerdekerk.nl
mailto:kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/info@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scriba@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/ledenadministratie@hgkd.nl
mailto:penningmeestercvk@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hervormdegemeentenijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kokhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/mwvanhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kopijkerkendrieluik@hotmail.com


3 DRIELUIK - Voorwoord 

 

 

 

 

Jagen naar gerechtigheid 

1 Luister naar Mij,  

jullie die gerechtigheid najagen,  

jullie die de HEER zoeken.  

Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent,  

naar de diepe groeve waar je gedolven bent.  
 

2 Kijk naar Abraham, jullie vader, 

naar Sara, die jullie heeft gebaard;  

toen Ik hem riep was hij alleen,  

maar Ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt.  
 

3 De HEER troost Sion,  

Hij biedt troost aan haar ruïnes.  

Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk,  

haar wildernis wordt als de tuin van de HEER.  

Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich,  

waar muziek en lofzang klinken.  

 

 

4-5 Mijn volk, luister aandachtig naar Mij,  

Mijn natie, leen Mij je oor.  

De wet (de Thora) vindt zijn oorsprong in Mij,  

en Mijn recht zal een licht zijn voor alle volken.  

In een oogwenk breng Ik de zege nabij,  

de redding is al onderweg;  

Ik zal krachtig rechtspreken over de volken.  

De eilanden hebben hun hoop op Mij gevestigd,  

ze zien uit naar Mijn krachtig optreden.  
 

6 Kijk omhoog naar de hemel,  

kijk naar de aarde beneden:  

al vervliegt de hemel als rook,  

al valt de aarde uiteen als een oud gewaad  

en sterven haar bewoners als muggen,  

de redding die Ik breng, zal voor altijd blijven,  

Mijn gerechtigheid kent geen einde.  

Jesaja 51: 1 - 6 

Dit gaat (ook een beetje) over ons 
Het bovenstaande speelt in de ballingschap. Jeruzalem ligt in puin. De mensen uit Judea zijn gedeporteerd 

naar Babel. De toekomst is hopeloos. Ze zijn er nog slechter aan toe dan veel vluchtelingen vandaag: de 

Judeeërs zijn niet alleen uit hun eigen land weg; ze zijn gedeporteerd, gevangenen in het land van de vij-

anden die hun land verwoestten. Gerechtigheid is ver te zoeken. En dus is hun verlangen naar gerechtig-

heid groter dan ooit: ‘HEER, waar bent U? Hoe kan dit nu toch?’ Jesaja hoort en ziet zijn mensen zoeken en 
roepen om recht. En hij heeft een woord van God voor hen. 

Wij luisteren mee. Wij voelen ons immers ook aangesproken. Iedereen wil toch gerechtigheid? Wie zou 

daar toch tegen zijn? 

Er is alleen wel een klein probleempje met gerechtigheid…: men kan het niet altijd eens worden over wát 
precies rechtvaardig en goed is. Dat begint al bij ruzie over spelregels op het schoolplein: ‘jij speelt vals! 
‘Dat is niet eerlijk!’ ‘Ik heb gelijk!’ Er breken vriendschappen en huwelijken door stuk. En als het heel groot 
wordt, komt er zelfs oorlog van. De wereld is te vol van mensen die hun gelijk/recht halen over de rug van 

een ander. De wereld is te vol van mensen die menen dat alleen zij het bij het rechte eind hebben. Alsof ze 

god zijn… Dan geldt uiteindelijk alleen het recht van de sterkste. Dat was nu net het probleem waardoor 
het in Judea zo fout kon lopen. 
 

Zoek naar Gods gerechtigheid 
Maar Jesaja heeft een oplossing ontdekt, om zonder oorlog en ruzie gerechtigheid te vinden. In de balling-

schap denkt hij terug: hoe zat het met de gerechtigheid toen alles nog goed was? Hij roept zijn mensen - en 

ook ons - om mee te kijken. In een notendop komt dan de hele Thora langs: het verhaal van Gods 

gerechtigheid: Hij heeft ons uit de klei getrokken, uit de rots gebikt (het scheppingsverhaal, Genesis 1: 1). 

God heeft Abram geroepen en gezegend. En hij concludeert: De HEER zal Sion weer troosten, het geluk 

herscheppen als in de tuin van Eden. 

Dat is Gods recht: scheppen, zorgen, roepen, zegenen, troosten en redden uit hopeloze situaties en chaos. 

Als je omkijkt in je eigen leven kun je wellicht ook van die reddingsmomenten ontdekken. Het was hope-

loos, maar zonder of ondanks gevecht, is het toch goed gekomen: ben je weer gered, gezegend, geroepen 

en getroost. 

Hoe hopeloos het ook is, God zal de chaos opnieuw overwinnen. Daarop kunnen vertrouwen is de eerste 

stap van herstel van het goede in je leven. 

ds. Johan Prosman 



4 DRIELUIK 

 

HET KERSPEL: 
Maandsluiting: Vrijdag 29 september om 19 uur 
 o.l.v. Dhr. Willem Voogd 
 organist: Mevr. Marjo Withaar 
 

 

AGENDA 
 

     

6 Okt 19:00 Gezamenlijke maaltijd GKN 

     

 

 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

12-09 Dhr. H. Feijen, Karspelstraat 6 82 jaar 

17-09 Dhr. H.E. Siegers, 3e Nijeveense Kerkweg 1A 81 jaar 

18-09 Dhr. A. Piersma, Ds. van Halsemastraat 12/13 97 jaar 

18-09 Mevr. J. Huisman-Baas, Weth. Vosstraat 17 83 jaar 

21-09 Mevr. A. Gruppen-Snijder, Dorpsstraat 141 89 jaar 

27-09 Mevr. H. Maat-Meijeringh, Burg. van Veenlaan 5 C 85 jaar 

01-10 Mevr. A. Tuut-Bouwmeester, Karspelstraat 2 96 jaar 

01-10 Mevr. G. Bouwknegt-Bouwknegt, Rembrandtstraat 4 82 jaar 

04-10 Mevr. S. Pieffers-Hoorn, Veneweg 244 81 jaar 

   

10-10 Dhr. en mevr. Kroes-Bos, Klosseweg 8 55 Jaar getrouwd 
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STARTDIENST 
 

Zondag 17 september organiseren wij de 

startdienst. ‘Het startmoment’ voor het 
nieuwe kerkelijke jaar na de zomerperiode. 

Het thema van de dienst is ‘Ga je mee?’ Dit 

sluit aan bij het landelijke thema. De voor-

bereidingen zijn net gestart, maar het belooft 

een interactieve ochtend te worden. We 

starten, voor wie dat wil met een ochtend-

wandeling, onder leiding van enkele bekende 

dorpsgenoten, die je in een wandeling van 

een half uurtje meenemen langs de mooie 

plekjes van het dorp. Onderweg is er 

natuurlijk tijd voor een mooi gesprek. We 

verzamelen om 9.00 uur bij de kerk en 

vertrekken om 9.15 uur. Om 10.00 uur start 

de ochtenddienst met een ontbijt in de kerk, 

dat geheel wordt verzorgd door de com-

missie met producten van verschillende 

voedselproducenten uit het dorp. 
 

Na het ontbijt gaan we verder met een 

interactieve dienst met veel zang, muziek en 

een kennisquiz. Deze quiz kan je alleen doen, 

maar ook in tweetallen of een groepje. 

Opgeven van te voren is niet nodig, maar 

uiteraard hopen we u en jullie allemaal te 

kunnen begroeten. 
 

De startdienstcommissie: Johan Prosman, 

Anneke Hertong, Roel Haaze, Aaltje 

Compagner, Jennet van Dijk en Irna 

Oosterhuis 

 

KERK CAFÉ DE ONTMOETING 
 

Kerk Café ‘De ontmoeting’ gaat weer van 
start! 
 

Sinds 2017 organiseert het Kerk Café 

avonden voor en door het hele dorp, rondom 

alledaagse en soms ook heel bijzondere 

thema’s. Altijd vrij toegankelijk voor ieder-

een, zonder enige vorm van lidmaatschap. 

Een paar jaar geleden is het Kerk Café 

samengegaan met de gespreksgroep ‘De 
Ontmoeting’ van de HKN. Daarna volgde de 
Corona tijd waarin alles op een laag pitje 

heeft gestaan, en waarin we nog wel een 

paar online programma’s hebben aange-

boden, zoals een quiz avond, en een 

filmavond met nabespreking. 
 

Maar nu, met een nieuw seizoen voor de 

deur, willen we de draad weer oppakken! En 

als extra nieuwtje kunnen we vertellen, dat 

we dit seizoen 2 avonden gaan organiseren in 

samen werking met de activiteiten commissie 

van De Schalle onder de naam ‘Dorp en Kerk’. 
De eerste gezamenlijke avond is op dinsdag 7 

november om 20.00 uur in De Schalle, het 

thema zal dan zijn ‘Leefstijl’. De tweede 
gezamenlijke avond zal in het vroege voorjaar 

zijn, en daar zal Lucina Bolding haar mede-

werking aan verlenen. Verdere informatie en 

uitnodigingen volgen. Rond de kerstdagen en 

rondom Pasen gaan we weer een creatieve 

avond organiseren, ook hierover volgt later 

meer informatie. 
 

Even een terugblik op de afgelopen jaren. Er 

is altijd een breed scala aan onderwerpen 

geweest, we noemen er een paar; voltooid 

leven, voedselbank, LHBT, Godsbeelden, God 

en psyche, Islam, verwarde mensen, Millen-

nials, stichting Present, kringloop landbouw, 

Johan Massier over ‘een vroege dood’, een-

zaamheid, klimaatbeleid voor de boeren. Ook 

zijn we ieder seizoen actief en creatief bezig, 

denk aan schilderen, kerststukjes maken, 

koekjes versieren, liturgisch bloemschikken, 

handletteren, en niet te vergeten de spel-

letjes avond en de bijbelquiz. 
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Mocht je, n.a.v. genoemde thema’s en 
activiteiten, een idee hebben voor een 

gezamenlijke bijeenkomst ‘voor en door het 
dorp’ dan horen wij het graag! 
 

René Kok, Klaas Neutel en Geertje de Boer 

 

GEZAMENLIJKE MAALTIJD 
 

Vrijdagavond 6 oktober a.s. is er weer een 

gezamenlijke maaltijd in de Gereformeerde 

kerk. 
 

U wordt daarvoor, jong en oud, van harte 

uitgenodigd! 

De eerste maaltijd weer na onze zomerva-

kantie. Wanneer u dit leest duurt het nog 

even voordat de maaltijd er is. Schrijf het 

daarom op in de agenda en vooral de uiter-

lijke opgavedatum. Dit om teleurstelling te 

voorkomen. Dat zou jammer zijn. 
 

Wat we eten is natuurlijk een verrassing. En 

we zeggen ook zo vaak, neem eens een 

vriend/vriendin of buurvrouw/buurman mee. 

En kijk en luister om je heen, van wie je weet 

die eenzaam zijn. Laat het hen meebeleven 

wat jij/u zo waardevol vindt aan zo’n avond. 
We hopen weer op een grote opkomst! 
 

Vanaf 18.30 uur staat er een drankje voor u 

klaar, waarna we om 19.00 uur beginnen met 

het eten. 

De maaltijd kost € 8,- per persoon en voor 

kinderen € 4,- per kind. Het daaropvolgend 

3e kind, van hetzelfde gezin is gratis. 
 

Opgave kan t/m maandag 2 oktober d.m.v. 

het formulier, dat in de kerken wordt 

verspreid, te deponeren in de daarvoor 

bestemde doos. Of u kunt t/m maandag 

uiterlijk 17.00 uur bellen naar Hillie 

Hoekman. Tel. 0522 492095 / 0611956760 

Mailen kan ook: cornelishillie@ziggo.nl 
 

Nogmaals van harte welkom! 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens de kookgroep 

Hillie Hoekman 

 

 

JAKOB, LEA EN RACHEL 
 

Jakob, Lea en Rachel, een bijeenkomst voor 

stellen…. 
 

We zijn bezig om een programma op te 

zetten voor stellen. Als uitgangspunt hebben 

we de verhalen rondom Jakob, Lea en Rachel. 

Eigenlijk is het verhaal een tragedie van een 

man die zich bedrogen voelt, een vrouw die 

zich tekort gedaan voelt en de strijd tussen 

twee zussen. Maar je kunt de verhalen ook 

vertalen naar onze eigen relatie. Hoe kijkt 

Jakob tegen zijn twee vrouwen aan. En stel je 

nu eens voor dat dat niet twee vrouwen zijn, 

maar twee kanten van één vrouw….. En hoe 
ziet die vrouw dan zich zelf? Wie interesse 

heeft kan zich aanmelden bij Ds. Marjan van 

Hal of Ds. René Kok 

 

KOFFIE MET  
 

De gespreksgroep ''Koffie met'' gaat weer van 

start op 19 september van 10 tot 11 uur bij 

mevr. van der Touw, Scheerweide 24. Van 

harte welkom! 

 

ROUW- EN VERLIESGROEP 
 

Na de laatste zondag van het kerkelijk jaar 

waarop wij onze overledenen gedenken, zal 

bij voldoende deelname een rouw- en 

verliesgroep starten. Iedereen maakt het 

mee: de dood van een geliefde of een andere 

ingrijpende verlieservaring. Het kan heel 

heilzaam zijn om ervaringen hiermee met 

anderen te delen. Als u interesse hebt, kunt u 

alvast contact opnemen met Marjan van Hal. 

In november zal een flyer uitkomen met 

meer info over de inhoud van deze groep. 

 

ANDERHALF JAAR 
 

De oorlog in de Oekraïne duurt al meer dan 

anderhalf jaar. We horen dagelijks van de 

niets ontziende terreur door Rusland. We zijn 

al haast weer vergeten dat in juni een 

stuwdam werd opgeblazen. Daar is geen 

ander woord voor dan kwaadaardig. Mensen 

verdronken, een enorme milieuramp. Er 
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werd zelfs geschoten op mensen die werden 

geëvacueerd. Hoe cynisch. Het interesseert 

ze niet. De Russisch orthodoxe kerk ook niet. 

Blijkbaar hebben die ook God vergeten en 

zijn in hun eigen geloof gaan geloven. Rond 

onze gasten in Kolderveen is het wat rustiger 

dan in het begin. Ze hebben hier een veilig 

huis maar het zal nooit een thuis zijn. Daar-

voor is het ook te primitief en te uitzichtloos. 

Er was flinke lekkage door de aanhoudende 

regen, maar die werd gelukkig snel 

verholpen. Verder blijven er altijd wel de 

regeldingen met de gemeente, rondom werk 

en noem maar op. We zijn dankbaar dat we 

in hun uitzichtloosheid wat licht en veiligheid 

kunnen bieden en daar moeten we het maar 

mee doen. De kinderen zullen dit schooljaar 

allen mee gaan draaien in Nijeveen. Dat bete-

kent dat ze voldoende Nederlands beheersen 

om mee te komen. Dat is mooi. Als je nu aan-

komt wordt je vrolijk door de kinderen in het 

Nederlands begroet. Zo kunnen ze hier via de 

sport en de school ook vriendschappen 

sluiten. Dat heb je ook nodig als kind om je te 

kunnen ontwikkelen. Hoe het allemaal verder 

zal gaan, we weten het niet. Dat de oorlog 

nog lang niet voorbij is, dat is het enige wat 

we nu vrezen. Als stuurgroep blijven we 

onverminderd betrokken bij onze gasten. En 

we vertrouwen er op dat onze dorpsge-

meenschap ons blijft dragen. Daar zijn we u 

ook dankbaar voor. Anders hadden we dit 

nooit kunnen doen. 
 

Ds. René Kok 

 

START WINTERWERK 
 

We starten na een zomer van rust weer van 

alles op. We hopen op een vruchtbaar 

seizoen met naast de kerkdiensten op zondag 

nog tal van andere activiteiten. 

 

IDEEËNBUS  
 

Een van de eerste dingen waar we mee 

beginnen, is dat we bij de startdienst een 

ideeënbus in de hal van de kerk zetten. Het is 

de bedoeling dat die bus er af en toe komt te 

staan. In het gezamenlijke ouderlingen-

overleg hebben we nagedacht over hoe we 

de gemeente meer de gelegenheid kunnen 

geven om ideeën aan te leveren voor dingen 

die we als kerk(en) zouden kunnen doen voor 

elkaar en voor ons dorp 
 

Dus: als u een goed idee hebt voor een 

project, of wat anders, deponeer dat dan in 

de bus. We zullen dan eens per jaar of half 

jaar kijken met welk idee we aan de slag 

kunnen gaan. Zet uw naam erbij natuurlijk. 

Dan kunnen we overleggen hoe uw idee 

vorm te geven. 

 

JEUGDWERK / SJOPS! 
 

Na de Startdienst willen we ook weer van 

start met catechese: Sjops! - of hoe we het 

ook gaan noemen. De afgelopen seizoenen 

was er beperkte belangstelling. Maar daar is 

natuurlijk wat aan te doen: als iedereen zich 

nu eens spontaan meldt… Dan zul je zien dat 
het vanzelf gaat draaien. Enthousiasme werkt 

immers best aanstekelijk. 
 

Het gaat erom te leven. Goed te leven. Dat je 

geniet van het leven. Dat je hoopvol kunt 

leven en vol vertrouwen. Daarover gaat ons 

geloof: over God, de Bron van ons leven. Met 

het besef gedragen te worden door Hem, lukt 

het beter om goed en gerust te leven, is het 

idee. Maar dan is het dus best handig om wat 

informatie op te doen over God en de 

verhalen over hoe mensen met God leven. En 

dat is dus catechese: leren over geloof. Dat 

wil je je kinderen meegeven. 
 

Rond de Overstapdienst hebben we beloofd 

dat we in elk geval willen starten met de 

kinderen die nu van de basisschool naar het 

voorgezet onderwijs gaan. 
 

Bij belangstelling kunnen we aan de slag! 
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JONGERENGROEP 18+ 
 

Na de zomerstop gaan we weer verder. 

Tussendoor hadden we nog een heerlijke 

BBQ, maar verder was het even stil. Maar nu 

gaan we er weer tegenaan! We zien uit naar 

de interessante en leerzame en gezellige 

avonden. 
 

Voorlopige planning: zondagavond 17 

september 18.00u - 20.00, Griftestuk 19. We 

beginnen, zoals we gewend zijn, met een 

gezamenlijke maaltijd (verrassing!) 
 

Meer info? Kijk dan in je app of op facebook, 

of bel of app Thomas Kolsters (06-43754371) 

of ds. Johan Prosman (06-12711603) 

 

JONGE OUDERS - KRING 
 

In het vorige seizoen is er door verschillende 

mensen gevraagd of er misschien een kring 

voor jonge ouders zou kunnen komen. Er zijn 

wat pogingen gedaan, maar echt doorgepakt 

hebben we niet. Nu willen we dat wel gaan 

doen. Wie heeft interesse? Meld je dan bij 

mij (jprosman@gmail / 06-12711603). 

 

CURSUS TVG ASSEN 
 

Nogmaals vestigen we de aandacht op de 

cursus Theologische Verdieping Geïnteres-

seerden (TVG). In Assen wordt sinds jaar en 

dag een cursus ‘Theologie voor Geïnteres-

seerden’ georganiseerd, gesteund vanuit de 
landelijke kerk. In of buiten de kerk, geloof en 

godsdienst blijft geweldig interessant en 

inspirerend. 
 

De cursus omvat Oude en Nieuwe Testa-

ment, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer, Ethiek, 

Liturgiek, Diaconaat en Pastoraat. Ook wor-

den (extra) aangeboden: Contextueel Pasto-

raat, Jodendom, Wereldgodsdiensten, Filo-

sofie, Kerk en Kunst, Kerkmuziek, Christelijke 

Spiritualiteit en Gemeenteopbouw. 
 

Dus als je: 

- meer wilt weten over de Bijbel 

- zoekt naar verruiming en verdieping van je 

geloof 

- zoekt naar nieuwe zingeving 

- je wilt oriënteren op ontwikkelingen in kerk 

en samenleving 

- meer wilt weten van de wereldreligies 

- toegerust wilt worden voor activiteiten in je 

kerk 

dan zou deze cursus wel eens wat voor je 

kunnen zijn. 
 

Er is geen vooropleiding vereist. Verdere 

informatie is te vinden op www.tvgassen.nl. 

Je kunt je daar ook aanmelden. 

 

GEMEENTE GROEI GROEP: LEEF JE GELOOF! 
 

We komen steeds bijeen op de tweede 

donderdagmorgen van de maand. Dus 

beginnen we nu, na de zomerstop, op 14 

september. We zijn dan vanaf 10.00u welkom 

bij Hennie Maat thuis, Burgm. Van Veenlaan 

5C. Er is een lift aanwezig. Iedereen kan dus 

meedoen. Voor evt. vervoer neem even 

contact op, dan wordt daarvoor gezorgd. 
 

We zijn bezig met een boekje over de brief 

van Jakobus, de broer van Jezus, uit de serie 

GemeenteGroeiGroep. Het thema dat we 

bespreken is ‘niet voortrekken, niet neer-

kijken’ over eerlijk met elkaar omgaan (Jako-

bus 2: 1-13 en 5: 1-7), p. 47 van het boekje. 
 

Kom ook eens meedoen. Het is steeds erg 

gezellig. We praten en we luisteren naar 

elkaar. En iedereen is van harte welkom. 

Voor informatie kunt u terecht bij een van de 

groepsleden of bij Lourens Schipper (06-

51031603) of ds. Johan Prosman (06-

12711603). 

 

GEZAMENLIJK PROJECT 
 

Nadat we het project van René Kolsters 2 jaar 

lang konden ondersteunen op financieel 

gebied, is er nu gekozen voor een project uit 

Oeganda. Enige tijd geleden heb ik aan u 

gevraagd of u nog mensen kent die zich 

inzetten voor de medemens en ook nog met 

veel liefde het geloof willen doorgeven en 

uitdragen. 
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Ik kreeg een bericht dat er een organisatie is, 

te weten Home Sweet Home Uganda, die zich 

inzet voor kinderen, moeders en landbouw. 

We hebben dit met elkaar besproken en 

waren het er over eens dat dit een project is 

dat we graag financieel zouden willen 

ondersteunen. 
 

Suzan en Zenon hebben middels deze orga-

nisatie verschillende projecten opgezet. Zie 

het stuk hieronder dat Suzan heeft 

geschreven over de projecten. 

In oktober komen Susan en Zenon een paar 

weken naar Nederland. Ze willen dan graag in 

de dienst van zondag 29 oktober vertellen 

over het ontwikkelingswerk dat ze verrichten 

in Oeganda. 
 

Ik zou zeggen, schrijf deze datum alvast in uw 

agenda en wees welkom. U kunt ook de 

informatie terugvinden op 

www.homesweethomeuganda.nl. 
 

Met een hartelijke groet, 

Jannette Klok 

 

HOME SWEET HOME UGANDA 
 

 
Met vreugde mochten wij het nieuws 

ontvangen dat jullie kerk ons gaat helpen bij 

het werk dat wij sinds 2008 in Oeganda doen. 

Wij zijn Home Sweet Home Uganda. Een NGO 

in Oeganda met een stichting in Nederland. 

Wij hebben verschillende projecten in 

Oeganda. 

1. We hebben pleegkinderen die we 

ondermeer ondersteunen in hun onderwijs. 

2. We hebben een zorgboerderij voor 

jongeren die niet naar het reguliere 

onderwijs kunnen. 

3. We hebben een mama en me huis waar we 

gezinnen opvangen die te maken hebben met 

ondervoeding. 

4. We hebben een project in farming Gods 

way. We leren de moeders en andere geïn-

teresseerden uit het dorp een nieuwe manier 

van landbouw zodat ze zelf meer eten 

hebben en wat inkomsten. 
 

Voor veel meer informatie over onze pro-

jecten wil ik u graag naar onze social media 

accounts verwijzen. We doen zoveel dat het 

moeilijk samen te vatten is in een kort artikel. 
 

We zorgen bij HSH voor de meest zieke en 

ondervoede kinderen. We zorgen er aller-

eerst voor dat het kindje niet komt te over-

lijden. We betalen alle ziekenhuis rekeningen 

en de moeder komt (met haar andere kin-

deren) bij ons wonen. Terwijl de kinderen 

aansterken staan we de moeder/vader en/of 

grootouders bij.  

Er is vaak een achterliggende reden dat er 

ondervoeding in het gezin is. We geven de 

moeder weer hoop en we geven liefde. En de 

moeders en kinderen kunnen Gods liefde 

voelen en meemaken.  
 

Hierna gaan we met de moeder aan de slag. 

Wat zijn haar doelen? Wat wil ze graag in de 

toekomst? Wat kan ze zelf doen om dit te 

bereiken. Ze leren ook elke dag farming God's 

way. Hierdoor leren ze zelf hun eten te 

verbouwen zodat er geen honger meer zal 

zijn. 
 

Uw geld zal terecht komen bij de gezinnen 

die we helpen. Ziekenhuiskosten, onze 

begeleiders, eten en melkvoeding, onze 

farming Gods way trainers en alle counseling 

die deze gezinnen krijgen. 
 

We zien u in Oktober. Dan komen wij de kerk 

bezoeken en kunnen wij u nog meer vertellen 

over ons project. 
 

Groet uit Oeganda, 

Suzan den Hertog-Otim  
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ZANGDIENSTCOMMISSIE 
 

De zangdienst commissie heeft voor zondag 

24 september twee bekende namen in de 

muziekwereld uit Nijeveen gevraagd om hun 

medewerking te verlenen aan deze 'Roept u 

maar' dienst. Het zijn Arjan Kroes en René 

Kolsters, die samen deze zangdienst muzikaal 

zullen omlijsten. En dat belooft zeker een 

blijde en opgewekte avond te worden. Om 

19.00 uur start de dienst, en bij de uitgang is 

er traditiegetrouw weer een schaalcollecte. 

Wij hopen u te mogen ontmoeten, want wat 

is er mooier dan samen een loflied te zingen 

voor Hem? 
 

De zangdienstcommissie 

 

GEZAMENLIJKE DIACONIE 
 

Notulen gezamenlijke diaconie 17-07-2023 
 

Aanwezig: 

Adrie Pouwels (HKN), Marian Buitenhuis 

(HKN), Nico Hoekman (GKN), Robert Oort 

(GKN), Betsy Wamsteker (GKN), Elly 

Timmerman (GKN), Jannie Hoorn (HGKD), 

Frens Westenbrink (HGKD), Annemarije 

Gerrits (HGKD) 
 

Afwezig: 

Jochem Slijkhuis (HKN), Jennet van Dijk 

(GKN), Mathilde Wever (GKN), Feddrik 

Zantinge (HGKD) 
 

1) Opening 

Jannie opent de vergadering met een gedicht  

2) Vaststellen agenda 

Goedgekeurd 

3) Notulen vorige vergadering 17-04-

2023 

- In de notulen stond dat GKN sneller 

wil in Sage plan, maar dit moet HKN zijn. 

- In de notulen staat dat wij wensen en 

voorwaarden op papier zouden zetten 

voordat wij als diaconie volledig samen gaan. 

Dit is niet gebeurt. 

Volgende vergadering presenteren wij elkaar 

onze wensen en voorwaarden. Te denken 

aan bijv. HA viering, Herdenkingsdienst. 

4) Ingekomen stukken / actie warme 

kant Nijeveen 

Geen 

5) Stip op de horizon 

Digitaal collecteren: 

Er is een presentatie van SKG geweest, daar 

werd duidelijk dat er heel veel mogelijk is in 

de app. 

We beginnen digitaal collecteren, daarna 

uitbreiden. 

Er is een demo waar je kunt oefenen, je moet 

de app dan instaleren Appostel. 

Als mensen digitaal kerkmunten gaan kopen 

is dit net als nu ook aftrekbaar van de 

belasting. 

SKG installeert het allemaal. 

De collectezakken gaan ook rond de eerste 

jaren, dat vloeit langzaam uit. 
 

Gezamenlijke collecte rooster: 

In het nieuwe rooster wordt veel 

gecollecteerd voor diaconie, dit is vooral voor 

HKN, de andere twee diaconieën kunnen het 

inkomen aan goede doelen geven. 

Bij bijzondere diensten staat het doel vast, er 

kan altijd adhoc gecollecteerd worden voor 

rampen. 
 

In nov. 2023 moet het gezamenlijke rooster 

2024 klaar zijn, eind 2023 komt het sub 

groepje nog bij elkaar voor evt. 

aanpassingen. 
 

6) E-meeting over eenzaamheid 

Er heeft een bericht in de molen gestaan. Dat 

heeft tot nu toe 2 reacties opgeleverd. Daar 

gaat het groepje mee aan de slag. 

In de startdienst zal er ook aandacht aan 

worden besteed. Ze zijn tot op heden 

tevreden en gaan verder bouwen. Het is de 

bedoeling om in oktober alle deelnemers nog 

eens samen te brengen. 

7) Sluiting  

Nieuwe datum is 9 oktober in kerk te 

Kolderveen. 

We sluiten af met gezamenlijk het “Onze 
Vader”.  
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EENZAAMHEID 
 

Het gaat goed! 

In de afgelopen periode hebben mensen 

elkaar kunnen vinden om even bij elkaar een 

kop koffie/thee te drinken, te fietsen, elkaar 

te ontmoeten. 

Via De Molen is er een aantal mensen 

geweest dat contact met ons heeft gezocht 

en waar we contacten bij elkaar konden 

brengen. 

Fijn om te zien dat al een grote groep 

mensen zich heeft opgeven om hier hun 

steentje aan bij te dragen. 

Misschien heeft u na de zomer ook zoiets 

van, nu wil ik ook wel graag dat er eens 

iemand bij mij komt, of een spelletje doen 

met anderen lijkt mij erg leuk. 

Of samen koken zou wel iets voor mij zijn…… 
Het kan van alles zijn. 

Voel u/je vrij om onderstaand formulier in te 

vullen en bij Jennet of bij de kerk in de 

brievenbus te stoppen, dan wordt er zeker 

iets mee gedaan. 

17 september in de startdienst wordt dit 

thema en wat we doen kort toegelicht.  

26 september vanaf 19.30 uur willen we een 

vervolg geven aan het bij elkaar komen in de 

Gereformeerde kerk. Gewoon, elkaar ont-

moeten, een gesprek, een kop koffie/ thee. 

We zijn geen groepje wat is samengesteld uit 

een aantal mensen. Juist zijn we bij elkaar 

gekomen omdat we elkaar willen zien, met 

iemand mee willen doen, jij kan dat zijn. 

21 oktober 16.00-18.00 organiseren we een 

spelletjesmiddag in de gereformeerde kerk. 

Hier geldt ook, je bent van harte welkom! We 

maken er samen een ontspannen en leuke 

middag van. 

 
 

U/Jij bent van harte welkom. Wilt u, wil jij 

verdere informatie, zie onderstaand 

telefoonnummer.  

Alleen samen kunnen we eenzaamheid 

doorbreken. 

Fenneke Wiepkema, Jennet van Dijk, Anja 

Winters, Anneminke Drost 
 

In de kring…. 
Wie zou jij in de kring halen?                                                      

Oftewel wat zou jij met/voor iemand anders 

willen doen? 

Naam:    ……………………………………………………… 

Telefoonnummer:    …………………………………… 
 

Voorbeelden waaraan kan worden gedacht: 

Kop koffie drinken, Lunchen/ dineren, samen 

koken, boodschap doen, rondje lopen/ 

fietsen, spelletje spelen, handwerken,  

puzzelen, hond uitlaten 
 

In te leveren bij Jennet van Dijk, Karspelstraat 

30  of een berichtje sturen via app 06-

47240342  

 

GEZINSDIENST MET MARCEL EN LYDIA 
ZIMMER 
 

Zondag 1 oktober zullen Marcel en Lydia 

Zimmer een gezinsdienst verzorgen in de 

hervormde kerk op Kolderveen. Tijdens deze 

dienst voor jong en oud zingen ze bekende 

en nieuwe liederen, afgewisseld met 

sketches en een korte overdenking. Komen 

jullie deze speciale dienst met hen en ons 

meevieren? 
 

Iedereen is welkom, aanvang 10:00 uur 

Commissie eredienst  
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Wow-effect 
 

Wat maakt toch het wonderlijke gegeven dat 

godshuizen de mens beroeren? Nederland is al 

jaren geen Christelijke natie meer en in onze 

westerse samenleving loopt het aantal kerk-

gangers hard terug. Toch bezoeken veel mensen 

op vakantie of bij een bezoek aan een grote stad, 

maar wat graag even een kerk. Als je zo’n mach-

tige kathedraal of kerk binnenstapt, raken 

mensen vaak onder de indruk van de grootte van 

een kerk en de kunst die er te zien is, of ze 

ervaren innerlijke rust door een kaarsje aan te 

steken. Voor wie gelooft, wordt het bestaan van 

God bevestigd. 
 

Vaak is er sprake van een ‘wow-effect’. Het is een 

gevoel van verbazing of ontzag tegenover iets 

wat groot en anders is. Het kan leiden tot 

opwinding of frustratie, maar het kan ook leiden 

tot een rustige staat van aandacht. 

Zelf mocht ik dat ‘wow-effect’ op mijn vakantie in 
Zuid-Engeland ook meerdere malen ervaren. Ik 

heb inmiddels al heel wat kerken en kathedralen 

van binnen gezien en ben eerlijk gezegd niet zo 

heel snel meer onder de indruk van alle pracht en 

praal. In de kathedralen van Canterbury, Salisbury 

en Bath waren er andere oorzaken die zorgden 

voor het ‘wow-effect’.  
Kathedralen hebben vaak een rijke geschiedenis 

en een eigen verhaal, waarin ik me graag even 

laat meeslepen. Die verhalen maken veel indruk, 

maar roepen soms ook gevoelens van boosheid 

en onbegrip op. Kerken hebben helaas ook een 

lange geschiedenis van machtsmisbruik, 

manipulatie en uitsluiting.  
 

Toen ik in de Canterbury Cathedral even rustig op 

een stoeltje in de crypte zat te luisteren naar de 

audioverhalen, kwam er een vrouw naast me 

zitten. Ze vroeg me waar ik vandaan kwam. We 

raken in gesprek en ze nodigt me uit te blijven 

zitten voor de Holy Communion, to give thanks to 

the Lord’s Supper. Voor wat ik ervan begreep 

ging het om een korte viering en dankbaarheid. 

Gezien het feit dat ik me ontzettend dankbaar 

voelde, maar ook zo geraakt werd door de ogen  

 

 

van de vrouw, die mij vol verwachting aankeken, 

besloot ik mee te doen. De vrouw leidde mij door 

de dienst, gaf aan wat er verwacht werd en 

bedankte mij na afloop dat ik dit met haar wilde 

beleven. Ik was er stil van. De vriendelijkheid, 

openheid en gastvrijheid overweldigden me. 

Misschien kwam het omdat de priester een stukje 

voorlas: 'And don't forget the hospitality; through 

her some have entertained angels unknowingly. ' 

De hostie bleef nog een tijdje in mijn gehemelte 

plakken als aandenken, maar dit is toch wat je in 

een kerk hoopt te vinden. Oprechte belangstel-

ling, gastvrijheid en vriendelijkheid, ook als je een 

‘vreemde’ bent, anders denkt of gelooft. In de 
Salisbury Cathedral waren het de Magna Carta en 

de klanken van het koor die mij als muziek in de 

oren klonken. In Bath was het de gids die een 

rondleiding gaf en prachtige verhalen vertelde 

over o.a. de glas-in-loodramen, maar het echte 

‘wow-effect’ werd in iedere kathedraal veroor-

zaakt door het gebed. Om het uur kwam er een 

voorganger/voorgangster op de preekstoel om 

een gebed uit te spreken. Ze heetten iedereen 

welkom, vertelden kort iets over de geloofs-

beleving en spraken een gebed uit voor de 

wereld. In die gebeden klonk dankbaarheid, rust 

en de vraag om anderen tot een zegen te kunnen 

zijn. Vervolgens werd steevast het Onze Vader 

gebeden en werd eenieder uitgenodigd mee te 

bidden in zijn of haar eigen taal. Opvallend was, 

dat de meeste gasten die de kathedralen bewon-

derden stil werden en met eerbied luisterden. De 

gelovigen of mensen die het Onze Vader kenden 

baden hardop mee, anderen bleven rustig kijken 

en wachten tot het afgelopen was. Ik deed mijn 

best om op de woorden te komen, maar dat valt 

niet mee als je Engels hoort en het in het Neder-

lands wilt zeggen. Dit gebruik, deze manier van 

geloof beleven, volharden door telkens weer 

opnieuw voor te gaan in gebed en zichtbaar 

maken dat een kathedraal/kerk niet alleen 

bedoeld is als toeristische attractie vol pracht en 

praal, dit gaf mij het ‘wow-effect’.  
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Vrijwilligerswerk 

voor de kerk 

 

Mark Logchies: ‘Een kerk die leeg is, leeft 
niet’ 
 

Mark Logchies werd in 1998 voor de eerste 

keer benoemd tot penningmeester van de 

hervormde kerk Nijeveen, acht jaar later zat 

zijn termijn er op. En sinds anderhalf jaar is 

hij opnieuw de financiële man van HKN. In de 

tussenperiode vervulde hij dezelfde taak bij 

de PKiN. Mark lacht. „Toen ik na mijn eerste 
periode als penningmeester afscheid nam, 

kreeg ik een tegeltje met een spreuk van 

Harm Otten: ‘Treur niet, ze vragen je toch 

wel weer’. En dat gebeurde inderdaad.” 
 

De functie van penningmeester ligt hem wel, 

vindt hij. „Het is tastbaar werk. Je moet mij 
geen ouderling maken. Huisbezoeken doen is 

niet aan mij besteed. Nee, penningmeester is 

meer iets voor mij.” Het is bij deze taak 
belangrijk om bij de les te blijven, is zijn 

ervaring. „Je moet het bijhouden, anders 

wordt het een puinhoop.” 
 

Kerkelijk betrokken en actief zijn, vindt hij 

belangrijk. Hij wil niet langs de kant staan. „Je 
gelooft in iets, je maakt deel uit van een 

gemeenschap en daar moet je ook iets voor 

doen. En, ook niet onbelangrijk, je leert de 

mensen uit je dorp op een heel andere 

manier kennen.” 
 

Vacatures 

Via de kerkenraad is hij betrokken bij het 

samen op weg-traject van de drie kerken in 

Nijeveen en Kolderveen. De fusie in 2026 is 

een mooi streven, maar van hem mag het al 

wel eerder. „De gereformeerde kerk en 
hervormd Nijeveen zijn er al klaar voor. 

Waarom gaan we dan niet al eerder 

samen?”, vraagt hij zich af. „We doen al zo 
veel samen; tentdienst, startdienst, zomer-

diensten, het jeugdwerk. Dat vind ik heel 

mooi. Maar waarom zetten we dan niet nu al 

de stap om écht samen te gaan?” Dat zou in 
zijn ogen ook een belangrijk knelpunt op-

lossen. „We krijgen onze vacatures niet meer 
ingevuld. De pool van vrijwilligers is klein.” 
 

Na de samenvoeging zou hij wel graag zien 

dat de drie kerken, waar mogelijk, in gebruik 

blijven. „De gereformeerde kerk meer als 
multifunctioneel centrum, de hervormde 

kerk als pittoresk. De diensten op zondag-

ochtend of de diensten die veel mensen 

trekken, zoals kerst, zouden dan gehouden 

kunnen worden in de gereformeerde kerk, de 

andere kerken lenen zich meer voor 

bijzondere diensten.” Hij weet dat er veel 
emotie in de gebouwen zit. „Houd ze daarom 
ook na de samenvoeging in stand.” 
 

Recent is een idee gepresenteerd voor de 

bouw van een nieuw multifunctioneel 

centrum voor school, sport en kerk, te 

bouwen bij het feestterrein. Mark begrijpt 

het voorstel, maar hoopt wel dat bij de 

realisatie van een dergelijk plan de oude 

kerken niet verloren gaan. „Deze gebouwen 
zijn heel bijzonder. Ik hoop dat we die 

kunnen onderbrengen in een stichting waar 

wij als Nijeveners het beheer over hebben en 

houden. Zo houden we de zeggenschap er 

over, we moeten deze gebouwen niet 

verkwanselen aan derden.“ 
 

De toekomst van de kerken in Nijeveen ziet 

hij somber in, gekeken naar de leeftijden van 

de mensen die regelmatig op zondag 

aanwezig zijn. „Een kerk die leeg is, leeft niet. 
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Samen staan we sterker. Ook daarom is het 

belangrijk om eerder dan 2026 samen te 

gaan.” 
 

Een oplossing voor de vergrijzing heeft hij 

ook niet. „Ik denk dat mensen tegenwoordig 
een andere invulling zoeken van het kerk zijn. 

De sociale betrokkenheid in Nijeveen is 

groot, maar dat hoeft dus niet persé gelinkt 

te zijn aan een kerk.” Hij ziet dat er veel 
gebeurt om 

kerkzijn 

anders in te 

vullen, zoals 

de E-meeting of kerkcafé, en daar is hij blij 

mee. „Met de traditionele diensten gaan we 
het niet redden.” 
 

Lot uit loterij 
Mark komt uit Giethoorn, zijn vrouw Henriët 

is geboren in Oudleusen. Na hun huwelijk in 

1992 kochten ze een huis aan de Leeuwe-

rikstraat in Nijeveen, acht jaar later verhuis-

den ze naar een nieuwe woning aan De 

Veurdele. Een lot uit de loterij, noemt Mark 

deze plek. „We willen hier niet meer weg.” 
Niet alleen om de plek maar ook om het dorp 

zelf willen ze graag in 

Nijeveen blijven wonen. 

„Qua voorzieningen is het 
hier goed voor elkaar. En 

ook de saamhorigheid in 

het dorp is groot, in het 

verenigingsleven, maar ook 

in de kerk. En dat is een 

kostbaar iets.” 
 

Mark en Henriët zijn beide 

55 jaar en hebben twee 

kinderen. Gieljan (24) woont nog thuis, Wilco 

(22) woont in Meppel. 
 

Qua werk is hij een bezige bij. Zijn hoofdbaan 

is in het ziekenhuis in Zwolle waar hij team-

leider crediteurenbeheer is. Een leuke baan 

waarbij hij de vrijheid heeft om zelf nieuwe 

initiatieven op te pakken, geeft hij aan. „En ik 
heb fijne collega’s, ook niet onbelangrijk.” 
 

Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf. Via 

Kabootje, een samenvoegsel van kajak en 

bootje, verkoopt hij kleine pleziervaartuigen. 

De grote favoriet van Mark en Henriët is de 

trapkajak. „Eigenlijk een ligfiets op het 
water”, omschrijft hij deze variant. „Daar is 
momenteel veel vraag naar.” Ach, eigenlijk 
wil Mark het niet echt een baan noemen. 

„Het is meer een uit de hand gelopen 
hobby.” De hobby is echter wel zodanig groot 
dat hij bedrijfsruimte in Meppel gebruikt als 

verkoop- en 

demonstratie-

ruimte. „Wie wil 
kan van hieruit 

gaan proefvaren 

met een trapkajak. Ik kan er wel over 

vertellen, maar zo’n kajak moet je ervaren, 
beleven.” 
 

Vrachtwagenchauffeur 

Daar blijft het niet bij; hij is ook nog parttime 

vrachtwagenchauffeur. „We hebben onze 
zoon gestimuleerd om zijn grootrijbewijs te 

halen, maar ik heb vervolgens besloten om 

het zelf ook te doen. Uiteindelijk hebben we 

samen onze rijbewijzen gehaald.” En ook hier 
zit het plezier in het werk voor een groot deel 

in de vrijheid die het met zich meebrengt. „Je 

krijgt veel van het land te zien.” En, vindt hij, 
„Het is lekker om met mijn handen bezig te 
zijn. Heel wat anders dan achter het 

beeldscherm in het ziekenhuis.” 
 

En als er dan nog tijd over is, vindt hij het 

heerlijk om in de tuin bezig te zijn, of er met 

de motor of boot op uit te trekken. Als het 

kan samen met Henriët. „Samen leuke 
dingen doen, dat vind ik fijn.”  FW 

„Je gelooft in iets, je maakt deel uit van een 
gemeenschap en daar moet je ook iets voor doen.” 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 

gegaan naar: 

Fam. G.W. Hopman 

Jan Dekker 

Dhr. A. Schaapman 

 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

Zondag 10 september vieren wij het Heilig 

Avondmaal, voorganger is Ds. Johan 

Prosman. 

Zondag 17 september is de Startdienst. 

De Startdienst wordt verzorgd door de HGKD. 

Na de Startdienst wordt alles voor het 

komende seizoen weer opgestart, wij hopen 

dat er veel mensen gebruikt gaan maken van 

alle activiteiten. 

Zondag 24 september worden de nieuwe 

ambtsdragers bevestigd en de aftredende 

ambtsdragers bedankt voor het werk wat zei 

gedaan hebben. Ds. René Kok is deze zondag 

onze voorganger. 

Zondagavond 24 september is er om 19.00 

uur een zangdienst in de Geref. Kerk. 

Zondag 1 oktober is het Israël Zondag; 

voorganger is Ds. Johan Prosman. 
 

Zoals God elke dag tegen de maan zegt: 

“Doe het opnieuw”. 
Zoals Hij iedere dag tegen de zon zegt: 

“Schijn opnieuw”. 
Zo vergeeft hij onze zonden keer op keer. 

Zijn genade is iedere dag nieuw. 
 

Namens de dienstencommissie, 

Jenny van Gijssel-Wever 

 

 

 

 

MEELEVEN 
 

Te midden van dit leven hier, 

vol onrust en gevaar, 

schept U in mij een stille plaats en neemt uw 

intrek daar. 
 

Een heiligdom van diepe rust, 

geheel aan U gewijd, 

waar ik heel stil genieten mag van uw 

aanwezigheid. 
 

Een schuilplaats, weg van het lawaai van heel 

mijn druk bestaan, 

een plek waar ik in kalme rust uw stem weer 

kan verstaan. 
 

Een kleine plaats, genadig stil, 

gereinigd van gebreken, 

waar ik U, Heer, ontmoeten mag 

en stil met U mag spreken. 
 

Mevr. H. Kroes-Agtersmit ligt op dit moment 

nog in het ziekenhuis. 
 

Enkele gemeenteleden zijn opgenomen 

geweest in het ziekenhuis maar zijn nu weer 

thuis. 

We wensen degenen die nog ziek zijn , of die 

een behandeling of een operatie hebben of 

moeten ondergaan, 

Gods zegenende nabijheid toe en kracht om 

te herstellen. 
 

Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 

vertoeven. 
 

Dhr. G.Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ te 

Steenwijk 

Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhorst, 

Reggersweg 27 E, 7943 KC te Meppel 

(voorheen Scheerweide) 

Dhr. W.Smit, het Irenehuis k 306, Prinses 

Irenelaan 4 , 7941 ES te Meppel 
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Mevr. J. Kroes-Mondria, Oyershoeve 1 afd. 

Tjalk 3, 8331 XR te Steenwijk (voorheen 

weidelint ) 
 

Met vriendelijke groet, 

Sita Zuidema 

 

VAN DE DOMINEE 
 

We zijn weer terug van vakantie en we gaan 

uitgerust weer aan de slag. We hadden een 

geweldige vakantie. Het was maar een paar 

weken, maar het voelde of we maanden 

weggeweest zijn. Wat is kamperen rust-

gevend. Heerlijk primitief in een tent. Niks 

om je druk om te maken. Mooi weer. Wat wil 

een mens nog meer. 
 

Bijzonder was dat we tot 2x toe een ont-

moeting hadden met Nijeveners. Midden in 

Frankrijk. Dat hebben we nog nooit eerder 

meegemaakt op vakantie! In beide gevallen 

liepen we elkaar tegen het lijf op de laatste 

dag op de camping. Het is al bijzonder als je 

dat één keer meemaakt. Maar op de 

volgende camping was het weer prijs… Het 
gaf wel leuke gesprekken! Even een andere 

blik op ons/ons dorp/onze kerk. 
 

Nu nog even een weekend heen en weer 

naar Italië om de doopdienst van mijn klein-

zoon Bruno bij te wonen. En natuurlijk bij de 

bijbehorende familiereünie te zijn. We zijn er 

bijna allemaal. We zien er naar uit. Het ziet 

ernaar uit dat het bij Iseo, waar we op de 

camping staan, prima weer is trouwens. Geen 

zorgen dus daarover. Er wordt trouwens de 

laatste tijd zoveel spectaculairs verteld en 

beloofd over het weer. Het lijkt wel of we ons 

veel meer dan vroeger gek laten maken. Ik 

zie het eigenlijk nog niet zo. Wel dat via de 

media en de apps die we hebben, we nog 

veel meer naar het weer kijken dan voor-

heen. Die overvloed van informatie maakt 

ons in elk geval nog meer echte Neder-

landers: altijd een praatje (of een sterk 

verhaal natuurlijk) over het weer… We zullen 
zien. 

 

 

 

EEN NIEUW KERKELIJK SEIZOEN 
 

We staan aan het begin van een nieuw kerke-

lijk seizoen. De startzondag in september is 

het startpunt van veel activiteiten. Voor de 

startzondag hebben we al een kerkenraads-

vergadering gehad en in de derde week van 

augustus was er ook alweer een overleg 

tussen de drie kerken over allerlei zaken in 

het “Sage”-overleg. 
 

Het wordt een belangrijk seizoen. Er moeten 

knopen doorgehakt worden op het gebied 

van de “stip op de horizon”. Erg belangrijk, 
want als we op 1 januari 2026 één kerkelijke 

organisatie willen zijn moeten we wel stap-

pen zetten. We gaan in het nieuwe seizoen 

als drie kerken en kerkenraden meer samen 

vergaderen. Het is niet de bedoeling dat dat 

leidt tot meer vergaderingen, dus van onze 

“eigen” vergaderingen zal wat geschrapt 
moeten worden. En hoe bevalt dat? 

Uitgangspunt voor 2024 is dat er iedere 

zondag één kerk dicht is. Dus minder 

diensten op jaarbasis. In 2025 willen we een 

volgende stap zetten en zullen er nog minder 

diensten zijn. De zomerdiensten zijn weer 

goed bevallen, heb ik om mij heen gehoord. 

Dat is een goede voorbode voor 2024 en 

2025 met steeds minder diensten. 
 

Kortom: Een belangrijk seizoen. Wij treden 

het tegemoet met een startdienst, waar 

zeker een zegen gevraagd zal worden over 

het kerkelijke werk. Laten we allemaal die 

zegenbede ondersteunen en er een goed jaar 

van maken. Een zegen vragen zonder dat je 

zelf inzet toont is krachteloos. Laten we het 

met elkaar doen. 
 

Klaas Neutel 
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AF- EN AANTREDEN AMBTSDRAGERS 
 

Op zondag 24 september zullen we afscheid 

nemen van een aantal ambtsdragers. 
 

De diakenen Nico Hoekman (tevens voor-

zitter diaconie), Robert Oort en Betsy 

Wamsteker zijn aftredend. 

Ook de ouderlingen Klaas Drost, Sita Zuidema 

en Anje Lalkens (scriba) zijn aftredend. 
 

De zoektocht naar vervangers was ook deze 

keer weer moeizaam. Er zijn allerlei redenen 

om anders dan positief te antwoorden op de 

vraag of je je wilt inzetten voor de kerken-

raad. In de eerste plaats speelt de tijdgeest 

ons parten. Het aantal (actieve) leden neemt 

af en daardoor wordt de vijver waar we in 

vissen klein. In die vijver vissen ook anderen. 

Ook het verdere verenigingsleven, de gezin-

nen en de mantelzorgers leggen beslag op 

het kleiner wordende potentieel aan 

vrijwilligers. 

Toch is het jammer te noemen dat er dan 

eerder voor wat anders dan voor de kerk 

wordt gekozen. 

Gelukkig hebben we als kerkenraad de 

meeste gaten kunnen opvullen. 
 

Nico Hoekman en Robert Oort blijven aan als 

diaken. 

Ritza Kroeze wordt als nieuwe diaken 

bevestigd op 24 september. 

Joke Meinen wordt bevestigd als ouderling-

scriba. Anje Lalkens blijft nog aan als scriba, 

zodat Anje en Joke de taken kunnen ver-

delen. Zoals we er nu tegen aan kijken is het 

gedeelde scribaat een blijvertje. Als Anje 

volgend jaar aftreedt zal er een nieuwe scriba 

gezocht worden om haar deel van het scri-

baat over te nemen. 

Sita Zuidema is contactpersoon voor pasto-

rale zaken. De kerkenraad is op zoek naar een 

vervanger voor Sita. Sita heeft aangegeven 

dit te blijven doen tot er een opvolger is. 
 

We hopen dat de leden van de Gerefor-

meerde Kerk Nijeveen-Havelte-Wanne-

perveen hier mee akkoord kunnen gaan. Zo 

niet, dan graag uiterlijk 16 september een 

berichtje naar de scriba. 

VOORLEZERS IN EREDIENST 
 

Zoals u weet maken we regelmatig gebruik 

van voorlezers in de eredienst. Deze voor-

lezers lezen dan de Bijbelgedeeltes van die 

zondag. 
 

Het is een actieve manier om te laten zien 

dat de kerkleden betrokken zijn bij de dienst. 

Ds Prosman heeft aangegeven graag van 

deze voorlezers gebruik te willen maken. 
 

We willen graag een lijst van mensen die zo 

af en toe de schriftlezing voor hun rekening 

willen nemen. Er hebben zich al een aantal 

mensen gemeld. 
 

Om de lijst compleet te maken vragen wij 

mensen die hier aan mee willen doen zich 

hiervoor op te geven. Ook degenen die zich al 

op de een of andere manier hebben aange-

meld worden gevraagd deze aanmelding 

even te bevestigen via onderstaand 

emailadres. 
 

Wil je er wel aan mee werken, maar heb je 

nog wat ondersteuning nodig, wil je dat dan 

ook aangeven? Een aantal jaren geleden is er 

al eens een avond geweest waar voorlezers 

werden voorzien van tips en waarop je ook 

even kunt oefenen met het voorlezen in de 

kerk. Dat zou herhaald kunnen worden als 

daar behoefte aan bestaat. Wil je meedoen? 

Graag een mail naar: 

voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 

 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

Van 27 juni 2023. 
 

De voorzitter opent de vergadering door een 

spiegelverhaal voor te lezen, genaamd “dood 
vogeltje”. Ook leest hij Genesis 1:20-21 en 

Psalm 23. 
 

Feest van de Geest: Betsy Wamsteker blijft 

dit doen, ook al stopt ze als diaken. Er was 

ook geen relatie tussen haar functie als 

diaken en haar activiteiten voor Feest van de 

Geest. 
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Een naam voor ons kerkgebouw: Er zijn een 

aantal suggesties binnen gekomen. Mooi is 

dat de indieners niet allemaal tot de 

gereformeerde kerk behoren. Voorstel is om 

een commissie samen te stellen. Anje wil wel 

instappen, Jennet vraagt hiervoor Martijn 

Hoekman, Anje vraagt Tineke Knorren. Anje 

is samenroeper. 

Voorbespreking kerkenraadsvergadering 
predikanten: Er is een voorstel gekomen 

vanuit het predikantenoverleg om een 

voorbespreking te organiseren voorafgaand 

aan elke kerkenraadsvergadering. Dit mede 

om de zaken goed te laten lopen en een 

goede agenda samen te stellen. Wordt 

akkoord bevonden. Anje neemt dit mee in de 

vergadering planning voor volgend seizoen. 
 

Multi Functioneel Centrum: Er zijn plannen 

voor een MFC ten westen van het feestter-

rein. Daarnaast wordt er gezocht naar ruimte 

voor woningen voor senioren. Om dit te 

realiseren wordt in het dorp gekeken naar 

functionaliteiten die mee kunnen doen in het 

MFC. Daarin wordt ook het terrein van de 

Gereformeerde Kerk meegenomen. Andere 

functionaliteiten die meespelen zijn: De 

Schalle, De Eendracht, cbs De Wel, obs 

Commissaris Gaarlandt. 

Al eerder heeft de kerkenraad aangegeven 

open te staan voor een gesprek om op ons 

terrein, grenzend aan Het Kerspel, woningen 

voor senioren te realiseren, eventueel in 

samenwerking met de zorgtaak van Het 

Kerspel. 

Bert Winters Mzn licht de plannen toe. Bert 

vertegenwoordigt onze kerk in de overleg-

structuur die door Ondernemend Nijeveen is 

geïnitieerd. 
 

Pastoraat: Voor de vergadering zijn ouder-

lingen bij elkaar geweest. De zieken zijn 

genoemd. 

Ook is er een baby geboren bij Nico en Sofie. 

Judith de Boer komt voorlopig niet terug als 

jeugdouderling. 

De ouderlingen van de drie samenwerkende 

kerken hebben een aantal keren overleg 

gehad. Belangrijk voor het pastoraat is het 

“Onderling pastoraat”. Het gaat hierbij om 
het omzien naar elkaar van de kerkleden. Het 

“praatje over de heg”. Hier is niet zo veel aan 
te organiseren. Het moet spontaan gaan. Wat 

wel belangrijk is, is het delen van de contact-

gegevens. Dit is ook een vraag vanuit de 

gemeentevergadering. In de vergadering van 

5 september neemt de kerkenraad hierover 

een beslissing. 

De predikanten hebben een stuk geprodu-

ceerd wat aangenomen wordt als grondslag 

voor een beleid. 
 

Terugblik en vooruitblik erediensten: 

Gezamenlijk afscheid kindernevendienst was 

relatief spontaan, maar erg leuk. Er was 

weinig interactie met de kinderen. 

Tentdienst: Zeer positief. 

Pinksteren: Er is kritiek binnengekomen 

m.b.t. het welkomstwoord en de keuze van 

de liederen. Dit is in goede harmonie 

besproken. Doopdienst en E-meeting: Mooie 

diensten. 

We kijken uit naar de zomerdiensten. 
 

Kerstnachtdienst: Er zijn wat ideeën, zoals 

bijvoorbeeld een kerstnachtdienst met de 

jeugd. Dit zou dan wat vroeger op de avond 

zijn. 
 

Stip op de horizon: Op gebied van de 

ouderlingen, de diakenen en de jeugd ver-

loopt het overleg prima. Ook een aantal orga-

nisatorische zaken lopen goed. De bespre-

kingen over de financiën en het vastgoed 

verlopen moeizaam. Het blijkt moeilijk te zijn 

alles helder te krijgen. Er is een gesprek 

geweest met twee vertegenwoordigers van 

het Classicale Colleges voor de Behandeling 

van Beheerszaken, het CCBB. Namens ons 

waren daar Bert Winters Mzn en Jan van 

Gijssel aanwezig. Binnen het CCBB is veel 

ervaring aanwezig op het gebied van be-

heerszaken en fusies. De adviezen die het 

CCBB kan geven gegeven m.b.t. samen-

voegen van diaconieën en Colleges van 

Rentmeesters zijn waardevol. 
 

Mededelingen: Er is een gesprek geweest 

met de mensen van de drie kerken die 
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verantwoordelijk zijn voor de ledenadmini-

straties. Concrete afspraken: 1. Evelien 

Oudshoorn gaat ook de ledenadministratie 

van de HGN op zich nemen. 2. Er vinden 

vervolggesprekken plaats om er voor te 

zorgen van alle drie de ledenadministraties 

op dezelfde manier georganiseerd worden. 
 

Kerkrentmeesters: Verzekeringsgeld van de 

stormschade van 18 februari is uitgekeerd. 

- Ook plm. €5.000 ontvangen vanuit de 
gemeente m.b.t. tegemoetkoming in de 

stookkosten. 

- Administratie is in FRIS bijna op orde. 

- Groep tuinonderhoud wordt steeds groter. 

Vrij veel mensen, die breed worden ingezet. 

- Er is een positief gesprek geweest met 

kostersechtpaar. 

- Er komt geen officiële hulpkoster, mede 

gezien de samenwerking met de andere 

kerken. Als oplossing voor de hulpkoster is 

achtervang afgesproken. Deze wordt 

ingevuld door een tweetal echtparen: Bert en 

Anja Winters en Bert en Fenna Winters. 

Beide echtparen geven aan hiervoor niet te 

willen worden betaald, maar dit op vrijwillige 

basis te doen. 

- Als er PKiN-kosten worden gemaakt, 

moeten hiervoor van te voren begrotingen 

voor worden gemaakt. Zo was er nu een 

rekening die nog maanden later voor de 

Top2000 dienst binnenkwam. Er moet 

strenger op begrotingen worden toegezien.l 

- Bezig met liturgisch centrum. 

- Nieuw sleutelsysteem is besteld. Zodra het 

er is, wordt kerkenraad geïnformeerd. 

Preekvoorziening: In het preekrooster voor 

2023 is 4 keer plaats voor een predikant van 

buitenaf. Rooster 2024 in grote lijnen klaar. 
 

Diaconie: Gezamenlijk collecterooster is 

gemaakt, wordt nog besproken in diaconie. 

De gesprekken over digitaal collecteren 

verlopen goed. HGKD is akkoord, HKN 

bespreekt dit nog. Verwachting is akkoord. 
 

Jeugdouderling: Kinderen die zijn geslaagd 

hebben bloemen gekregen. Er is een kaartje 

gestuurd naar ouders overleden Sanne de 

Jong. 

 

KERKELIJKE STAND JULI/ AUGUSTUS 
 

Verhuisd: 

A.J. Timmermans van Binnenweg 36 naar 

Roef 59, Meppel (blijft lid) 

L.W. Hopman van de Kolk 1B naar Kolderveen 

15 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet naar: 

16-07 Mevr. J. vd. Linde 

27-07 Dhr. Koster 

13-08 Dhr. Brouwer 

 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Bij de diensten van de afgelopen periode in 

Kolderveen 
 

Zondag 16 juli was weer een gezamenlijke 

zomerdienst in Kolderveen. Ds. Johan 

Prosman was de voorganger. We hoorden 

het verhaal van het zaad in de akker (13: 1-9). 

We bedachten dat ons leven als een open 

aker is, waar van alles binnenkomt en 

opbloeit. Je ontvankelijkheid (diep open 

geploegd, doornig, rotsig en zelfs helemaal 

dichtgetrapt) is bepalend voor hoe je het 

gezaaide ontvangt. Jezus en Jesaja riepen ons 

op om open en ontvankelijk te zijn voor Gods 

liefde. 

Zondag 13 augustus ging dhr. K. Frederiks 

voor in de gezamenlijke zomerdienst. De 

Schriflezingen waren uit Jesaja 43: 1-5 en 

Mattheus 14: 22-33. Thema van de 

verkondiging was ‘in de luwte’. Dat is wat 

mensen vaak nodig hebben, een plekje in de 

luwte. Maar als je in de storm komt, zoals de 

discipelen op het meer. Wat dan? Gelukkig 

was daar Jezus die hen opzocht zodat hun 

leven weer in de luwte kwam. Bij Hem kun je 

schuilen! Ook als het stormt in jouw leven. 
 

Komende zondagen 

Voor de volgende zondagen, zie het rooster 

op de achterkant van deze Drieluik. 

 

 

 

 

 

PASTORAAT 
 

We bidden voor Bertin Huisman en zijn 

ouders en zusje. Zo’n lange chemo is toch 
heel pittig. 
 

We zijn dankbaar dat Jenny Hoorn weer 

beter is. Maar nu is Bertus ziek. We blijven zo 

voor jullie bidden. Dat de behandeling goed 

en snel mag helpen! 
 

We blijven naar elkaar omzien en voor elkaar 

bidden. Ook voor de mensen van wie (om 

wat voor reden) de naam niet in het kerkblad 

staat, maar die wel onze zorg en aandacht 

nodig hebben. 

 

TEN SLOTTE 
 

Ter bemoediging en inspiratie een mooi lied 

voor ons allemaal: 
 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig, 

onder Uw vleugels rusten wij. 
 

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens ́lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

(Lied 275: 1 en 2) 
 

In een zorgcentrum wonen: 

- Mevr. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst) 

- Mevr. M.C. Huizinga-Ponne (De Schiphorst) 

- Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning) 

- Dhr. G. Bouwknegt (De Schiphorst) 

- Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord) 

- Mevr. L. Voerman-Bouwknegt (’t Vonder) 
- Mevr. P. de Boer-van Veenendaal (Het 

Korenhuis) 
 

Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 

bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 

adressen van de verpleeghuizen: 
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Zorgcentrum “De Schiphorst”, Reggersweg 
11, 7943 KC Meppel 
 

Zorgcentrum “Nijenstede”, Joh. Bogermanstr. 
1, 8331 GZ Steenwijk 
 

Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 

7944 EJ Meppel 
 

Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1 8384 ED Wilhelminaoord 
 

Zorgcentrum De Berghorst, 

EbbingeWubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst 
 

Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1,7961 
AV Ruinerwold 
 

Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a, 7943 KC 

Meppel 
 

Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel 
 

Het Korenhuis, Korenstraat 43, 7908NL 

Hoogeveen 
 

Meldingen 
Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 

of wanneer u of een naaste geestelijke bij-

stand nodig heeft, dan kunt u contact opne-

men met uw wijkouderling. Ook wanneer er 

iets moois is voorgevallen, dat u graag wilt 

delen, dan horen we dat graag. 
 

Wijkouderling Han-Olof Gerrits:  

06-1470 6472 
 

Wijkouderling Gert Westenbrink:  

06-3856 6333 
 

Wijkouderling Ploni Beker: 06-4854 9872 
 

Tanja Kolsters is beschikbaar voor jongeren 

die behoefte hebben aan contact of een 

gesprek: 06-21615204 

Voor spoedeisende zaken kunt u natuurlijk 

rechtstreeks bellen met ds. Johan Prosman: 

06-12711603 

 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 

In de zendingsbussen is over de periode 4 

juni tot en met 2 juli 2023 het bedrag van 

€105,70 bij elkaar gebracht. 
 

Met vriendelijke groet, Femmie 

HUWELIJKSJUBILEA 
 

9 september Paul en Alie Uijtdehaage-

Schrotenboer, Binnenveen 34, 40 jaar 

getrouwd. 

30 september Gerrit en Corine Hoorn-Bax, 

Bovenboerseweg 47, 40 jaar getrouwd.  

1 oktober Bartus en Klaasje van der Linde-

Krikke, Griftestuk 44, 65 jaar getrouwd 

6 oktober Roel en Berta Haaze-Hof, Burg. 

Haitsmalaan 20, 40 jaar getrouwd.  

Wij wensen alle bruidsparen een fijne dag, 

samen met hun kinderen en (achter)klein-

kinderen, en nog veel goede jaren samen. 

 

ROMMELMARKT 
 

Op zaterdag 30 september is het dan weer 

zover, rommelmarkt in de schuur van de fam. 

Altena, Kolderveen 50. We beginnen om 9.00 

uur en stoppen om 12.00 uur. Er is van alles 

te doen. Natuurlijk de verkoop van (heel veel) 

leuke en misschien wel waardevolle spullen. 

Maar ook knijpertjes en koeken en hele 

mooie bloemstukjes. U kunt gezellig een 

kopje koffie drinken, een broodje worst of 

snert kopen en een gokje wagen bij het rad 

van avontuur. De opbrengst is voor het 

jeugdwerk, het jeugdgebouw en de kerk. 
 

Wij vragen weer vrijwilligers om ons te 

helpen. Bij het helpen klaarzetten op donder-

dag en vrijdag en bij de verkoop op zaterdag. 

En dan zijn we nog op zoek naar hulp bij het 

knijpertjes bakken en de verkoop van snert 

en worst, op zaterdagmorgen. Ook willen we 

graag wat sterke jongelui die ons helpen bij 

het opruimen en afvoeren. Zaterdag vanaf 

12.00 uur. Broodjes en snert staan klaar. Als 

je hiermee wilt helpen, neem contact op met 

Leida Schipper. tel. 491657 of per mail 

l.schipper@hetnet.nl. 
 

We hopen dat er ook nog veel thuis gebakken 

wordt. Knijpertjes, koeken cakes enz. voor de 

verkoop. Wie wil helpen, kan eventueel 

bellen naar Jacob Bakker tel. 492533 of 06-

10328646 of Leida Schipper. Maar je mag ook 

zo binnenlopen op donderdag en vrijdag 

vanaf ongeveer 9.30 uur. Als u nog spullen 
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wilt laten ophalen ook even contact 

opnemen met Jacob. DE-punten kunnen nog 

steeds ingeleverd worden bij Leida. 

Scheerweide 50. 
 

Komt allen, het is altijd heel gezellig. 

De rommelmarktcommissie 

 

COLLECTEN EN GIFTEN 
 

Collecten en giften 15-07-2023 t/m 13-08-

2023 

Collecten in de dienst:    

CvK € 202,85 

Diaconie € 197,70 
 

Via de contactpersonen zijn er verschillende 

giften binnengekomen: 

Voor het kerkblad: 

Mevr. C. de Groot €20,00 + €5,00 
 

Voor de bloemenpot: 

Dhr. G.Westenbrink € 7,00 
 

Allen die gaven in geld,goed of arbeid: 

hartelijk dank 
 

Collectemunten verkrijgbaar bij  

Dhr. G.Huisman, De Wilgen, 20 Nijeveen 

Tel. 0522-491429 / 0620171533 
 

De kerkrentmeesters 

 

 

KERKRENTMEESTERS 
 

Soms zijn er klusjes die vlot gedaan moeten 

worden voor de kerk. Denk daarbij aan het 

opruimen van takken na een storm. Daar 

hebben wij een appgroep voor gestart, 

(waarin alleen beheerders een bericht 

kunnen plaatsen) zodat wij snel een aantal 

vrijwilligers bij elkaar kunnen krijgen. Deel-

name aan de appgroep kan via de uitnodiging 

die per mail en whatsapp is verspreid maar 

kan ook bij een van de kerkrentmeesters. 

Het keukenblokje voor in de kerk staat klaar 

voor levering. Na de vakantieperiode gaan wij 

aan de slag met de aanleg van de benodigde 

leidingen. De kerkrentmeesters zijn zeer 

dankbaar voor de gift van €10.000,- van een 

gemeentelid. De gift mag gebruikt worden 

voor het keukenblok en voor het onderhoud 

van gebouwen en installaties. 

De bouw van de ontmoetingsruimte op de 

parkeerplaats bij de kerk is weer een stapje 

dichterbij. De gemeente Meppel heeft de 

vergunning verleend en deze ligt nu ter 

inzage. 

De pastorie heeft een tijdje leeg gestaan. 

Deze periode is gebruikt voor klein 

onderhoud. Inmiddels is de pastorie weer 

verhuurd. 
 

Met vriendelijke groet, 

Jacob Bakker
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BLOEMENGROET 
 

23-07 Fam. K. Mol-Nijland, 

Fam. M. van 't Hoog-van der Linde 

Fam. B. Ekkels-van 't Hoog 

06-08 Mevr. R. ter Horst-de Vries 

27-08 Fam. Huizenga 

 

 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

De zomer is weer voorbij. Het was fijn om de 

zomerdiensten gezamenlijk te beleven! Een 

volle kerk, wat is dat heerlijk. Nu weer even 

terug naar de eigen ''kleur''. Vanaf de herfst-

vakantie vervolgen we de gezamenlijke 

diensten met de gereformeerde kerk. 
 

10 september: we nemen afscheid van 

Wollie de Jonge als kerkrentmeester en 

bevestigen Ko Scheele als voorzitter kerkrent-

meester. We zijn heel blij dat hij dit voor ons 

wil gaan doen. We zijn Wollie dankbaar voor 

al het werk dat ze heeft verzet! Ook zijn we 

blij dat Roeleke Hoekman en Sjaan Keijzer 

herbevestigd willen worden. (zie ook nog wat 

hierover onder dit stukje) Ds. René Kok gaat 

voor. 

17 september: we vieren de start van een 

nieuw seizoen. Elders vind u meer info. Van 

harte welkom! 

24 september: ds. Marjan van Hal gaat voor. 

1 oktober: mevr. Groen-Mol uit Giethoorn 

gaat voor. 

 

AFSCHEID EN BEVESTIGING 
 

Op 10 september hopen we Ko Scheele te 

bevestigen als voorzitter kerkrentmeesters, 

Roeleke te (herbevestigen) als ouderling-

coördinator en Sjaan te herbevestigen als 

ouderlinge. 
 

We zijn geweldig blij dat er steeds weer 

mensen opstaan en blijven meebesturen. 

Want een kerk zonder bestuur is een kerk 

zonder hoofd. En zeker in deze tijd waarin we 

steeds meer samen willen werken is dat van 

groot belang. 
 

Het afscheid van Machiel als voorzitter 

kerkrentmeesters en Edwin als 

kerkrentmeester hopen we op 24 september 

te doen. We hopen dat u er bij bent om de te 

bevestigen ambtsdragers de zegen toe te 

zingen en de scheidende ambtsdragers te 

bedanken voor hun jarenlange inzet. 

 

OUDERLING COÖRDINATOR 
 

Onze gemeenschap krimpt en vergrijst. We 

zien het overal in het land. We hebben steeds 

minder mensen die zich betrekken in het 

kerkenraadswerk en we zijn op het punt ge-

komen dat we onze organisatie fundamen-

teel anders moeten gaan inrichten dan voor-

heen. Het kan eenvoudigweg niet meer zoals 

het ging. In de afgelopen jaren hebben we 

ervaren dat het steeds moeilijker wordt om 

ouderlingen te vinden. We zijn nu op een 

punt dat we niet meer gaan zoeken. We 
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kunnen niet blijven doorgaan. Dat betekent 

dat het pastoraat ook fundamenteel 

verandert. We gaan terug naar zoals het de 

bedoeling was en is: pastoraat doen we 

samen. En pastoraat is dan eenvoudigweg 

‘omzien naar elkaar’, met elkaar meeleven. 
Praktisch betekent het dat de meesten van u 

geen bezoek meer krijgen van een ouderling. 

Alleen degenen voor wie het belangrijk is en 

die zelf niet of slecht in staat zijn om naar 

anderen toe te gaan kunnen nog een ouder-

ling verwachten. En we hebben een nieuwe 

functie in het leven geroepen: ‘ouderling-

coördinator’. Roeleke gaat deze functie 
invullen. De ouderling-coördinator gaat niet 

zelf bezoeken doen, maar gaat zorg dragen 

voor de contacten met de bezoekmedewer-

kers. De bezoekmedewerkers zijn gewone 

gemeenteleden die bereid zijn een aantal 

adressen te bezoeken. We willen graag op de 

hoogte blijven over wat er speelt in de ge-

meente en waar meer nodig is ook aanwezig 

zijn. Daarin moeten we zorg dragen voor 

goede en duidelijke communicatielijnen. Het 

is nog even ontdekken wat het meest prak-

tisch en het beste werkt. Dat gaan we de 

komende tijd ontdekken. 

 

WEL EN WEE 
 

We leven mee met Nel van ' t Hoog die haar 

dochter Anja heeft verloren. Het is het 

moeilijkst om een kind te verliezen, wordt 

altijd gezegd. Als ouder hoor je eerst te gaan. 

We wensen Nel troost en draagkracht toe om 

dit verlies te kunnen dragen. We denken ook 

aan Pleun (en zijn gezin) die zijn zus/tante 

moesten verliezen. 
 

De mensen die in de tehuizen verblijven: 

Mevr. Brouwer woont in ZZWD Woonzorg 

Zuidwest-Drenthe, locatie Jan Wierengaweg 

109 in Ruinen. Dhr. Brug woont in de 

Kaailanden in Meppel. Mevr. Wiltinge woont 

in het Voetelinkhuis in Steenwijk. De fam. 

Twerda in Reestoord in Meppel. 

 

 

 

VAKANTIE 
 

We houden van 29 september tot 9 oktober 

nog even vakantie. Ds. Johan Prosman is 

aanwezig. 
 

Met een hartelijke groet, 

Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 

 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

Verkort VERSLAG 18 juli 2023 
 

Voorzitter Jan van der Woerdt opent de 

vergadering.  

Ds. Marjan van Hal vertelt over het boek: Het 

verhaal van haar leven; van Etty Hillesum, 

een joodse vrouw in de 2e wereldoorlog. 

Marjan deelt ook de overlijdensadvertentie 

uit van Marga Minco met een gedicht van 

haar man, Bert Voeten: ”Even”. 
 

Jochem Slijkhuis laat weten dat hij de ambts-

termijn van diaken, van 4 jaar, wil afmaken 

en dan in maart 2024 wil aftreden, omdat hij 

volgend jaar in een maatschap van fysio-

therapie zal gaan en een druk jaar verwacht. 
 

De notulen van 6 juni 2023 worden onge-

wijzigd vastgesteld.  

Antwoord op een vraag over de collectes: de 

collectes zoals gepubliceerd in Drieluik, 

worden aangehouden. 
 

We kijken terug op een gezellige braderie 

tijdens de jaarmarkt. We hadden met 

vertegenwoordigers van de drie kerken een 

mooi programma gemaakt, met o.a. een 

stand waar goede gesprekken zijn gevoerd. 

Uit de conclusie van de evaluatie: volgend 

jaar weer en volgend jaar ook op Facebook 

aankondigen. 

De tentdienst (18 juni) was zeer geslaagd! 

Complimenten voor ds. Marjan van Hal, de 

tentdienstcommissie en Wakker Nijeveen. 
 

Marjan stelt voor om de kerk tijdens de 

zomervakantie voor een dagdeel per week te 

openen voor publiek. De kerkenraad gaat 

hiermee akkoord en er zal met de kosters 

worden overlegd hoe hier praktische invulling 

aan te geven. 
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Beoogde opvolger van Machiel Diever als 

voorzitter kerkrentmeesters is Ko Scheele. Hij 

wil graag de rol van Machiel overnemen. De 

kerkenraad is akkoord met het intreden van 

Ko in de kerkenraad.  

Tijdens de kerkdienst van 10 september zal 

Ko Scheele worden bevestigd als voorzitter 

van het college van kerkrentmeesters en 

zullen Sjaan Keijzer en Roeleke Hoekman 

worden herbevestigd als ouderling.  
 

Er is overleg geweest met Maria van 

Gasteren. Zij en haar man Adrie stellen al 

meer dan vijftien jaar het mededelingen-

blaadje voor de GK samen. Zij willen graag 

het mededelingenblaadje blijven maken, ook 

voor de gezamenlijke diensten.  
 

Er zullen binnenkort jaargesprekken worden 

gehouden met de predikanten. 
 

Zoals al bekend uit de media, zijn er plannen 

voor een multifunctioneel centrum in 

Nijeveen.  
 

Onze voorzitter, Jan van der Woerdt, is 

betrokken bij het presenteren van de plan-

nen door de werkgroep. Jan stelt voor om Ko 

Scheele, als beoogd voorzitter kerkrent-

meesters, in de werkgroep onze kerk te laten 

vertegenwoordigen. Hiermee gaat de 

kerkenraad akkoord. 
 

Ds. Marjan van Hal meldt dat op de bijeen-

komst voor ouderlingen van de drie kerken 

op 22 augustus, een ambassadeur van de 

Dorpskerkenbeweging van de PKN komt.  

(De dorpskerkenbeweging biedt een platform 

waar kerken ervaringen kunnen delen, elkaar 

helpen en inspireren. Zie ook: 

https://protestantsekerk.nl/thema/dorpskerk

enbeweging/). 

De drie kerken hebben een voorstel gepre-

senteerd voor het digitaal collecteren. Alle 

benodigde informatie voor besluitvorming op 

5 september, zal ons worden toegestuurd.  

Er zal een format rooster 2025, voor de drie 

kerken worden gemaakt. 
 

Wollie de Jonge zal Marijke Jurjens de functie 

van kerkhofbeheer overdragen.  
 

In oktober zal een gezamenlijke 

kerkenraadsvergadering (3 kerken) worden 

gehouden. 
 

Ds. Marjan van Hal sluit af met een gebed. 

 

DIACONIE 
 

Bij het brengen van de bloemen op zondag 

ontving de diaconie een gift van € 25,00 van 
dhr. J en € 10,00 van fam. D. 
 

Hartelijk dank hiervoor. 
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KERKDIENSTEN:  
 

* De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor de kerk. 

 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 
       

Zondag 10 september Geref.Kerk 10:00 
Ds. J. Prosman 

Heilig Avondmaal 
Dhr. J. Lopers Diaconie  

 

Herv.Kerk Nijeveen 10:00 
Ds. R. Kok 

Bevestiging ambtsdragers 
Dhr. A. Hoekerswever Jeugdwerk Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. W. Smit Dhr. J. Buiter Kerkrentm.beheer Jeugdwerk 
       

Zondag 17 september Geref.Kerk 10:00 

Startdienst, voorafgaand kan om 

9.15 meegedaan worden met een 

wandeling door het dorp. 

Vanaf 9 uur verzamelen bij GK 

Gemeenteband 
Home Sweet Home 

Uganda 
PKiN 

       

Zondag 24 september Geref.Kerk 10:00 
Ds. R. Kok,  

Bevestiging ambtsdragers 
Dhr. A. Kroes Kerk Diaconie 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal Mevr. A. Withaar Diaconie Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 
Ds. J. Prosman 

Heilig Avondmaal 
Dhr. R. Westra Kerkrentm.beheer Diaconie 

 Zangdienst 19:00 Roept u maar dienst m.m.v. Arjan Kroes en Rene Kolsters Schaalcollecte bij uitgang 
       

Zondag 1 oktober Geref.Kerk 10:00 Ds. J. Prosman, Israël zondag Dhr. J. Lopers Kerk Christenen voor Israël 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Mevr. B. Groen-Mol, Giethoorn Dhr. S. Huismans Israëlzondag Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 
Marcel en Lydia Zimmer, 

gezinsdienst 

Marcel en Lydia 

Zimmer 
Kerkrentm.beheer Kerk en Israël 


