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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 

Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 

Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 

Predikanten ds. J. Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, jprosman@gmail.com 

 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 

Contactpersoon diensten mevr. J. van Gijssel-, tel. 06-15400837, preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl. 

Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 

Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 06-12529230 en mevr J. Meinen, Scheerweide 8,  06-40957579 

 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 

Kerkelijk bureau mevr. E. Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel.06-31490544  

 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 

C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 

 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 

 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 

Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 

Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 

Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 

Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 

Auto-ophaaldienst dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315 

Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. H.J. Brouwer,  Leeuwerikstraat 27, 0522-49207 

Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 

Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 

Jeugd contact team email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, Inge Westenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft) 

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  

Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 

Predikant ds. J. Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 

Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 

Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 

Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 

Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21,penningmeestercvk@hgkd.nl 

Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 

Diaconie NL91RABO0367101416 

Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 

Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 

Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 

Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 

Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 

Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. G. Huisman, De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl  

Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  

Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  

 

HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   

Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 

Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  

 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 

Scriba mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 

Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl 

Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 

Ledenadministratie  mevr. E. Oudshoorn, Bramenweg 1, tel.0631490544, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 

Kerkhofbeheer mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 

Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 

Bankrekening Diaconie NL96RABO0371802334 

Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 

Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel 06-50598522 

Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 

Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  

 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 7 februari- 12.00 uur 
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Contactpersoon redactie: Han Karsten, tel 06-15338492 

http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl/
file:///C:/Users/Monicowink/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/FDK22G4O/eppezuidema@hetnet.nl
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file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/info@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scriba@hgkd.nl
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file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hervormdegemeentenijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kokhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/mwvanhal@xs4all.nl
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Rouwen om de kerk 
 
Onlangs is de monumentale Grote of Mariakerk te Meppel voor 1 euro verkocht aan uit-

vaartonderneemster Annerie Kremer. Heel fijn! De kerk was in 2019 afgestoten door de 

protestantse gemeente omdat de onderhoudskosten te hoog waren. Sindsdien stond het gebouw 

leeg. Jaarlijks worden er tientallen kerken aan de eredienst onttrokken, zoals dat zo mooi heet. Ds. 

Aarnoud van der Deijl, (ik was nog getuige op zijn huwelijk!), schreef een boek: ‘De toekomst van 
de kerk’, waarin hij zegt dat we moeten gaan rouwen om wat verloren ging en moeten inzien dat 

alle dingen die we geprobeerd hebben om de boel op te leuken eigenlijk niet gewerkt hebben. Ja, 

misschien even, maar het heeft geen groei met zich meegebracht. Het is een onthutsende 

conclusie misschien, maar ook wel bevrijdend. Want hij heeft gelijk! Laten we stoppen met heel 

veel energie te stoppen in het redden van de kerk en onder ogen zien dat we een rouwproces 

hebben te doorlopen. Ik ben zelf in elk geval moe van het continu dingen bedenken om maar 

mensen te trekken. 

In ruim dertig jaar predikantschap heeft van der Deijl de kerk alleen maar achteruit zien kachelen, 

in ledental, in kerkbezoek, in predikantsplaatsen en in het aantal kerkgebouwen. Gelovigen 

vormen sinds een aantal jaren een minderheid in Nederland. De secularisatie heeft hard 

toegeslagen en het ooit zo rijke kerkelijke leven is nagenoeg verdampt. Als je je hele werkzame 

leven in zo’n situatie verkeert, hoe blijf je daar dan als predikant in godsnaam vrolijk bij? Ik herken 
de vraag heel goed! Van der Deijl lijdt aan het voortdurend achteruitboeren en wil de rouw 

daarover in zijn boek volop de ruimte geven. Het heeft geen zin de situatie te ontkennen of te 

relativeren, of de illusie te koesteren dat het tij te keren is. De echte rouwverwerking loopt uit in 

de acceptatie “wanneer je het verlies echt tot je hebt laten doordringen, maar daar doorheen toch 
weer energie en levenslust vindt om door te gaan en het leven nieuw vorm te geven” (p. 28). 
Zijn boek valt in twee delen uiteen. In het eerste deel gaat hij zeven strategieën bij langs die in de 

afgelopen decennia zijn geïntroduceerd om de kerk te ‘redden. Door zich b.v. op ‘zoekers’ te 
richten, thematisch te werken en de kerkdienst flink op te leuken met muziek en filmpjes. Om het 

marktaandeel ‘kerk’ op te krikken, is ook geprobeerd geloofsopvattingen aan te passen, het te 
zoeken in maatschappelijke relevantie of in te zetten op kunst. Allemaal best aardig, maar het 

heeft de kerk niet gered. Het heeft geen zin om valse hoop te koesteren, is de eerlijke conclusie. 

Toch stopt het boek hier niet. De kerk is niet te redden, maar redden we het wel zonder kerk? Met 

die vraag is hij in gesprek gegaan met mensen die wél, tegen de trend in, de weg naar de kerk 

hebben gevonden, of naar waardering voor de kerk, haar traditie en boodschap. 

Een belangrijke conclusie is voor Van der Deijl dat we moeten breken met het marktdenken dat 

vanuit de samenleving is doorgesijpeld in de kerk. De kerk is nergens goed voor. Toch moet ze 

blijven. Al was het alleen maar om de reden die filosoof Paul van Tongeren in gesprek met de 

auteur formuleert: ‘om te voorkomen dat we haar op een dag niet meer missen’. Maar ook omdat 
de kerk (en kerkmensen) nog steeds een belangrijke bijdrage aan het breekbare weefsel van onze 

samenleving leveren. De ondertitel van het boek is niet voor niets ‘een essay vol rouw en hoop!’ 
Een boek om over na te denken… 

 

Ds. Marjan van Hal 
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AGENDA 
 

     

9-02 GK 18.30 Gezamenlijke maaltijd  

     
 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

   

13-01 Dhr. H.J. van der Vegt, De Wilgen 4 84 jaar 

13-01 Mevr. H. Benak-Rijkeboer, Het Nieveen 72 81 jaar 

20-01 Dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20 84 jaar 

21-01 Dhr. H. Withaar, Dorpsstraat 46 84 jaar 

24-01 Dhr. G. Tissingh, Urkerpad 3 85 jaar 

29-01 Dhr. H.J. Kamphof, Zomerdijk 5 80 jaar  

02-02 Dhr. G. Bouwknegt, Reggersweg 19G 93 jaar 

02-02 Dhr. A. Manden, Kolderveen 56 80 jaar 

06-02 Dhr. A. Somer, De Berken 12 86 jaar 

10-02 Mevr. H.F. Appelo – Hooijer, Kolderveen 2 81 jaar 

11-02 Mevr. J. van der Linde – Schrotenboer, Matenweg 9 86 jaar 

12-02 Dhr M. Benak, Het Nieveen 72 80 jaar 

13-02 Mevr. L.H. Bouwman-Fransen, Ds. van Halsemastraat 12 23 96 jaar 

18-02 Dhr. G. Kroes, Klosseweg 8 82 jaar 

   

   

   

29-01 Dhr. en mevr. P. van der Linde – A. Zwiers, Roekebosscheweg 3a 25 Jaar getrouwd 

10-02 Dhr. en mevr. H.J. Brouwer – Z. Kiers, Leeuwerikstraat 27 40 Jaar getrouwd 
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DANK 
 

Wij willen iedereen bedanken voor de vele 

felicitatie, kaarten en bloemen, die we 

mochten ontvangen bij ons 60 jarig huwelijk. 

Geweldig allemaal. 

Met vriendelijke groet 

Dini en Bertus Spijkerman 

 

- - - - - 

 

We waren verrast door de vele kaartjes met 

goede wensen voor Kerst en Nieuwjaar. 

Hartelijk dank daarvoor. We wensen u allen 

een gezegend en goed 2024 toe. 

Een vriendelijke groet Arja en Jan Stap 

 

E-MEETING 
 

Thema: Bidden 

Hoe moeilijk is het soms om uit je woorden 

te komen, zeker als je in gesprek bent met 

God? Eigenlijk weten wij heel goed dat je 

voor God altijd goed genoeg bent, en dat je 

bij hem mag komen zoals je bent. Bidden doe 

je nooit verkeerd. Maar voelen we dat 

ook? We gaan het in deze e-meeting hebben 

over bidden. Zonder stappenplannen, zonder 

aanwijzingen en ook vooral zonder oordeel. 

Deze e-meeting is voor jong en oud. Zo 

blijven de kinderen in de kerk; we richten het 

zo in dat er voor iedereen ruimte is en we 

van elkaar – jong en oud – kunnen leren. Dus 

ook een uitnodiging voor hen: kom en praat 

mee! 

 

GEZAMENLIJKE GEMEENTEAVOND 
 

Op donderdag 8 februari is er een 

gezamenlijke gemeenteavond in de 

gereformeerde kerk. Vanaf 19.30 staat de 

koffie klaar en we beginnen om 20.00. 

Centraal tijdens deze avond staat de vraag 

wat voor gemeente we in 2030 willen zijn. De 

stip op de horizon is 1 januari 2026. Dan 

willen we de fusie hebben afgerond. Dan zijn 

we één organisatie, maar zijn we misschien 

nog niet die gemeente die we willen zijn en 

waarin we ons allemaal thuis voelen. Dat is 

een groeiproces dat we na de fusie willen 

doorzetten. 

Afgelopen najaar hebben de kerkenraden 

ook naar deze vraag gekeken. Dat heeft een 

vruchtbare discussie opgeleverd. We hebben 

de vraag “wat voor gemeente willen we in 
2030 zijn” uitgewerkt in drie deelvragen: wat 
vinden we belangrijk voor ons geloof, voor 

onze gemeenteleden en voor onze omgeving. 

 

De gemeente is niet van de kerkenraden, 

maar van de leden van de gemeente. Daarom 

willen we alle leden van de drie kerken in de 

gelegenheid stellen om mee te denken en te 

praten over de toekomst van onze gemeente. 

Dit doen we op 8 februari op een interactieve 

manier waarbij iedereen zijn of haar mening 

kan geven. 

Naast het gesprek over de toekomstvisie voor 

onze gemeentes willen we u kort informeren 

over de laatste ontwikkelingen in het SAGE-

proces. 

 

Graag tot ziens op 8 februari. 

 

GEZAMENLIJKE MAALTIJD 
 

Allereerst wensen wij u /jou een gelukkig en 

gezond 2024 toe. 

En we nodigen u/jullie weer uit voor een 

gezamenlijke maaltijd in de Gereformeerde 

kerk. 

Deze staat gepland op vrijdagavond 9 

februari a.s. waarvoor u/jullie van harte 

worden uitgenodigd. 
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Nu de kerstdagen en de jaarwisseling weer 

voorbij zijn, gaan we weer verder met de 

dagelijkse dingen. En dat is ook weer goed! 

Daar horen de gezamenlijke maaltijden 

natuurlijk ook bij. Wij zijn al druk bezig met 

de voorbereidingen. Daarbij willen wij ook 

speciaal noemen dat we, in november dit 

jaar, 20 jaar bestaan. Dat wordt, hopen wij, 

een grote happening. 

Dan weten u/ jullie dat al vast. 

Wij gaan weer met thema’s werken. Het 
thema is dan ook EUROPA. 

Wij proberen er iets bijzonders bij te doen en 

of het gelukt is, zien jullie wel die avond. 

We hopen weer op veel opgave! Kom en kijk 

eens om je heen naar iemand waarvan je 

denkt dat diegene wel eens een duwtje nodig 

heeft om eens mee te gaan. Wat is er niet 

heerlijker om samen met elkaar te eten. 

Vanaf 18.30 uur staat er een drankje voor 

u/jullie klaar, waarna we om 19.00 uur 

samen gaan eten. 

De maaltijd kost € 8,- per persoon en voor 

kinderen €4,- 
Opgave kan t/m maandag 5 februari d.m.v. 

het formulier dat in de kerken ligt, en te 

deponeren in de daarvoor bestemde doos die 

erbij staat. Of bellen naar Hillie Hoekman t/m 

maandag 5 februari voor- uiterlijk 17.00 uur. 

Tel. 0522 492095 / 0611956760. Mailen kan 

ook: cornelishillie@ziggo.nl 

Nogmaals van harte welkom jong en oud!! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de kookgroep 

Hillie Hoekman 

 

ZANGDIENST 21 JANUARI 
 

FRIES MANNEN ENSEMBLE  

Velen zullen direct terugdenken aan de keren 

dat zij in Nijeveen hebben opgetreden, 

weergaloos mooi was het.  

Het Fries mannen ensemble staat o.l.v. 

Klaske Deinum.  

Zij willen met hun zang Gods liefde en 

warmte overdragen op andere mensen. De 

opbrengsten van hun optredens schenken zij 

aan een aantal goede doelen zoals “Nobody's 
Child", in Sri Lanka.  

Ook worden er mooie CD's verkocht na de 

dienst, maar ook via internet.  

De entree is gratis, de schaal collecte aan de 

uitgang is voor de goede doelen Van het Fries 

mannen ensemble. Welkom en zing samen 

met hen, Hem de eer.  

De aanvang is om 19.00 uur in de 

Gereformeerde kerk te Nijeveen  

 

 
 

EENZAAMHEID – SAMEN ÉÉN 
 

De werkgroep Eenzaamheid van de drie 

kerken in Nijeveen organiseert regelmatig 

ontmoetingen voor mensen die eenzaam zijn. 

Wat is het mooi om te zien dat een groeiende 

groep mensen ons en elkaar weet te vinden. 

In de afgelopen periode zijn we bij elkaar 

geweest om samen een kop koffie of thee te 

drinken, een spelletje te doen, of met elkaar 

in gesprek te gaan. Er wordt ook gefietst en 

samen gegeten. 

En daar gaan we in dit nieuwe jaar mee door. 

Zo houden we op vrijdag 12 januari een 

koffieochtend in de gereformeerde kerk aan 

de Dorpsstraat, vanaf 10.00 uur. 

 

Ook organiseren we weer een 

spelletjesmiddag: 20 januari van 14.00 tot 

16.30 uur, eveneens in de gereformeerde 

kerk. Samen een spelletje doen of gewoon 

toekijken en kletsen... alles mag! En 

ondertussen wordt er een hapje en een 

drankje uitgedeeld. Wij zullen zorgen dat er 

allerlei spelletjes zijn, maar zelf een leuk spel 

meenemen mag natuurlijk ook. 
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Houdt u/ houd jij niet van spelletjes maar wel 

van gezelligheid, ook dan bent u en jij van 

harte welkom! Loop gerust even binnen als u 

niet weet of het wat voor u is. 

 

Op Tweede Kerstdag was er de mogelijkheid 

om koffie te drinken bij Klaas en Anneminke 

Drost. Hier is geen gebruik van gemaakt. Dat 

wil echter niet zeggen dat het niet nodig is. 

Misschien zijn er mensen die wel hadden 

willen komen, maar die het misschien 

moeilijk vonden om deze stap te zetten. 

We willen dit initiatief daarom dit jaar 

opnieuw organiseren. Misschien op een 

andere manier, of op een andere locatie. 

Hebt u daar ideeën over? Dan horen wij die 

graag. We vinden het belangrijk om het zo te 

organiseren dat samen Kerst vieren wél 

mogelijk is. 

Voelt u zich/ voel jij je ook (regelmatig) alleen 

en zou u/jij ook graag deze kans willen 

aangrijpen om andere mensen te ontmoeten 

en samen een activiteit op te pakken? Of 

zoekt u/ zoek je iemand om mee in gesprek 

te gaan? U/jij bent van harte welkom om 

zich/ je bij ons aan te sluiten! Iedereen is van 

harte welkom, of je nu lid bent van de kerk of 

niet. 

Aanmelden kan via mail bij 

jennetvandijk@ziggo.nl of bel met Jennet 06-

47240342 

Omdat we via deze groep mensen met elkaar 

in verbinding brengen, hebben we onze 

naam veranderd in Samen één. Want alleen 

samen kunnen we eenzaamheid doorbreken. 

We wensen iedereen een heel fijn nieuw jaar 

toe waarin we omzien naar elkaar. 

Jennet van Dijk, Anja Winters, Anneminke 

Drost en Fenneke Wiepkema 

GESPREKSGROEP ‘KOFFIE MET…’ 
 

De laatste keer hebben we met elkaar 

nagedacht over wat Kerst voor ons betekent. 

Wel een voor de hand liggend idee, zo tegen 

kerstfeest. Iedereen heeft er wel zijn 

gevoelens en gedachten bij. 

16 januari 10.00 komen we weer samen, 

deze keer weer bij Lenie van der Touw, 

Scheerweide 24. We zijn benieuwd wat er nu 

ter tafel komt... 

 

JONGERENGROEP 18+ 
 

Het was even stil rond de kerstdagen, maar 

zondagavond 14 januari beginnen we weer. 

Jullie zijn welkom op Griftestuk 19. En we 

gaan ongetwijfeld verder met ons laatste 

project: Alpha. Verder met de vraag wat het 

geloof in God en Jezus voor ons te betekenen 

heeft. 

Heb je zin in een lekkere maaltijd, 

gezelligheid en een goed gesprek? Mocht je 

deze keer niet kunnen, dan toch een 

volgende keer? We komen elke 2 weken wel 

een keer samen op zondagavond bij iemand 

thuis van 18.00-20.00u. En je kunt ook nog 

eens mee-eten! 

Wil je wel eens meedoen: bel of app Thomas 

Kolsters (06-43754371) of ds. Johan Prosman 

(06-12711603). 

 

GEMEENTE GROEI GROEP: LEEF JE GELOOF! 
 

De tweede donderdagmorgen van de maand, 

deze keer dus op 11 januari, komen we vanaf 

10.00u bij elkaar bij Hennie Maat thuis, bgm. 

Van Veenlaan 5C. 

De vorige keer hadden we het erover dat 

‘wijsheid van boven’ hier beneden vrede 
brengt. En dus hebben we samen gezocht 

naar wat wijsheid nu eigenlijk is. We kwamen 

erbij uit dat wijsheid sterk samen hangt met 

mildheid en met het grote liefdegebod. Uit 

liefde wil je immers graag het goede zoeken. 

Wat Jezus’ broer daarover zei (Jakobus 3: 17) 
bevestigde dat nog eens. En trouwens, ook 

onze eigen ervaringen vertelden hetzelfde. 

Dus dat zal dan wel kloppen... 
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Deze keer gaan we aan de slag met de vraag 

welke Bijbelse regels er eigenlijk voor ons 

niet-Joodse christenen gelden. We maken 

daarvoor een uitstapje naar de ‘eerste 
synodevergadering’, het zogenaamde 
Apostelconvent in Handelingen 15, waar 

Jakobus ook het woord voerde. Nieuwsgierig 

naar onze kring? Kom dan eens mee! Voor 

evt. vervoer neem even contact op, dan 

wordt daarvoor gezorgd. 

Voor informatie kunt u terecht bij een van de 

groepsleden of bij Lourens Schipper (06-

51031603) of ds. Johan Prosman (06-

12711603). 

 

GESPREKSGROEP 20/30 
 

We hebben een voorzichtige start gemaakt 

met de gespreksgroep voor 20ers en 30ers. 

Kom je ook meedoen? Waar zou je het over 

willen hebben? Over geloof kan. Andere 

dingen ook. De volgende keer is 23 januari 

20.00 bij Anje Lalkens, De Ryge 85. Informatie 

bij Anje (06-12529230) of ds. Prosman (06-

12711603). 

 

GOSPELKOOR REFLECTION 
 

‘The Joy of Gospel’ in DE NIEUWE KOLK in 
Assen. 

Gospelkoor Reflection uit Assen organiseert 

op zaterdag 27 januari 2024 een groots en 

feestelijk concert ‘The Joy of Gospel’ in 
samenwerking met niemand minder dan 

Shirma Rouse! Shirma Rouse is een bekende 

soul- en gospelzangeres met een prachtige 

stem. Met muzikale begeleiding van een 

speciaal samengestelde band zingen we 

bekende en minder bekende, uitbundige en 

ingetogen gospelliederen. Joy of Gospel 

betekent letterlijk de vreugde van het 

evangelie, het goede nieuws! 

Maakt dit jou nieuwsgierig? Kaarten zijn 

verkrijgbaar via koorleden of via een van 

onderstaande links. 

Wanneer: zaterdag 27 januari 2024, aanvang 

20.00 uur 

Waar: De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1, Assen 

Meer informatie: 

www.gospelkoorreflectionassen.nl 

www.dnk.nl/agenda-tickets/theater/joy-of-

gospel/ 

www.eventsforchrist.nl/event/shirma-rouse- 

en-gospelkoor-reflection 

 

VAN DE ADVERTENTIECOORDINATOREN 

Afscheid van adverteerders; welkom nieuwe 

adverteerders in het kerkblad Drieluik.  

We hebben afscheid genomen van een 

drietal adverteerders. We bedanken 

installatie bedrijf Seegers, 

begrafenisonderneming Wassink en 

autobedrijf Meijer voor hun ondersteuning 

van de uitgifte van ons kerkblad de afgelopen 

jaren.  

De volgende ondernemingen hebben we 

bereid gevonden om een advertentie in 

Drieluik te plaatsen: Bouwbedrijf Heran, 

Computerservice Nijeveen en makelaardij 

Oostergetel.  

Zoals u allen weet, kunnen wij ons kerkblad 

Drieluik dankzij de 16 advertenties voor een 

bijna verwaarloosbaar bedrag aanbieden. 

Daarom hierbij onze oproep: koop bij onze 

adverteerders, zodat zij ons nog lang mogen 

steunen.  

Namens de advertentie coördinatoren, Alida 

Prins, Harm Jan Brouwer en Tinus Kikkert  
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Vrede voeren duurt een eeuwigheid. 
 

Het nieuws wordt de laatste maanden voor 

een groot deel beheerst door de oorlog in 

Gaza. De dagelijkse bombardementen op 

Oekraïense mensen, kindertehuizen, 

ziekenhuizen en woningen zijn naar de 

achtergrond verdwenen. Het is geen nieuws 

meer. 

 

Het is hartverscheurend om te zien en te 

horen. Een Israëlitische geleerde zei voor de 

mensen in Israël en Gaza, die zo 

verschrikkelijk veel te lijden hebben: ‘Je 
hoofd en hart zijn dan zo vol van de pijn die 

jij en de jouwen lijden, dat iedere poging om 

te wijzen op de pijn van de andere zijde op 

verraad lijkt. In deze omstandigheden 

moeten wij de mogelijkheid van vrede 

toevertrouwen aan buitenstaanders.‘ 
 

Wij leven nog in vrede, ook al zijn wij 

betrokken in de oorlog tussen Rusland en 

Oekraïne. We zijn dus in oorlog. De mensen 

die het meeste te lijden hebben, zijn 

diegenen die letterlijk op het slagveld zijn en 

de mensen in de steden die nacht na nacht 

gebukt gaan onder de onzekerheid, de angst 

en de bombardementen. Onze gasten uit de 

Oekraïne weten daar meer van dan wij door 

hun contacten met hun geliefden thuis. En 

het duurt maar voort. Gelukkig kunnen wij 

hen een veilig huis bieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kunnen wij meer doen? Natuurlijk, we 

bieden ze onderdak en er is voortdurend zorg 

aanwezig bij kleine en grote zaken. We doen 

dat als dorpsgemeenschap. We mogen daar 

ook dankbaar voor zijn, want daarmee 

bouwen wij aan de vrede die zo ver weg lijkt.  

 

Maar oorlog voeren kun je in een dag. De 

vrede voeren, duurt een eeuwigheid. Want 

dat betekent dat we dag in en dag uit met 

elkaar, elkaar oproepen om de vrede te 

bewaren. Dat doen we door in ons leven hier 

respectvol en verbonden te zijn met de 

mensen om ons heen. Daarin groeien wij met 

onze kinderen samen op om de vrede hoog 

te houden. We hopen dat ook in dit nieuwe 

jaar ons dorp verbonden blijft met onze 

gasten. Voor ons is dat niet vanzelfsprekend. 

Maar uit alles wat we horen en aan de 

reacties en ondersteuning die we ontvangen, 

vertrouwen wij daar op alsof het 

vanzelfsprekend is! Wij wensen u van harte 

vrede en alle goeds voor dit nieuwe jaar! 

 

Ds. René Kok 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 

gegaan naar: 

Fam. Spijkerman 

 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

Zondag 14 januari: 
E-meeting in de Geref. Kerk, met begeleiding 

van de Gemeente Band. 

Wij hopen op een goede opkomst en op een 

fijne en gezegende dienst. 

Zondag 21 januari: 
Geen dienst in Geref. Kerk, er is een 

gezamenlijke dienst in de Herv. Kerk 

Nijeveen. 

Zondag 28 januari: 
Er is dan een speciale dienst in de Geref. Kerk 

van Kerk en School. Voorganger is Ds. Johan 

Prosman. Het zou fijn zijn als veel kinderen, 

ouders en Opa’s en Oma’s en andere mensen 
in de kerk aanwezig zijn. 

Zondag 4 februari: 
Geen dienst in de Geref. Kerk, er is een 

gezamenlijke dienst in de Herv. Kerk 

Nijeveen. 

 

MEELEVEN 
 

Dhr. A. Kroes, Wilhelminastraat, verblijft in 

Reestdal, afd.2, kamer12, Reggersweg 2a, 

7943 KC Meppel 

Dhr. H. Kroes KBB 43, is opgenomen in Isala 

Meppel, afd.2, kamer30, Reggersweg 2, 7943 

KC Meppel. 

Wij wensen hen (ook hen die niet genoemd 

zijn) die ziek zijn of een operatie moeten 

ondergaan, Gods zegenende nabijheid toe en 

kracht om te herstellen. 

Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 

vertoeven, 

Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ 

Steenwijk. 

Mevr. W. Buddingh- Bouwknegt, Reestoord, 

kamer 307, Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel. 

Mevr. J. Kroes- Mondria, de Lindenhof, 

Hoogeveenseweg, 7943 KA Meppel. 

(voorheen Scheerweide) 

 

De tijd vliegt 

dagen, maanden, jaren 

nog klinkt een stem 

de Herder roept 

vlucht naar Hem 

 

De tijd vliegt 

als een ogenblik voorbij 

moeite, vreugde en verdriet 

U bent het 

die mij altijd ziet 

 

De tijd vliegt 

naar de eeuwigheid 

Heere ik bid tot U om kracht 

dat ik in het nieuwe jaar 

alles van U verwacht. 

 

VAN DE DOMINEE 
 

Wat een enerverende tijd! De geboorte van 

kleindochter Joanne bij Hendrik en Yvette in 

Gieten was misschien wel het mooiste van 

alles. Wat een prachtig wereldwonder is zo’n 
klein meisje toch! En dat er nu niet alleen een 

kleinzoon, maar ook een kleindochter is… Het 
is niet te geloven! 

En dan de kerstdagen (misschien toch wel 

nog belangrijker...), de jaarwisseling en dan 

ook nog mijn verjaardag tussendoor, op mijn 

favoriete heiligendag nota bene (daar lever ik 

sinterklaas en Sint-Maarten voor in hoor, elk 

jaar weer). 
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En dan beginnen we weer van voren af aan: 

een heel nieuw jaar ligt voor ons open. We 

zijn benieuwd wat het ons allemaal gaat 

brengen. Hopelijk vooral veel heil en veel 

zegen! 

Trouwens, voor wie we nog niet gesproken 

hebben: veel heil en zegen in het nieuwe 

jaar, gelukkig nieuwjaar, enz. enz. van ons 

drieën. 

Waarschijnlijk is dit de meest overdachte 

wens die we kennen. Iedereen en elke 

omgeving doet een andere variant. Ik ben 

voor hier ook nog even op zoek… Ooit 
begonnen met ‘de beste wensen’, in het 
westen de meest voorkomende vorm denk 

ik. Toen naar ‘gelukkig’ en ‘zalig’ nieuwjaar in 
Noord-Brabant (met een zachte G natuurlijk), 

toen naar Groningen, waar toen zo ongeveer 

iedereen, gelovig of niet, je ‘veel heil en 
zegen’ wenste. 
Van al die varianten vind ik ‘veel heil en 
zegen’ en ‘zalig’ misschien wel de mooiste 
(boven zalig kan natuurlijk helemaal niets 

meer uit komen). Ik hoor het dus graag wat 

hier de meest gebruikelijke wens is. 

 

BEDANKT! 
 

Na 42 jaar trouwe dienst stopt Tinus Keizer 

met het beheren van de collectemunten. Ook 

heeft hij jarenlang de collectes verzorgd. Van 

het ophalen in de kerk, tellen en naar de 

bank brengen. De bank maakte het hem niet 

altijd makkelijk, maar Tinus liet zich niet 

ontmoedigen. In de begindagen bracht Tinus 

het kerkblad rond via scholen. Het college 

verraste Tinus ten slotte met een 

welverdiende attentie. Na al die jaren van 

toewijding geniet Tinus nu van een verdiende 

rust. 

 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

21 november 2023 

Opening 
Klaas heet iedereen welkom. 

Anje opent met het lezen van een stukje naar 

aanleiding van Rom. 15:13. Wat geeft je 

hoop? 

Ingekomen stukken 
Brief van bewoners van het Kerspel n.a.v. het 

bericht in Drieluik over de maandsluitingen. 

Bespreekpunten 
Maandsluitingen Kerspel 

De maandsluitingen worden nu bezocht door 

ongeveer 5 personen per keer. Alie Vink en 

Fenna Keizer bereiden de dienst voor. De 

predikant moet hier een volledige dienst voor 

voorbereiden. Het aantal bezoekers voor 

deze diensten blijft gelijk, er komen niet 

meer mensen naar de diensten. Deze vorm 

van maandsluiting is in zo niet meer 

houdbaar, maar hoe gaan we het dan wel 

doen? 

Er moet een overleg hierover komen met Alie 

en Fenna en de predikanten Marjan en 

Johan. Johan neemt dit op, Klaas informeert 

Fenna hierover. Het zou goed zijn als van de 

drie kerken ook een ouderling bij dit overleg 

zou zijn. Han wil namens de GKN wel 

aanwezig zijn. 

Evaluatie Gemeentevergadering 12 
november 
-goed verhaal van René over het pastoraat en 

de rol van de ouderlingen in het toekomstig 

pastoraat. 

-de sfeer rond de fusie wordt steeds 

ontspannener, contact tussen de 

kerkenraden wordt steeds ontspannener. 

-men gaat steeds meer naar elkaars kerk, 

steeds vaker bezoekers van alle drie de 

kerken in de kerkdiensten. 

-Esther had een helder verhaal over de 

jeugdactiviteiten, er waren geen vragen. 

-de jaarcijfers werden duidelijk toegelicht en 

de vragen werden beantwoord. 

Pastoraat 
Johan geeft uitleg over de toekomst van het 

pastoraat. 

Dit sluit aan bij het verhaal dat René hier over 

gehouden heeft op de gemeentevergadering. 

In de eerste vergadering van de gezamenlijke 

diaconieën wordt dit besproken omdat dit 

voor de diaconie van de GKN gevolgen heeft. 

In de GKN zijn nu de diakenen de wijk 

coördinatoren. In het voorstel verandert dat. 

Daar moeten we goed met elkaar over 
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spreken. Klaas, Johan en René zullen bij de 

volgende vergadering (15 januari 2024) van 

de diaconieën aanwezig zijn. 

In het kerkblad komen onder het kopje 

pastoraat namen en telefoonnummers te 

staan van Sita, Han, Mariska, Anje en Esther 

zodat het duidelijker is wie men kan bellen 

met vragen. 

Verder wordt het wel en wee van enkele 

gemeenteleden besproken. 

Terugblik/vooruitblik erediensten 
-afgelopen e-meeting. Dit was een goede 

dienst 

-mededelingenblaadje. Dit is nu gezamenlijk 

met de HKN 

-komende zondag is de gedachtenisdienst. 

Van iedere overledene van het afgelopen jaar 

komt de familie om de kaars aan te steken. 

-kerstviering. De voorbereidingen lopen 

goed, er een goede opkomst van de jeugd. 

Het is een goed verhaal en de ouders zijn 

enthousiast. De dienst begint om 19.00. 

Stip op de horizon 
Dit is uitgebreid aan de orde gekomen in de 

gemeentevergadering. 

Mededelingen: 
SAGE: de stip op de horizon is aan de orde 

gekomen. 28 november is er een PKiN 

vergadering. Er komen volgend jaar meer 

gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen, het 

aantal PKiN vergaderingen kan dan afnemen. 

Klaas neemt contact op met de andere 

voorzitters om dit te bespreken. 

De gezamenlijke gemeentevergadering was 

gepland op 3 maart 2024, maar Jenny geeft 

aan dat dit niet kan, moet een andere dag 

voor gekozen worden. 

-preekvoorziening. Onduidelijk wie op 10 

december voorgaat in de dienst, René of 

Marjan. Jenny vraagt het na. 

In 2025 zijn er zoveel gezamenlijke diensten 

dat we genoeg hebben aan onze eigen 

predikanten om de diensten in te vullen, de 

dienstencommissie vindt het jammer dat we 

zo geen andere predikanten meer horen. 

Johan stelt voor dat de predikanten diensten 

kunnen ruilen met andere predikanten, zo 

hoort de gemeente toch een keer een andere 

predikant zonder dat hier extra kosten aan 

verbonden zijn. 

-jeugdouderling. Tijdens de adventstijd zal er 

geen project gevolgd worden. Wel zal er door 

de kinderen een adventskaars aangestoken 

worden en een gedichtje voorgelezen 

worden. 

Eén keer per maand komt een groepje 

jongeren bij elkaar om muziek te maken, 

deze groep komt voort uit de 18+ groep. 

Jaarrekening 
De jaarrekening wordt officieel goedgekeurd, 

Klaas kan dit doorgeven. 

Rondvraag 
Geen vragen 

Afsluiting 
Klaas sluit af met een dankgebed. 

Volgende vergadering: 9 januari 2024, 

Mariska verzorgt de opening van deze 

vergadering. 

 

IN MEMORIAM 
JOHANNES (JOHAN) VINK 

 

Het was woensdagavond, ik zat achter mijn 

bureau, was bezig met de kerkdienst voor de 

zondag, toen de telefoon ging. Mijn oude 

huistelefoon met vaste aansluiting, die nog 

altijd op mijn bureau staat, maar 

tegenwoordig eigenlijk nooit meer rinkelt. De 

laatste jaren gaat vrijwel alles via mijn 

mobiel. Nu dus niet. 

Ik nam de telefoon op, en hoorde een stem, 

die niet helemaal onbekend was …en toen 
die stem voor de tweede keer de naam 

Gezinus Vink uitsprak, toen wist ik: ‘Oh 
Nijeveen, de overbuurman, Gezinus Vink.’ En 
… en ik voelde meteen ‘Dit is niet goed. Dit 
wordt geen mooi bericht.’ En inderdaad, 
Gezinus noemde de naam van Johan, en zei 

dat Johan overleden was. Zei dat Johan er 

voor gekozen had om zijn eigen weg te gaan. 

En ook dat moet Gezinus nog een tweede 

keer gezegd hebben voordat ik dat oppikte. 

Ja en toen vertelde hij ook over de trein, over 

het bezoek aan het Scheperziekenhuis in 

Emmen, want daar wordt alles officieel 

vastgesteld. Johan was naar Emmen gebracht  
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en daar hadden Alie en Gezinus hem gezien. 

En toen … toen was de vraag of ik de 
begrafenis zou willen doen. Een vraag waar ik 

positief op reageerde, want ze waren onze 

buren. Ik voeg er meteen aan toe, dat ik geen 

scherp beeld van Johan heb. Hij heeft nooit 

bij mij op catechisatie gezeten, ging naar de 

huiscatechese. En ik herinner me ook geen 

gesprekken, geen contacten met Johan. 

Mijn dochters, Willemien vertelde dat Alie op 

haar paste toen ze ziek was, Ella vertelde dat 

toen Alie en Gezinus 25 jaar getrouwd waren, 

zij tijdens de receptie bij het boek had 

gezeten waarin de mensen hun namen 

opschreven. En Rieke, Rieke vertelde dat 

Johan een ingetogen blik had. Ik zei, dat ik 

het wilde doen, en we spraken af dat ik de 

volgende dag naar hen toe zou komen, om 

dan de zaken door te spreken en ook de orde 

op te stellen voor de kerkdienst. 

Die volgende dag spraken we over Johan’s 
werk, dat hij een goede collega was, over zijn 

huis in Meppel, waar hij bijna vier jaar 

woonde, over de dingen waar hij van hield: 

techniek, de computer, voetbal kijken in 

Amsterdam bij Ajax en crossfietsen door het 

bos. De foto op de kaart van een kronkelig 

pad door het bos, samen met de woorden: 

‘Hij koos ervoor zijn eigen weg te gaan’ 
leidden tot het thema ‘Johan en de weg 
gaan’. 
We spraken over zijn relatie met de kerk. 

Gezinus zei: Hij ging niet meer naar de 

diensten, maar hij heeft zich niet laten 

uitschrijven, hij is lid gebleven. En Sita 

Zuidema, jarenlang de wijkouderling, 

vertelde over de gesprekken, net als andere 

jongeren, was Johan geen kerkganger, maar 

niet negatief over het geloof. 

Maar nu: Het gaan van de weg. In de bijbel is 

vrijwel iedereen een wandelaar. Adam en Eva 

wandelen in de hof. Of Abraham en Sara 

wandelden? Ze reisden. En ook Jezus en zijn 

leerlingen zijn steeds onderweg. 

Johan koos er voor zijn eigen weg te gaan. En 

die keuze die is voor ons moeilijk, want dit 

leven was voor hem dus … genoeg. En die 
keus, die hebben wij niet zien aankomen, 

want anders … anders hadden we hem 
waarschijnlijk duidelijk proberen te maken 

dat we hem graag nog even hier wilden 

houden. 

Eén van de eerste teksten die genoemd 

werden voor de afscheidsdienst, was Psalm 

139. De Psalm die je laat zingen: Heer, die mij 

zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij 

waar ik zit of sta. 

Johan, de weg die hij gegaan is, vroeger, 

maar ook het laatste gedeelte – ik ga er 

vanuit dat God steeds bij hem is geweest, 

zoals Psalm 139 je laat zingen. En tijdens de 

dienst lazen we Psalm 139: 23+24 ‘Doorgrond 
mij, God, ken mijn hart, peil mij, zie of ik geen 

verkeerde weg ga, en leidt mij over de weg 

die eeuwig is.’ Dat God Johan leidt over de 
weg die eeuwig is, dat geloof ik, daar 

vertrouw ik op, zo heb ik tijdens de dienst 

gezegd. 

Ook lazen we uit Openbaring 21:3-5a waar je 

in de hemel die stem van de troon hoort, die 

zegt: Gods woonplaats is onder de mensen, 

Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken 

zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal 

geen dood meer zijn, geen rouw, geen 

jammerklacht, geen pijn. Eens maakt God 

alles nieuw. 

In dat vertrouwen hebben we Johan’s 
lichaam naar het graf gebracht, hem uit 

handen gegeven. En ook gezegd, dat het 

belangrijk is om er voor elkaar te zijn, 

wanneer dat nodig is. 

Johan is zijn weg gegaan. Wij moeten onze 

weg gaan, aan het slot van iedere kerkdienst 

krijg je Gods zegen, om gezegend te kunnen 

leven. 

 

Klaas-Dirks van den Hout 
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KERKELIJKE STAND 
 

Overleden 11 november 2023: 

Janna Kroes-Mondria, Oyershoeve 1 

Steenwijk, 84 jaar 

 

Verhuisd: 

J. Timmerman van De Kiel 25 Hoogeveen 

naar Anjelierstraat 25 Steenwijk 

N. Karsten is verhuisd van N.B.B. 21A naar  

A. Keizerlaan 30 

H. Karsten is verhuisd van N.B.B. 21A naar 

Dorpsstraat 25C 

R.J. Oosterhuis van K.B.B. 29 naar  

De Ryge 12 A 

K.H. Schaapman van Griftestuk 39 naar 

Dorpsstraat 94 

W.J. Schaapman van Bramenweg 10 naar 

Griftestuk 39 

 

Overgeschreven naar Gouda: 

Dhr. en Mw. Van de Spek, Veneweg 11 naar 

Crabethstraat 39b GOUDA 

Overgeschreven naar Ruinerwold: 

M.M. Dijkema, De Ryge 83 naar Bleekhof 13 

Ruinerwold 

 

Ingeschreven: 

X.N. Hooghuis, De Ryge 12 A 

 

Gedoopt:  

17-12 Rick Cornelis, zoontje en broertje van 

Nico, Sofie en Marit Hoekman. 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen afgelopen maand met 

een groet van de gemeente naar; 

3 dec; mevr. G Kiekebos 

10 dec; mevr. H Prins 

17 dec; mevr. J Lok 

24 dec; fam. C Wobben/ M van der Linde 

 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Zondag 3 december, de eerste zondag van 

advent, vierden we het Heilig Avondmaal. Ds. 

Jan Stap ging voor. We hoorden Gods woord 

uit Deuteronomium 30: 1-5 en Markus 13: 

14-24, over het, tenslotte, komen van het 

Rijk Gods. Met welke verwachting leef je in 

deze (donkere) tijd? In deze tijd van oorlogen 

verlangen we naar licht en vrede. En dan 

leven we in de adventstijd… Op weg naar 
Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus. 

Maar waar blijft toch Gods vrederijk? 

Wanneer komt Jezus toch terug om alles 

goed te maken? We leven nog altijd in de tijd 

van de weeën die daaraan voorafgaan. We 

leven nog altijd in de verwachting. Hem 

verwachten we met verlangen. Hem, die 

vandaag Zijn lichaam en ziel met ons deelt in 

de tekenen van brood en wijn. We blijven 

uitzien! 

Zondag 10 december was de Drentse dienst 

met ds. W. Smit als voorganger. We hoorden 

Gods woord in onze eigen taal uit Jesaja 8 en 

9 en uit Johannes 1: 1-18: ‘Schier bericht in 
duuster donker’. Juist in de donkerste tijd 
ontvingen we dat mooie bericht: dat Gods 

licht in het duister ging schijnen. Het gaat 

niet om net doen of het niet duister is. We 

gaan natuurlijk niet doen alsof Kerst een 

uitvlucht is, dat we even net doen alsof de 

ellende in de wereld er niet is. In de tijd van 

Jesaja waren het de Assyriërs die Jeruzalem 

ernstig bedreigden. In de tijd van Jezus’ 

geboorte was er ook veel duister. Net als 

vandaag. 

Maar echt donker wordt het nooit meer. 

Want met Jezus’ geboorte is Het Licht allang 
in de wereld gekomen. 

Zondag 17 december was onze oud-

predikant Wilbert Dekker onze voorganger in 

het luisteren naar Gods Woord. We lazen en 

overdachten Openbaring 3: 14- 21, de brief 

aan de gemeente te Laodicea. Het was een 

oproep van Jezus (bij monde van Johannes op 

Patmos, via de christenen in Laodicea aan 

ons) om lauwheid achter ons te laten, en 

warm te zijn voor Hem. Hij staat immers voor 

de deur en klopt. Dat we Hem ontvangen 

zullen, het Zuivere Goud, de Hemelse Schat. 

Dat is veel meer dan aardse rijkdom ons te 

bieden heeft. Dat vervult niet, bekleed niet 

met zuiverheid, maar vraagt alleen maar 

meer en meer van ons. Het is de hoogste tijd 

om open te doen voor Jezus. 

Maandag 25 december was de 

kerstmorgendienst. We vierden samen het 

geboortefeest van Jezus! Roelie Brinkman las 

het verhaal van Jozef en Maria voor aan de 

kinderen uit de oude kinderbijbel van W.G. 

van der Hulst. Zij zochten een plekje in de 

herberg. Er was geen plaats, maar wel in de 

stal, waar in die nacht Jezus geboren werd. 

Daarna lazen we het kerstevangelie uit Lukas 

2: 1-20. Over de herders, die in diezelfde 

nacht van de engelen hoorden van het Kindje 

in de kribbe. Zij gingen meteen op zoek en 

vonden zoals de engel gezegd had: goed 

nieuws, grote vreugde! 

Wat een belangrijke mensen waren die 

herders toch. God maakte ze belangrijk, die 

gewone mensen zonder macht. De echte 

macht bleek niet de schijnmacht van keizer 

Augustus te zijn. De echte macht bleek de 

hemelse macht van de liefde te zijn. Niet de 

pax romana (of americana), maar de Pax 
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Christiana, het Vrederijk van Christus. De 

macht van de politieke en militaire dwang 

kan hoogstens onderdrukken. En zo werkt 

God niet! Hij grijpt pas echt in in deze wereld: 

Hij bracht Zijn Liefde in de wereld. Alleen 

liefde kan echt verandering brengen in deze 

wereld. Goddank is Jezus gekomen! 

Zondag 31 december was de laatste 

avonddienst van het jaar. Het was allemaal 

vervuld. Het afgelopen jaar, ons leven. Hoe 

vol was en is het allemaal! We overdachten 

niet alleen wat ons leven allemaal vervult. 

Maar we lazen in de Bijbel (Lukas 2: 22-40) 

ook over van alles dat vervuld was en werd. 

De tijd van de reiniging was vervuld. De wet 

van Mozes moest worden vervuld door Jezus 

aan God op te dagen. Simeon en Hanna 

waren vervuld met blijdschap, verwondering 

over de vervulling van Gods beloften in Jezus. 

Dat ons leven ook vervuld zal zijn met Hem, 

met Jezus, met liefde, met hoop en 

vertrouwen! Dat we gelukkig en enthousiast 

verder kunnen. Wat de toekomst ook 

brengen moge! 

Komende zondagen 
Voor de volgende zondagen, zie het rooster 

op de achterkant van deze Drieluik. 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

We willen graag meeleven met allen die het 

moeilijk hebben, door ziekte of anderszins. 

We bidden voor hen. Een bezoekje, een 

kaartje of een ander bericht is ook fijn. En 

waar nodig, horen we graag wat voor andere 

hulp gewenst is. 

Bertin Huisman moet deze maand weer met 

chemo beginnen. 

Dhr. Harm Jan Kamphof blijft 

benauwdheidsklachten houden. 

Dhr. Bertus Doosje is ziek thuis vanwege een 

val. 

Dhr. B.A. Scheper verblijft in Reestdal. 

Dhr. Harry van der Linde is ziek thuis 

vanwege een blessure aan zijn hand. 

Mocht u ziek zijn of andere moeiten hebben, 

en uw naam in het kerkblad vermeld willen 

zien, dan wilt u dat vast wel even doorgeven. 

 

In een zorgcentrum wonen: 

- Mw. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst) 

- Mw. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning) 

- Dhr. G. Bouwknegt (De Schiphorst) 

- Mw. A. Tuut-Oort (Reestoord) 

- Mw. L. Voerman – Bouwknegt (’t Vonder) 
– Mw. P. de Boer – van Veenendaal (Het 

Korenhuis) 

– Mw. J. Lok – van der Linde (Het Anker) 

Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 

bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 

adressen van de verpleeghuizen: 

Zorgcentrum “De Schiphorst”, Reggersweg 
11, 7943 KC Meppel 

Zorgcentrum “Nijenstede”, Joh. Bogermanstr. 
1, 8331 GZ Steenwijk 

Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 
7944 EJ Meppel 

Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1 8384 ED Wilhelminaoord 

Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge 

Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst 

Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1,7961 
AV Ruinerwold 

Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a, 7943 KC 

Meppel 

Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel 

Het Korenhuis, Korenstraat 43, 7908 NL 

Hoogeveen 

Het Anker, Reestlaan 68, 7944 BC Meppel 

 

Meldingen 
Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 

of wanneer u of een naaste geestelijke 

bijstand nodig heeft, dan kunt u contact 

opnemen met uw wijkouderling. Ook 

wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 

graag wilt delen, dan horen we dat graag. 

Wijkouderling Han-Olof Gerrits: 06-1470 

6472 

Wijkouderling Gert Westenbrink: 06-3856 

6333 

Tanja Kolsters is beschikbaar voor jongeren 

die behoefte hebben aan contact of een 

gesprek: 06-21615204 

Voor spoedeisende zaken kunt u natuurlijk 

rechtstreeks bellen met ds. Johan Prosman: 

06-12711603 
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Ten slotte 
Voor het nieuwe jaar, met een gelovige en 

hoopvolle (open) knipoog: 

Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen 

naar het onbekende land. (Lied 913: 4) 

 

VAN DE KERKENRAAD 
 

Op zondag 4 februari 2024 zal er in de 

Hervormde kerk Kolderveen Dinxterveen een 

bevestigings- en afscheidsdienst worden 

gehouden. Tijdens deze dienst zullen Frens 

Westenbrink (diaken) en Gert Westenbrink 

(ouderling) herbevestigd worden. Klaas Knol 

zal als nieuwe diaken bevestigd worden. 

Afscheid zullen wij nemen van Janny Hoorn, 

Annemarije Hoorn (beide diakenen) en Inge 

Westenbrink (Jeugd Coördinator). 

 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 

De zendingsbussen hebben in de periode 19 

november tot en met 10 december € 71,65 

opgebracht. 

 

VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2024 is van start! 

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende 

actie van het land; door het hele land vragen 

plaatselijke parochies en gemeenten hun 

leden om een financiële bijdrage over te 

maken. Deze week wordt ook bij u de brief 

bezorgd. Doet u dit jaar (weer) mee? 

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-

zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. 

Doe daarom mee en vul het 

toezeggingsformulier ruimhartig in. In de 

week van 15 t/m 27 januari 2024 haalt een 

vrijwilliger het formulier bij u op. Hebt u 

vragen over Actie Kerkbalans dan kunt u bij 

de vrijwilliger terecht. Doorgaans een 

kerkenraadslid of notabel. Of u belt met 

Jacob Bakker, 06-10328646. Ook om een 

periodieke schenking te regelen kunt u bij 

hem terecht. Wij zien uw toezegging 

tegemoet. U kunt uw bijdrage digitaal 

overmaken op NL 33 RABO 0373 7085 48 

t.n.v. CvK Herv. Gemeente Kolderveen-

Dinxterveen, onder vermelding van ‘Actie 
Kerkbalans 2024’. 
Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven 

doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op 

naar de kerk van morgen. 

Tussen de feestdagen door is er rondom de 

kerk hard gewerkt. Er is onderhoud gepleegd 

aan de bomen. Er is flink gesnoeid en ook zijn 

er bomen verwijderd om zo ruimte te maken 

voor het nieuwe gebouw. Wij willen M.J.de 

Boer danken voor het beschikbaar stellen van 

de hoogwerker en de vrijwilligers voor hun 

harde werken. 

 

Collecten en giften 3-12-2023 t/m 31-12-
2023 
Collecten in de dienst: 

Kerkbeheer € 263,16 

Diaconie € 318,50 

Bijz.collecten € 267,08 

Via de contactpersonen zijn er verschillende 

giften binnengekomen: 

Voor de bloemenpot: 

Mevr. F. Nijmeijer € 25,00 

Voor de diaconie; 

Dhr. H.O. Gerrits € 10,00 + € 5,00 + € 20,00 

Dhr. F. Westenbrink €10,00 + € 10,00 

Voor het kerkhof 

Mevr. F. Nijmeijer € 10,00 

Voor het kerkbeheer: 

Dhr. G. Westenbrink €20,00 

Voor het orgelfonds: 

Dhr. G. Westenbrink €10,00 

Allen die gaven in geld, goed of arbeid: 

hartelijk dank 

 

Collectemunten verkrijgbaar bij Dhr. G. 

Huisman 

De Wilgen 20 Nijeveen 

Tel. 0522-491429 / 0620171533 
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VERSLAG GEMEENTEOCHTEND 
 

Zondag 19 november 2023 

De opening en woord van welkom wordt 

verricht door de voorzitter Pieter Rhemrev. 

Hij begroet ca 40 gemeenteleden. Dominee 

Johan Prosman gaat vervolgens voor in 

gebed. 

 

De notulen van de Gemeenteavond 23 april 

2023 zijn al in Drieluik gepubliceerd. De 

voorzitter staat nog even stil bij een aantal 

belangrijke onderwerpen uit deze 

vergadering, te weten de aandacht voor het 

kerkgebouw bij de vorming van één 

Nijeveense PKN Gemeente, aandacht voor de 

betrokkenheid van niet actief bij de 

erediensten betrokken gemeenteleden die 

wel als vrijwilliger en/of als contribuanten 

optreden na de voorgenomen fusie, het 

voornemen om een zonnepark in te richten 

(uiteindelijk niet doorgegaan) en de 

verbouw/nieuwbouwplannen. Geen der 

aanwezigen had verder behoefte om 

inhoudelijk in te gaan op de notulen. De 

notulen werden vervolgens geaccordeerd. 

 

Ten aanzien van punt 3 van de agenda kreeg 

de voorzitter van de Kerkrentmeesters, Jacob 

Bakker, het woord. Hij stond stil bij het 

onderhoud van de kerk, een ingediende 

subsidieaanvraag van € 29.000,-, 
werkzaamheden betreffende het 

terugdringen van optrekkend vocht in de 

muren, vervangen raamkozijn van het 

klompenhok, het bestrijden van ongedierte in 

het gewelf en het stucwerk. Er is een offerte 

aangevraagd voor het onderhoud groen 

rondom de kerk en begraafplaats. Deze 

offerte viel hoog uit. Dat vergt eerst nog wat 

nader onderzoek alvorens een definitief 

besluit te nemen. Vanwege de hevige 

stormen hebben bomen rondom de kerk 

schade opgelopen. Ook dit heeft aandacht 

van de kerkrentmeesters. Omdat een aantal 

landerijen uit de pacht liepen is er weer 

inschrijving opengesteld voor de volgende 

pachttermijn. De inschrijving was ook 

opengesteld voor leden van de andere 

Nijeveense kerkgemeenten. Er was veel 

animo en de voorzitter is verheugd te kunnen 

mededelen dat dit heeft geleid tot een 

hogere pachtsom dan over de voorgaande 

periode. Het proces betreffende digitaal 

collecteren vordert gestaag. Er wordt nu 

gezocht naar een aantal vrijwilligers die als 

pilot hieraan willen deelnemen. Een lid maakt 

een opmerking over de staat van onderhoud 

van de begraafplaats. In zijn ogen zal dit 

verbeterd moeten worden. De heer Bakker 

reageert hierop door aan te geven dat zij, 

zoals gezegd, bezig zijn met het onderzoeken 

of dit werk uitbesteed kan worden. Ervaring 

leert dat het aantal vrijwilligers afneemt 

waardoor dit niet meer in eigen beheer kan 

worden uitgevoerd. 

 

De begroting 2024 wordt besproken door de 

penningmeester van de kerkrentmeesters, 

Ton Boerkamp. De begrote inkomsten 2024 

liggen boven die van 2023. Reden is hogere 

huur en pachtinkomsten. Alhoewel de totale 

lasten onder het niveau van 2023 liggen 

resteert er uiteindelijk een negatief saldo. 

Door gedeeltelijke vrijval van de 

bestemmingsreserve wordt voor 2024 een 

licht positief resultaat verwacht. Eén der 

aanwezigen stelde een vraag over de 

begroting die door de penningmeester naar 

tevredenheid werd beantwoord. Het 

volgende punt betreft de begroting bouw 

ontmoetingsruimte. De bouwvergunning is 

verleend. Het betreft een tijdelijke 

vergunning van 5 jaar. De reden om een 

tijdelijke bouwvergunning aan te vragen 

heeft m.n. te maken met de gewenste 

snelheid van dit proces. De verwachting is dat 

een permanente vergunning veel meer tijd in 

beslag zal nemen. Ook is de verwachting dat 

een tijdelijke vergunning het proces van een 

permanente vergunning in positieve zin kan 

beïnvloeden. De voorwaarden voor de 

toegestane bouw verschillen niet. Gelukkig 

hebben wij een expert op dit gebied die ons 

ook terzijde staat bij het opvragen van 

offertes. Een eigen inschatting van de 

begroting wordt gepresenteerd.  
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Het uiteindelijke bedrag kan nog lager 

uitvallen en is mede afhankelijk van de 

beschikbaarheid van vrijwilligers. Ook wordt 

aan subsidies gedacht maar de financiële 

positie van de kerk is zodanig dat aan de 

toekenning hiervan getwijfeld wordt. Diverse 

gemeenteleden stellen vragen naar 

aanleiding van deze plannen. Hoe wordt dit 

gefinancierd? Materiaalkeuze ombouw. 

Waarom er nu wel besloten is om bestaande 

pastorie te verkopen. Wat kunnen we zelf 

doen om kosten te beperken. Wanneer is het 

gereed. Aanpassing infrastructuur en of bij de 

afweging ook het plan voor een Nijeveens 

multicultureel centrum is meegenomen. De 

voorzitter van de kerkrentmeesters 

beantwoordt deze vragen. De financiering 

van de bouw zal in eerste instantie uit de 

beschikbare liquide middelen plaatsvinden. 

Uiteindelijk doel is om de pastorie met 

jeugdgebouw te verkopen en uit de 

opbrengsten de bouwkosten te bekostigen. 

Vanzelfsprekend kan dit pas als de pastorie 

en jeugdgebouw beschikbaar komen. 

Waarom de kerkrentmeesters nu wel 

besloten hebben om de pastorie met 

jeugdgebouw te verkopen heeft te maken 

met voortschrijdend inzicht. De gemeente 

Meppel heeft als voorwaarde bij de 

vergunning opgenomen dat de buitenkant 

van het gebouw uit hout moet bestaan. 

Omdat een groot deel van het gebouw 

opgetrokken wordt uit pre-fab elementen 

ziet de voorzitter van de Kerkrentmeesters 

niet veel mogelijkheden voor 

vrijwilligerswerk. Er zal zeker gekeken 

worden wat uiteindelijk zelf gedaan kan 

worden. De Kerkenraad is op de hoogte en 

betrokken bij het Nijeveense project inzake 

een Multifunctioneel Centrum. Ook zijn de 

plannen gedeeld met de andere twee kerken. 

Beide andere kerken delen de opvatting dat, 

wil je het kerkgebouw en begraafplaats in de 

toekomst ook optimaal kunnen inzetten, een 

aparte ontmoetingscentrum een vereiste is. 

De planning is om medio ’24 het gebouw 
gereed te hebben. Onderzocht wordt of de 

infrastructuur gewijzigd moet worden, mn 

om zwaar verkeer toegang te verlenen tot de 

bouwlocatie. Dat heeft ook de aandacht. 

 

De gemeente wordt vervolgens gevraagd in 

te kunnen stemmen met de begroting voor 

de nieuwe ontmoetingsruimte. Alle 

aanwezigen stemmen hiermee in. 

 

De heer Rhemrev neemt onder dankzegging 

van de toelichting door de kerkrentmeesters, 

het woord over. De begroting voor 2024 zal 

ter inzage worden gelegd bij de 

penningmeester, Ton Boerkamp. Graag een 

telefoontje ter aankondiging van het bezoek. 

Ook neemt hij de opmerking van één van de 

gemeenteleden ter harte over de staat van 

onderhoud van de begraafplaats. Hij 

onderstreept nogmaals dat dit de aandacht 

heeft. 

 

Het volgende agendapunt betreft het SAGE 

proces. Als eerste krijgt Gert Westenbrink 

namens de ouderlingen het woord. De 

onderlinge afstemming met de ouderlingen 

van de andere twee kerken loopt naar wens. 

In oktober is een gezamenlijke 

kerkenraadsvergadering geweest waar 

nagedacht is over de toekomstvisie van de 

kerk. Deze bijeenkomst werd als zeer positief 

en constructief ervaren. Verder wordt er, 

onder leiding van dominee René Kok gewerkt 

aan een wijkindeling zodat ouderlingen 

optimaal hun werk kunnen blijven doen en 

gemeenteleden die behoefte hebben aan 

contact ook blijvend goed bediend kunnen 

worden. Eenzaamheid is ook een thema dat 

aandacht krijgt. De vergadering neemt de 

informatie verder ter kennisgeving aan. 

 

De volgende spreker namens de diaconie is 

Feddrik Zantinge. De samenwerking met de 

vertegenwoordigers van de andere kerken 

loopt goed. Het voorstel is nu om de volgorde 

van de collecten in alle kerken gelijk te 

trekken. De eerste collecte is dan voor de 

diaconie en de tweede voor de kerk (eerst 

voor de ander en dan voor onszelf). Ook is 

het de intentie om de benaming (Kerkelijk 
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beheer) en het doel van de collectes gelijk te 

trekken. De heer Zantinge staat nog even stil 

bij het oorspronkelijke voornemen tot aanleg 

van een Zonnepark. Mede naar aanleiding 

van de reacties tijdens de laatste 

gemeenteavond in april hebben de diakenen 

besloten hiervan af te zien. Vanwege de 

ontstane vacatures doet de heer Zantinge 

een beroep op de aanwezigen om zich als 

ambtsdrager beschikbaar te stellen. Wel kan 

hij mededelen dat Frens Westenbrink zich 

bereid heeft verklaard beschikbaar te blijven. 

De vergadering neemt de informatie verder 

ter kennisgeving aan. 

 

De heer Rhemrev licht het volgende 

agendapunt, het voorgenomen besluit van de 

Kerkenraad om in 2024 een aantal 

erediensten in een ander kerkgebouw te 

houden, toe. De overweging hierbij is om 

vooruitlopend op de fusie en tijdens de wat 

rustige periodes van kerkbezoek samen met 

de andere twee kerken erediensten te 

organiseren. De vergadering stemt hiermee 

in. 

 

Ter afronding van de Gemeenteochtend staat 

de heer Rhemrev nog even stil bij de 

vacatures die zullen ontstaan bij de diverse 

disciplines binnen de Kerkenraad. Hij doet 

een oproep aan de aanwezigen zich hiervoor 

aan te melden of anderen hiervoor te 

benaderen die mogelijk geïnteresseerd 

kunnen zijn. Voorts meldt hij dat er een 

gezamenlijke Gemeenteavond met de andere 

twee kerken gepland staat op 3 maart 2024*. 

Doel is met elkaar een visie te formuleren 

hoe wij als kerk de toekomst tegemoet willen 

treden. De heer Rhemrev nodigt de 

gemeenteleden die liever in een kleiner 

verband hun zorgen willen uiten aangaande 

de voorgenomen fusie van harte uit om dit 

ook te doen. Hij benadrukt dat de Kerkenraad 

graag in gesprek blijft met alle 

gemeenteleden. 

De Gemeenteochtend wordt onder 

dankzegging van de aanwezigen afgesloten, 

waarna gezamenlijk nog een kop koffie en 

soep wordt genuttigd. 

*) MEDEDELING WIJZIGING DATUM 

GEZAMENLIJKE GEMEENTEAVOND. 

DE DATUM VAN DE GEZAMENLIJKE 

GEMEENTEAVOND WORDT IN 

TEGENSTELLING TOT DE DATUM VERMELD IN 

DE NOTULEN GEHOUDEN OP 8 FEBRUARI 

2024, AANVANG 1930 UUR (INLOOP), 

LOCATIE GEREFORMEERDE KERK. 

 

IN MEMORIAM 
GRÉ KIEKEBOS - PIEST 

 

Vrijdag 22 december is Gré Kiekebos-Piest in 

vrede van ons heengegaan. Het ging al 

langere tijd niet heel goed met haar. De 

ouderdom kwam steeds meer met gebreken. 

En toen kwam eind november het bericht dat 

zij zeer ernstig ziek was. En dat er geen 

behandeling meer mogelijk was. De laatste 

korte tijd van haar leven hier hebben de 

kinderen enorm hun best gedaan om hun 

moeder zo goed mogelijk thuis te verzorgen. 

Dat was zwaar, maar ook zeer goed! Het 

waren intensieve maar zegenrijke weken! 

Donderdag 28 december hebben we afscheid 

genomen van haar in een dankdienst voor 

haar leven in de Kolderveense kerk. Behalve 

verdriet om haar heengaan, was er vooral 

veel dankbaarheid voor wie ze geweest is 

voor allen die haar kenden. Ze had zoveel van 

de Bijbelse persoon Ruth, dat we samen een 

deel van dat verhaal uit de Bijbel ook gelezen 

hebben: Ruth 2. Dat begon met dat ze vanuit 

Steenwijk, waar ze zo mee verknocht was, 

naar Nijeveen verhuisde, vanwege het werk 

van haar man. Maar ook vanwege haar 

karakter en inzet voor anderen. Ze was zo 

toegewijd, ijverig. Wat een mooie vergelijking 

met een van de voor-moeders van onze Heer 

Jezus, van Wie we nog maar enkele dagen 

eerder het geboortefeest weer hebben 

gevierd! 

Dit alles, het verdriet, de rouw, maar ook de 

dank mochten we bij onze hemelse Vader 

brengen in de hoop en verwachting dat Hij 

troost geeft.  
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Hij gaf Gré troost in haar leven, hoop en 

vertrouwen – ook in de laatste tijd, naar het 

overlijden toe had ze rust en vrede. Het was 

goed zo, ze ging naar huis. 

Laten we haar geloofsvoorbeeld volgen en 

ons laten troosten en levensmoed en rust 

putten uit het vertrouwen dat er voor ons 

gezorgd wordt. 

We bidden voor haar kinderen kleinkinderen 

en achterkleinkinderen en allen die bij haar 

horen om Gods troost en nabijheid! 

GEBOORTE 
 

Bij Corné Wobben en Myrthe van der Linde 

werd hun zoon Willem geboren. Van harte 

gefeliciteerd! We hopen dat Willem 

voorspoedig zal opgroeien en dat jullie 

samen erg gelukkig zullen zijn! 

 

 

BLOEMENGROET 
 

05-11 Dhr. J. Huisman 

26-11 

10-12 

25-12 

Fam. R. van Gunst en R. Kooiker 

Fam. A. en H. Keijzer-Lubbinge 

Fam. T. en A. Bos 

 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Vanaf 2024 zullen er op zondag twee kerken 

open zijn. We gaan steeds een stukje verder 

richting samengaan! 

14 januari: er is een E-meeting in de geref. 

Kerk en een dienst in Kolderveen. Onze kerk 

is dicht. 

21 januari: ds. Marjan van Hal gaat voor. 

28 januari: er is een kerk- en schooldienst in 

de geref. Kerk. Onze kerk is dicht. 

4 februari: ds. René Kok gaat voor. 

11 februari: er is dan geen dienst in onze 

kerk, wel in de andere twee kerken. 

Noteert u vast dat er op 25 februari om 19 

uur weer een Taizéviering is in de geref. Kerk. 

We zingen Taizéliederen, samen met het 

projectkoor, en er is weer ruimte voor stilte 

en gebed. 

 

WEL EN WEE 
 

Op 23 november werden Arij en Harmanne 

Keijzer-Lubbinge, Weidelint 94, verblijd met 

de geboorte van hun derde dochter! Mare 

Clasina is ze genoemd. Opnieuw een wonder 

van leven. Van harte gelukgewenst! Ook 

Lydia en Janna met hun zusje. Dat jullie veel 

vreugde en geluk aan haar en elkaar mogen 

beleven. 

Als u behoefte hebt aan een gesprek, laat het 

ons vooral weten! We willen er graag voor u 

zijn, als dat nodig is. De mensen die met 

zorgen of ziekte te kampen hebben, wensen 

we kracht en we hopen dat u zich gedragen 

mag voelen. 

De mensen die in de tehuizen verblijven, 

blijven we iedere keer noemen en we zijn en 

blijven met hen verbonden: mevr. Brouwer 

woont in ZZWD Woonzorg Zuidwest-Drenthe, 

locatie Jan Wierengaweg 109 in Ruinen. Dhr. 

Brug woont in de Kaailanden in Meppel. 

Mevr. Wiltinge woont in het Voetelinkhuis in 

Steenwijk. De fam. Twerda in Reestoord in 

Meppel. 

 

PASTORAAT 
 

Van 12 tot 19 februari houden wij een week 

vakantie. 

Met een hartelijke groet, 

Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 
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VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

Verkort verslag kerkenraadsvergadering HN 5 

december 2023 

De voorzitter, Jan van der Woerdt, opent de 

vergadering. 

De notulen van 7 november 2023 worden 

ongewijzigd vastgesteld. 

We zijn blij dat zich twee nieuwe 

redactieleden hebben gemeld voor de 

productie van Drieluik. 

We kijken terug op een prachtige 

Herdenkingsdienst (26 november); 10 

gemeenteleden werden herdacht in een volle 

kerk. Veel mensen dronken daarna nog 

koffie. 

We gaan weer een grote kerstboom 

optuigen. Op verzoek doen we dit vòòr 19 

december, omdat dan het kerstconcert zal 

plaatsvinden van Roon Staal. 

We nemen de agendapunten voor de 

gemeenteochtend van 7 januari door. 

Vanaf 2025 willen we de Actie Kerkbalans 

doen via het LRP (Landelijk 

Registratiesysteem Personen) van PKN, 

samen met de andere kerken. De 

solidariteitskas en de Actie Kerkbalans 

worden dan gelijktijdig geïnd. Voor 2024 lukt 

dat nog niet, dan zal het nog op de oude 

manier gebeuren. De bijdrage voor de 

solidariteitskas 2024 wordt van het najaar 

naar het voorjaar gehaald. 

Jan heeft contact gehad met een 

vertegenwoordiger van Stichting Drents 

Landschap. Deze heeft aangegeven begrip te 

hebben voor onze beslissing om onze kerk 

niet onder te brengen bij hen en hij heeft 

aangeboden mee te willen denken in het 

verdere proces van het onderbrengen van 

onze gebouwen. 

Voor volgend jaar zijn 4 data gepland voor 

het houden van gezamenlijke 

kerkenraadsvergaderingen van de drie 

kerken. De vergaderingen die wij die 

maanden hebben gepland, komen dan te 

vervallen. 

Naar aanleiding van een brief die de 

kerkenraad ontving over de maandsluitingen 

in het Kerspel, gaan de dominees Johan 

Prosman en Marjan van Hal in gesprek met 

de briefschrijvers. 

Jan geeft een terugkoppeling van het PKiN 

overleg van 28 november. Hierin is o.a. 

vastgesteld, dat donderdagavond 8 februari 

in de Gereformeerde Kerk een 

gemeenschappelijke gemeenteavond zal 

worden gehouden. 

‘Het Meppeler Kerkengesprek’, het rapport, 
in opdracht van de gemeente Meppel, over 

het ‘Toekomstperspectief religieus erfgoed 
Meppel’ van de stichting Het Oversticht, staat 
aanstaande donderdag (7 december) op de 

agenda van de commissie van de 

gemeenteraad. CDA en CU willen er actief 

naar kijken en Jan gaat dan inspreken als gast 

van de gemeenteraad.  

Zoals het nu op de agenda staat, dreigt het 

rapport in de la te verdwijnen.  

Het Meppeler Kerkgesprek is de weergave 

van de gesprekken die zijn gevoerd over 

behoud van religieus erfgoed. De gemeente 

Meppel is daarvoor vanuit haar faciliterende 

rol in gesprek gegaan met de verschillende 

geloofsgemeenschappen, zowel afzonderlijk 

als samen, om alle geloofsgebouwen in 

samenhang te bezien. De belangen werden 

daarbij gehoord en informatie over het 

multifunctioneel inzetten en verduurzamen 

van de gebouwen werd gedeeld. De inhoud 

van het document is afgestemd met de 

deelnemende geloofsgemeenschappen. 

De kerkrentmeesters melden onder anderen 

het volgende. 

· In Drieluik van december 2023 staat over 

het project digitaal collecteren: Diaconieën 

en kerkrentmeesters van de 3 kerken werken 

samen aan de introductie van de Apostelapp 

om digitaal te kunnen collecteren. We (het 

college kerkrentmeesters) willen dit begin 

volgend jaar introduceren. 

· Van de kosterswoning is de waterleiding en 

de cv-ketel vervangen. 

· De RABO bankrekening die rechtstreeks bij 

de RABO loopt is opgeheven. We gaan alleen 

nog gebruik maken van onze RABO rekening 

die loopt via de SKG (Stichting Kerkelijk 

Geldbeheer van PKN). Bij de mensen die nog 
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op de oude rekening storten, is een briefje in 

de bus gestopt. Het RABO/SKG nummer staat 

al jaren in Drieluik. 

· Ko laat weten dat de politiek bereid is mee 

te praten over het Multifunctioneel centrum. 

· Onderdeel van het onderzoek naar de 

mogelijkheid de kerkgebouwen in een 

stichting te doen, is het opstellen van een 

meerjaren onderhoudsplan. 

Kerkrentmeesters gaan hiermee aan de gang. 

Ter afsluiting leest Monica uit het boek van 

Toon Hermans “Winterzon”, over troost, het 
gedicht: Winterzon. 

 

DIACONIE 
 

De diaconie van Hervormd Nijeveen wenst u 

allen een goed en vooral gezond 2024! 

Wij ontvingen € 10 van mw. Vd. M.  voor het 

mooie bloemstuk welke zij na de dienst had 

gekregen. Ook ontvingen wij €50 van fam. T. 
Bedankt hiervoor. 

  

Ook in het nieuwe jaar hopen wij weer iets te 

kunnen betekenen voor onze medemens. 

Dit kan in de vorm van een bloemetje, fruit, 

een kaartje of financiële ondersteuning zijn. 

Hoe klein het gebaar ook is, het gaat erom 

dat we blijven omzien naar elkaar. 

 

ROUWGROEP: LEVEN MET VERLIES 
 

De rouwgroep zal van start gaan op 25 

januari. Het is fijn dat er acht mensen gaan 

meedoen! 

Y GAMES 2 FEBRUARI 2024 
 

Een avond vol spanning en uitdaging!  

 

 

Vind je het leuk om spelletjes en opdrachten te doen? Dan is deze avond echt iets voor jou! Samen  

met de kinderen die op 2 februari club hebben kun je meedoen met deze avond. Zit je in groep 7, 

8, klas 1 of 2, geef je dan op! Wat gaan we doen? Samen met groepen kinderen en tieners uit 

andere plaatsen in Nederland strijden we tegen elkaar. Er zijn verschillende spelrondes, met elk 

een eigen opdracht. Met elke opdracht kunnen er punten verdiend worden die door een officiële 

jury worden gegeven.  

 

Aan het eind van de avond horen we op welke plek we geëindigd zijn. Lijkt dit je leuk? Wanneer je 

niet op club zit, geef je dan VOOR 10 januari op. Er kunnen maximaal 50 kinderen meedoen, dus 

wees er snel bij! Mail je aanmelding naar: jeugdct@outlook.com  

Groetjes van de clubleiding en het jcteam  

(ism met Roetz, voormalig YMCA jeugdwerk) 

 

 

 

  

Jeugdflits 
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KERKDIENSTEN:  
 

 

* De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor de kerk. 

 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 
       

Zondag 14 januari Geref.Kerk 10:00 E-meeting Gemeenteband  Vrije keus E-meeting Onkosten PKiN 
 

Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Geen dienst    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman Dhr. R. Westra Vrije keus E-meeting Onkosten PKiN 
       

Zondag 21 januari 
Geref.Kerk 

10:00 Geen dienst    

 19:00 
Zangdienst mmv Fries 

mannenensemble 
   

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkrentm. beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Stap Mevr. A. Westenbrink Diaconie Kerkrentm. beheer 
       

Zondag 28 januari Geref.Kerk 10:00 Ds. J. Prosman (Kerk en school) Mevr. M. van Dorsten Home sweet home Onkosten PKiN 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Geen dienst    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Geen dienst    
       

Zondag 4 februari Geref.Kerk 10:00 Geen dienst    

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok Mevr. M. Withaar Werelddiaconaat Kerkrentm. beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman Dhr. J. Buiter Werelddiaconaat Kerkrentm. beheer 

Zondag 11 februari Geref.Kerk 10:00 Ds. J. Prosman  Diaconie Kerkrentm. beheer 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Geen dienst    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Bakker Mevr. A. Westenbrink Diaconie Kerkrentm. beheer 


