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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 

Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 

Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 

Predikanten ds. J. Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, jprosman@gmail.com 

 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 

Contactpersoon diensten mevr. J. van Gijssel-, tel. 06-15400837, preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl. 

Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 

Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 06-12529230 en mevr J. Meinen, Scheerweide 8,  06-40957579 

 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 

Kerkelijk bureau mevr. E. Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel.06-31490544  

 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 

C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 

 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 

 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 

Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 

Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 

Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 

Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 

Auto-ophaaldienst dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315 

Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. HJ. Brouwer, Leeuwerikstraat 27, tel. 492307  

Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 

Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 

Jeugd contact team email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, Inge Westenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft) 

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 

Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  

Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 

Predikant ds. J. Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 

Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 

Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 

Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 

Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21,penningmeestercvk@hgkd.nl 

Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 

Diaconie NL91RABO0367101416 

Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 

Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 

Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 

Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 

Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 

Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. G. Huisman, De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl  

Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  

Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  

 

HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 

Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   

Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 

Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  

 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 

Scriba mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 

Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl 

Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 

Ledenadministratie  mevr. E. Oudshoorn, Bramenweg 1, tel.0631490544, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 

Kerkhofbeheer mevr. M. Jurjens, tel. 0621673478, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 

Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 

Bankrekening Diaconie NL65RABO0373748809 

Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 

Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel 06-50598522 

Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 

Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  

 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 22 mei 2024 - 12.00 uur 

Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Contactpersoon redactie: Sanne Knol, tel 06-12556189 

http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl/
file:///C:/Users/Monicowink/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/FDK22G4O/eppezuidema@hetnet.nl
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file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kokhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/mwvanhal@xs4all.nl
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Je moet vooral niet willen troosten 
 

Bij het minste of geringste stort de wereld bij kleine kinderen in elkaar. Het ijsje valt op de grond en het 

verdriet is eindeloos. Zo leren we troosten: zo snel mogelijk het verdriet wegnemen. Jammer genoeg 

blijven veel mensen dat ook met volwassenen doen. Je wilt het liefst het verdriet bij de ander wegnemen of 

op zijn minst verzachten door perspectief te bieden. Dan werkt het meestal tegengesteld: je denkt dat je de 

ander troost, maar eigenlijk laat je de ander in de steek. Hoe komt dat? 

Het werkt zo: dat wat we gewend zijn, daarmee gaan we door. We leren het zo van onze ouders en de 

mensen om ons heen. Ook als het niet goed is wat we doen, leren we het zo goed van hen, dat we het zelf 

ook niet goed doen…. En omdat het zo gewoon is, denken we dat het zo werkt. 
 

Daar komt nog wat bij. Het is ook voor ons zelf altijd pijnlijk om bij iemand te zijn die verdriet heeft, die pijn 

lijdt. Het raakt altijd aan ons eigen verdriet en onze eigen pijn. En zeg nou zelf, dat willen we het liefste 

vermijden. De nare dingen in ons leven, we willen het niet. 
 

Maar verdriet, pijn, verlies, het hoort bij het leven. De dood ook. In onze maatschappij is alles er op gericht 

om die pijnlijke ervaringen zo ver mogelijk buiten ons leven te houden. Dat is begrijpelijk. Maar we betalen 

er ook een prijs voor als we het alles beschouwen als kwaad. Want het is en zal altijd onder ons zijn en 

blijven. Wat je dan krijgt is dat we altijd proberen het zo snel mogelijk op te lossen. En dat is dus dat je 

probeert het verdriet weg te nemen of te verzachten. 
 

Meestal lukt dat niet omdat het verlies of de pijn niet meer zo is als bij kleine kinderen om kleine wiswasjes, 

maar gaat over gebeurtenissen die ons leven fundamenteel aantasten. Daar past geen antwoord, geen 

oplossing en ook geen verzachting, Kortom we staan daar machteloos met alles wat we kunnen en zo graag 

willen. Eigenlijk kunnen we dan niet echt troosten. Om dat onder ogen te zien is de titel van dit stukje: je 

moet vooral niet willen troosten. 
 

Wat dan wel? Als je dit beseft zul je ontdekken wat je zelf ook ervaart in verdriet en rouw: je verlangt naar 

troost maar weet ten diepste dat er geen werkelijke troost is. Er is alleen een weg te gaan door het lijden 

heen, van dag tot dag. En daar heb je mensen bij nodig. Mensen die je niet zozeer met allerlei raad en 

vertroostingen bij staan, maar mensen die met je mee gaan. Door de diepte heen. Die je vast houden, die 

met je mee verdrietig zijn, zonder antwoorden. Mensen die je niet mijden, die blijven komen, ook al weten 

ze niet wat te zeggen of wat te doen. Het enige wat werkelijk troost zijn de mensen die met je mee gaan. 
 

Dat is ook de weg die we in de kerkdiensten vieren van Pasen naar Pinksteren rondom Jezus. Pasen is niet 

‘opstaan uit de dood’. Alsof dat zomaar kan. Het is de weg van dag tot dag. Waarin je steeds op 
onverwachte momenten geconfronteerd wordt met de liefde die je hebt verloren. Stamelend ontdek je dat 

hij er toch nog is. Dan komt Hemelvaart, het werkelijke besef: hij is niet meer hier bij ons. Zijn plek is bij 

God. Dan weet je ook: ik moet verder. En gaandeweg sijpelt het leven dan toch weer binnen. Hoe? Zeg het 

maar. En dan Pinksteren: zijn Geest heeft in ons bodem gevonden, wij leven Hem door. 
 

Zo vind je troost, door de weg van je leven te gaan. En waar je het zelf even niet kan, je te laten dragen 

door de mensen die met je meegaan. En zo kun je troosten: door mee te gaan met de mensen die het in de 

diepte te eenzaam en te zwaar is. Nabij zijn. En in onze nabijheid is God nabij. 
 

Ds. René Kok 
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HET KERSPEL: 

 

Maandsluiting: Donderdag 30 mei om 19:00 uur 

 o.l.v. ds. Van Hal 
 

 

 

 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

29-04 Dhr. A. Eissen Wubbenlaan 236 85 jaar 

07-05 Dhr. H.A. Visser Dr. van den Bergstraat 12 85 jaar 

08-05 Mevr. J. Lok-van der Linde Reestlaan 68, Meppel 96 jaar 

14-05 Mevr. A. Berends-Veuger Bovenboerseweg 16 82 jaar 

15-05 Dhr. M.H. Kruithof Het Nieveen 35 83 jaar 

16-05 Mevr. A. Plezier-Worst Het Nieveen 34 82 jaar 

19-05 Mevr. J. Reuvekamp-Bussink Reestlaan 12, Meppel 89 jaar 

21-05 Mevr. A.A. Huisman-Bijl Rembrandtstraat 1 A 87 jaar 

26-05 Dhr. A. P. Dijkstra Roekebosscheweg 4 90 jaar 

26-05 Mevr. W.J. Boer-Franzen Kolderveen 55 A 80 jaar 

28-05 Dhr. K.T. Dijkhuis Griftestuk 22 88 jaar 

29-05 Mevr. W.A. Kaptein-Zikken Kinkhorststraat 4 Meppel 87 jaar 

 

 

 

23-05 Dhr. en mevr. Hoorn-v.d. Belt, Veneweg 34 55 Jaar getrouwd 

23-05 Dhr. en mevr. Visser-Legters, Merelstraat 7 A 55 Jaar getrouwd 

24-05 Dhr. en mevr. Zuidema-Zuidersma, Het Nieveen 20 50 jaar getrouwd 
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DANK 
 

Als broers, zus, schoonzus, neven en nichten 

van Corrie Oosterhuis zijn wij diep geraakt 

door het vele meeleven dat we tijdens haar 

ziekte en rondom haar overlijden op 22 

januari mochten ontvangen.  

We willen u daarvoor heel hartelijk 

bedanken.  

Derk, Anneke, Niesje, Jan, neven en nichten 

Oosterhuis. 

 

GEMEENTE GROEIGROEP (GGG) 
 

De volgende keer is niet de tweede, maar de 

vierde donderdagmorgen van de maand.  

23 mei zijn we vanaf 10.00u welkom bij 

Hennie Maat, bgm. Van Veenlaan 5C. 
 

We zijn in gesprek aan de hand van het 

boekje ‘Leef je geloof!’ over de brief van 
Jakobus, de broer van Jezus. Het is heel 

praktisch, het gaat steeds over wat je doet, 

hoe je met elkaar omgaat als medemens en 

medechristen. Dat is soms best pittig, zoals 

laatst toen we het over roddelen en 

kwaadspreken hadden. Jakobus neemt dat 

heel serieus. Maar daar leer je dan wel weer 

heel veel van. Zoals dat kwaad spreken ook 

wel eens ‘de waarheid’ is. Het is toch zeker zo 
dat… Maar als het kwaad doet, iemand 
beschadigt, blijft het natuurlijk gewoon 

kwaad spreken. En dat gebeurt veel te veel! 

We zouden beter gericht kunnen zijn op goed 

spreken over en tegen elkaar. Daar rust wel 

zegen op! 
 

De volgende keer gaan we verder met 

hoofdstuk 15 uit ons boekje, over plannen 

maken en over hoe met de toekomst om te 

gaan. Het vertrouwen dat onze tijden in Gods 

hand zijn. Dat geeft rust en ook een zekere 

bescheidenheid. DV, Deo Volente, zeiden we 

vroeger, zo God het wil.  

Het ‘voorbehoud van Jakobus’. Het belooft 
weer een mooi gesprek te worden! 
 

Als het je interessant lijkt, kom gerust eens 

kijken en meedoen. Voor evt. vervoer neem 

even contact op, dan wordt daarvoor 

gezorgd. 

Voor informatie kunt u terecht bij een van de 

groepsleden of bij Lourens Schipper (06-

51031603) of ds. Johan Prosman (06-

12711603). 

 

GESPREKSGROEP +/- 30 
 

We zijn enthousiaster dan we hadden 

kunnen vermoeden! Elkaar ontmoeten en 

dan ook nog de Bijbel open en ontdekken dat 

dat ons enorm aanspreekt en dat we heel 

wat met elkaar te delen hebben. De volgende 

keer komen we bij elkaar bij Nick en Klariska 

De Vos, Het Nieveen 37. We gaan het hebben 

over de hemel... 

Wil je eerst wat informatie? Bel of app dan 

naar Anje (06-12529230) of ds. Prosman (06-

12711603). 

 

JONGERENGROEP 18 + 
 

Kom je ook (een keer) meedoen? De laatste 

keer hebben we nagedacht over een bijdrage 

aan een e-meeting. Verder zijn we met veel 

interesse en plezier bezig met met Youth 

Alpha. 

Heb je zin in een lekkere maaltijd, een 

gezellige ontmoeting en een goed gesprek? 

We komen elke 2 weken wel een keer samen 

op zondagavond bij iemand thuis van 18.00-

20.00u. De volgende keer is 28 april bij Laura 

Klok. 

Wil je wel eens meedoen: bel of app Thomas 

Kolsters (06-43754371) of ds. Johan Prosman 

(06-12711603). 
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PINKSTEREN IS HET FEEST VAN DE GEEST 
 

Vandaar de naam van de kunstmanifestatie 

in de kerken. Het Feest van de Geest streeft 

naar verbinding tussen nieuwe kunst, 

architectuur van kerkgebouwen en het 

Pinksterfeest. Kijken naar kunst in kerken 

waar de ene bezoeker het Bijbelverhaal 

letterlijk neemt en een andere bezoeker naar 

de Symboliek kijkt. Zowel kunst als geloof is 

je samen verwonderen over het mysterie dat 

ons allemaal bindt en verwondert. Feest van 

de Geest, voor de elfde keer georganiseerd 

en begonnen in 2002 en nu alleen maar 

toegenomen in het aantal kerken en 

kunstenaars, verspreid over een groot deel 

van Nederland dat in clusters is ingedeeld. 

Het cluster Overijssel-ZW Drenthe biedt in 15 

kerken met 44 kunstenaars de meest 

uiteenlopende kunstwerken aan. Het 

landelijke thema in 2024 is ‘Troost’. Een 
toepasselijk thema waar de kunstenaars 

allemaal hun eigen visie en verhaal inleggen. 

De werken zijn divers maar vormen toch een 

geheel dankzij het thema ‘Troost’. Een thema 
dat door iedere kunstenaar anders wordt 

geïnterpreteerd en weergegeven, het is de 

ziel van de kunstenaar die in de werken terug 

te vinden is. 
 

Het evenement vindt eens in de twee jaar 

plaats en tijdens deze editie openen de 

kerken hun deuren op: 9, 11, en 12 mei en 

op 18, 19 en 20 mei van 13.00 tot 17.00 uur. 

Zowel de kunstenaars als de vrijwilligers 

staan klaar om toelichting te geven over de 

kunstwerken. 
 

Alle informatie is te vinden op de landelijk 

website waar per cluster wordt aangegeven 

door wie en waar er geëxposeerd wordt. Ook 

vindt u daar de nodige informatie 

betreffende wijzigingen en waar er 

bijzondere evenementen worden gehouden 

tijdens de openingsdagen.  

Website: www.feestvandegeest.nl 

 

 

 

KUNSTENAARS FEEST VAN DE GEEST  

IN NIJEVEEN EN KOLDERVEEN 
 

“Krikke & Krikke” exposeren in de 

Gereformeerde Kerk. Jan Krikke laat ons o.a. 

een enorm panoramaschilderij zien van de 

vierjaargetijden. Zoon Jan Erik Krikke is 

fotograaf, hij stelt zijn fotobeelden samen tot 

1 foto. 
 

Het tekenen heeft Jan altijd in de vingers 

gehad. Hij is begonnen als etaleur. Etaleren is 

ook een vorm van kunst. Samen met zijn 

vrouw heeft hij een kledingwinkel gehad. Als 

hij zevenenveertig is, is het tijd voor een 

nieuwe uitdaging en maakt hij zijn 

jongensdroom waar. Hij vestigt zich in 

Giethoorn als Kunstschilder en galeriehouder. 

Hij is één van de gelukkigen om van zijn 

hobby zijn beroep te maken. Veel van zijn 

schilderijen hebben betrekking op de natuur 

en hier geeft hij zijn eigen uitdrukking aan. 

Zijn handelsmerk is kleurrijk werk. Jan is ook 

overtuigd van de therapeutische werking van 

zijn schilderijen: “Je kun’n beter een Jan 
Krikke koop’n dan valdispert”. Al is hij bijna 

84 jaar, hij schildert nog dagelijks met veel 

plezier in zijn atelier in Wanneperveen. Zoals 

hij zelf zegt: “liever sterven in het harnas dan 

gestrekt achter de ezel”. 
 

In de kerk van Kolderveen/Dinxterveen 

exposeren de kunstenaars Mirriam 

Bouwmeester en Hugo Galama.  

Mirriam maakt schilderijen met als bron van 

inspiratie voor haar werk de Nederlandse 

bloem. Waarbij één specifieke bloem, het 

vergeet-mij-nietje, haar verbeelding voor het 

thema ‘Troost’ heeft aangewakkerd. Ondanks 
zijn geringe omvang blijft dit bloempje 

opmerkelijk aanwezig. Doormiddel van deze 

bloem streeft Mirriam er naar om de 

interactie tussen de mensen te bevorderen. 

Troost als de kunst van geven en ontvangen 

komt tot uiting in de symboliek van deze 

bloem. Mirriams bijdrage aan het Feest van 

de Geest is een aantal kustwerken waarbij 

het vergeet-mij-nietje centraal staat. Ze 

maakt gebruik van diverse technieken, 

waarbij ze ook een aantal vergeten 

http://www.feestvandegeest.nl/
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technieken gebruikt. Bij haar eerste voltooide 

werk heeft ze gebruik gemaakt een 

borduurtechniek afkomstig van de Huichol-

indianenstam uit Mexico. 

Beeldend kunstenaar Hugo Galama heeft 25 

jaar zijn atelier in Ansen opengesteld voor 

andere beeldhouwers. Zo ontstond Atelier 

Ansen, een open atelier voor amateurs en 

professionals. In dit atelier kunnen 

beeldhouwers komen werken om elkaar te 

inspireren, te adviseren en te steunen bij het 

creatieproces. Ook geeft het de 

beeldhouwers troost tijdens het 

beeldhouwen, omdat het een sociaal 

gebeuren is. Het thema troost past dus erg 

goed bij het beeldhouwen.  

Hugo Galama exposeert met meerdere 

kunstenaars uit zijn atelier in de kerk van 

Kolderveen/ Dinxterveen, elke beeldhouwer 

zal 1 beeld exposeren met een gedichtje 

rondom het thema troost. 

 

Kunstenaar Alie de Boer exposeert in de 

Hervormde Kerk van Nijeveen. Het thema 

‘Troost’ komt in vele vormen, zoals te zien is 
in haar troostdoosjes. 

Soms is het een warme omhelzing, een 

bemoedigend woord, of een stille 

aanwezigheid die spreekt van medeleven 

zonder woorden. 

Volgens Alie is Troost te vinden in de 

schoonheid van de natuur, muziek, kunst en 

gedichten. Troost kan soms simpelweg 

bestaan uit het luisteren naar iemand, een 

arm om iemand heen slaan of een liefdevolle 

glimlach. 
 

www.feestvandegeest.nl 

 

WORKSHOP KLEIEN ROND HET THEMA VAN 

HET FEEST VAN DE GEEST ‘TROOST’ 
 

Troost raakt ons allen. Maar een ieder zal dat 

op een eigen manier beleven en invullen. Dat 

kan met woorden, met muziek en met 

beelden. Klei is een bijzondere manier om 

daarmee aan de slag te gaan. De workshop 

bestaat uit twee avonden: 6 mei en 13 mei. 
 

De eerste avond gaan we na instructie en 

onder begeleiding van Geo Hultink aan het 

kleien. Tussen de eerste en tweede avond 

worden de kleiwerken gebakken. 

De tweede avond gaan we de kleiwerken 

decoreren. Daarna worden ze nogmaals 

gebakken. 
 

Natuurlijk krijgt u uw werk mee naar huis!  

De avonden vinden plaats in het 

jeugdgebouw van de Hervormde Kerk 

Nijeveen, Dorpsstraat 58. De avonden 

worden georganiseerd door Kerkcafé De 

Ontmoeting en een ieder uit onze dorpen kan 

meedoen! 
 

Kosten: 30 euro p.p. inclusief alle materialen 

en consumpties. Opgave bij Ds. René Kok. 

 

POEZIEAVOND ‘TROOST’ 15 MEI, 19.30 UUR 
 

Een samenwerking van het Feest van de 

Geest en de J.C. Bloemstichting, een 

bijzondere avond met woord en muziek. Met 

medewerking van: Theo van de Bles, Jan 

Meer, Marianne Mol, Ferdy van der Singel en 

Marloes van der Singel. Woensdag 15 mei in 

de Hervormde Kerk Nijeveen. Inloop vanaf 

19.00 uur, aanvang 19.30 uur. De toegang is 

gratis. De koffie en wijn na afloop ook. Wij 

vragen u een vrijwillige bijdrage. 

 

KOFFIE MET 
 

Op 21 mei komen we bij elkaar om 10 uur. Bij 

Leni van der Touw, Scheerweide 24. Welkom! 

 

Marjan van Hal 

 

ZANGDIENST 26 MEI 
 

Het zal weer een veelbelovende zangavond  

worden in de Gereformeerde kerk van 

Nijeveen, waar wij deze keer naast 

samenzang ook kunnen luisteren naar het 

Christelijk mannenkoor Meppel. 

Zij zijn kind aan huis in dit kerkgebouw waar 

zij elke dinsdagavond mogen oefenen o.l.v. 

hun dirigent Johan Rodenhuis en hun vaste 

http://www.feestvandegeest.nl/
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organist Ruth Pos die ook deze avond de 

samenzang voor ons zal begeleiden. 

En of dat nog niet mooi genoeg is, ook de 

Welnootjes o.l.v. Rianne Zakhir zijn te gast, 

dus dat belooft een heel mooie avond te 

worden. 
 

De avond begint om 19.00 uur, bij de uitgang 

zal de gebruikelijke schaalcollecte worden 

gehouden. U bent van harte welkom. 

 

SAMEN 1 
 

Terugblik spelletjes middag. 

Inmiddels zijn er al verschillende 

spelmiddagen gepasseerd en kunnen we hier 

positief op terugkijken. De middagen werden 

goed bezocht, er was een ontspannen en 

gezellige sfeer, en onder het genot van een 

hapje en drankje werden er (fanatiek!) 

spelletjes gespeeld! 
 

Omdat de dagen langer worden en het 

buiten lekkerder weer gaat worden, parkeren 

we de spelletjesmiddagen voor even. In 

oktober pakken we de draad weer op. 

We willen in de maanden vanaf oktober 

steeds de derde zaterdag van de maand 

aanhouden. Dat betekent dat zaterdag 19 

oktober de eerstvolgende keer weer zal zijn. 

Maar daar wordt u – na de zomer – nog wel 

aan herinnerd! 

We wensen u goede maanden toe, en 

schroom niet om onderling 'afspraken' te 

maken om samen eens een spelletje te doen! 

 

 

 

 
 

 

 

Koffieochtend. 

Er staat nog een koffieochtend op de 

planning in de gereformeerde kerk: 

woensdag 1 mei, van 10.00 tot 11.30 uur. 

Ben jij er ook bij? Neem je buurman of 

buurvrouw gezellig mee. Aanmelden is niet 

nodig. 

 

In de zomerperiode neemt het aantal 

georganiseerde activiteiten vaak af. En juist 

die maanden kunnen voor mensen die zich 

eenzaam voelen een moeilijke periode zijn. 

Het is voor deze mensen de kunst om over je 

eigen drempel te stappen en om je heen te 

kijken naar alle mooie initiatieven die er zijn. 

En dat is niet voor iedereen even makkelijk. 

Tegelijkertijd is het een oproep aan ons allen 

om om te zien naar de ander.  

Wanneer heb jij voor het laatst je buurvrouw 

op de koffie gevraagd? 
 

Hartelijke groet, 

Jennet van Dijk, Anneminke Drost, Rinette 

Bron en Janneke Prosman 

 

GEDULD IS EEN SCHONE ZAAK …. 
 

Nu onze Oekraïense gasten al zo lang in ons 

midden zijn, zou je verwachten dat alles wel 

vanzelf loopt. Maar niets is minder waar. Om 

een klein voorval te vermelden. In november 

werd via school aangegeven dat het jongere 

zusje, van toen net 2 jaar, eerder naar de 

peuterspeelzaal kan om de taal te leren en 

met andere kinderen om te leren gaan. 

Daarbij zou het ook moeder de gelegenheid 

bieden hier aan het werk te kunnen. Dan 

begint het… Een aanvraag moet worden 
geregeld via het consultatiebureau. Dat ging 

goed. Dan opgeven bij de peuterspeelzaal. 

Ha, ook dat ging goed. Alleen hebben ze wel 

een jaaropgave van het inkomen van moeder 

nodig. Dit kun je eenvoudig aanvragen bij de 

belasting. Van de stuurgroep iemand die dit 

mocht aanvragen. Werd opgestuurd, geen 

probleem. Dan duurt het een poos, zou 

bezorgd worden op het woonadres. Geen 

brief. Nog een keer gebeld. Was wel 

opgestuurd, maar een vriendelijke mevrouw 
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zegt het nog een keer te sturen. Weer 

wachten, geen brief. De post gebeld, waar 

blijft de post? Ze zullen het uitzoeken……het 
blijft stil. Nog een keer gebeld…… Oeps, was 
niets mee gedaan. Nog een keer 

uitgelegd…..blijft weer stil. Het duurt maar. 
DigiD aanvragen dan maar. Lukt niet. Moeder 

probeert en probeert, geen resultaat.  

De opvang gebeld, het lukt allemaal niet, kan 

het anders?  

Ja, via de gemeente zou het mogelijk zijn om 

een jaaropgaaf op te vragen. Gemeente 

gebeld….. Moeilijk.. moeilijk.., moeder moet 

maar naar het gemeentehuis komen dan kan 

ze een uitdraai krijgen. Moeder bij het 

gemeentehuis, nee dat is niet mogelijk. 

Gemeente weer gebeld, degene die erover 

gaat vraagt de opvang om een mail naar haar 

te sturen, zij gaat akkoord, en dan kan het 

kleintje naar de opvang komen. Zo makkelijk? 

Eh….. dat kunnen ze bij het kantoor van de 
opvang niet zomaar doen.  

 

Bel mij dan even…..niemand belt. Eén van de 
stuurgroep: ‘Wat ik nooit doe, toch een boze, 
maar dwingende mail gestuurd dat ik morgen 

een oproep verwacht van het kantoor dat het 

kind kan komen, en moeder ook!’ Dat helpt. 
Volgende dag een mail, en eindelijk nu in 

maart – we zijn vier maanden verder - kan 

het kleintje naar de opvang. Ze vind het erg 

leuk. Taal? Ach ze komen er wel uit met de 

lieve leidsters die haar goed opvangen. 

Gelukkig hebben we in ons midden een paar 

engelen met eindeloos geduld dus 

uiteindelijk lukt het wel. Maar u begrijpt, het 

gaat nooit vanzelf. 
 

Ds. René Kok 

 

GEZAMENLIJKE DIACONIE 
 

In de week voor Pasen werden er  

Paasattenties rondgebracht door vele 

vrijwilligers. 

Wij willen dan ook iedereen bedanken voor 

de hulp want er zijn 158 attenties bezorgd. 

Wij mochten giften ontvangen (1 x € 15,  
1 x € 3,50, 1 x € 5,00, 7 x € 10,00). 

Dit leverde het mooie totaal bedrag op van  

€ 93,50 wat bestemd is voor de diaconie. 
Bedankt voor uw gift! 

Namens de gezamenlijke diaconie 

  

VERSLAG 1e GEZAMELIJKE 

KERKENRAADSVERGADERING VAN DE 3 

KERKEN NIJEVEEN EN KOLDERVEEN 
 

Dinsdag 5 maart 2024 

Deze eerste kerkenraadsvergadering van de 

drie kerken in Nijeveen en Kolderveen werd 

geopend door de voorzitter van Hervormd 

Nijeveen, Jan van der Woerdt. Hij heette 

allen van harte welkom en de agenda werd 

ongewijzigd vastgesteld. 

Voor de bezinning deelt ds. René Kok een  

A-4tje uit met 4 foto’s met de vraag: wie 
denken jullie dat er echt bid? Verder krijgen 

we een gedicht van Henri Nouwen over 

bidden, welke begint met: Bidden is je 

handen openen voor God. 

 

De notulen van de gezamenlijke 

gemeenteavond van 8 februari, worden 

ongewijzigd vastgesteld. 

We hebben een brief van de Classis 

Groningen-Drenthe ontvangen over de inzet 

van een regiopredikant. Het beleid van de 

classis is erop gericht om kleine gemeenten 

te ontlasten van bestuurlijke taken, zodat de 

vierplek in ieder dorp of wijkgemeente 

behouden kan blijven. Om dit te 

verwezenlijken is onderlinge solidariteit het 

uitgangspunt. Om de gesprekken over 

samenwerking tussen gemeenten op gang te 

brengen en te stimuleren heeft het breed 

moderamen in november 2022 ds. Heleen 

Maat als regiopredikant (adviseur) 

aangesteld, die voor een periode van 2 jaar 

(en mogelijk langer) gemeentes daarbij helpt. 

Van onze gemeente(s) wordt een 

solidariteitsbijdrage gevraagd van 100 euro. 

We voeren hierover een discussie en het 

gevoel was dat we dit wel zouden moeten 

doen. De afzonderlijke kerkenraden moeten 

echter zelf beslissen of ze dit willen betalen 

of niet. 
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De viering van het Heilig Avondmaal kan niet 

meer tegelijk in alle drie kerken. Er wordt 

met vertegenwoordigers van de drie kerken 

in klein comité op 18 maart overlegd, 

wanneer en waar in 2024 het Heilig 

Avondmaal zal worden gevierd.  

Rooster 2025. We vragen ons af: bij 

verschillende winterdiensten HN en GK in 

januari en februari zat de kerk vol, passen de 

drie gemeentes dan wel in één van de kleine 

kerken in 2025? De verwachting is dat dit niet 

gaat passen. René is al gestart met het 

rooster van 2025. In verband met het 

plannen van de voorgangers en organisten is 

het van belang dat hier snel beslissingen over 

worden genomen. De voorzitters zullen dit 

samen met René afstemmen. 

Het volgende punt gaat over de 

kindernevendiensten. We praten over de 

vraag: hoe is de situatie bij de afzonderlijke 

kerken en hoe gaan we dat in de toekomst 

samen doen? Twee kerkenraadsleden gaan 

onderzoeken hoe we de kindernevendienst in 

alle drie de kerken kunnen houden, rekening 

houdend met de werkmaterialen, kosten etc. 

Bij het bedenken van een naam van de 

gezamenlijke gemeente gaan we alle 

gemeenteleden betrekken. Tijdens de 

startdienst op 15 september zal een aanzet 

worden gegeven tot het bedenken van een 

originele naam. Hiervoor zal een oproep 

worden gezet in Drieluik. Op de 

eerstvolgende gezamenlijke gemeenteavond 

zullen de opties worden besproken. 

Donderdagavond 8 februari is de eerste 

gezamenlijke gemeenteavond gehouden. 

We hebben gesproken over de visie. De sfeer 

was heel goed. Het was fijn om de visie met 

de drie gemeentes gezamenlijk te doen.  

 

Tijdens het SAGE-overleg (SAmen gaan 

GEmeentes) van 2 mei zal een voorstel 

worden uitgewerkt hoe verder te gaan met 

de visie en dit zal vervolgens in de drie 

kerkenraden worden besproken. 

We krijgen van de voorzitter een 

terugkoppeling van het SAGE-overleg van 22 

februari. Na een terugblik op de gezamenlijke 

gemeenteavond en het bespreken van de 

stand van zaken van de diaconieën en het 

pastoraat is er gesproken over de plaatselijke 

regelingen van de drie kerken. Jenneke Span 

(adviseur) heeft deze naast elkaar gelegd en 

de belangrijkste verschillen aangegeven. Er 

zijn een aantal gevoelige punten waar we 

zorgvuldig mee om moeten gaan, 

bijvoorbeeld welke verbintenissen willen we 

inzegenen en wie mag deelnemen aan het 

Heilig Avondmaal. Over deze zaken zal het 

gesprek met de gemeentes aangegaan 

moeten worden. Jenneke zal deze 

gesprekken, als niet betrokken 

buitenstaander, begeleiden.  

Tot slot is er gesproken over de zaken waar 

de kerkrentmeesters de komende maanden 

mee aan de gang gaan, zoals een 

gezamenlijke begroting, het meerjaren 

onderhoudsplan, het eventueel 

onderbrengen van de gebouwen in een 

stichting en het beheer van de twee actieve 

begraafplaatsen.  

 

Predikanten 

Marjan van Hal: de Herberggroep (GK) heeft 

het gehad over andersoortige vieringen. 

Marjan heeft een stukje voor Drieluik 

geschreven. Er zijn mensen die liever een 

keer op een doordeweekse avond naar de 

kerk gaan voor een viering. Of een ander 

soort viering mooi vinden, met minder 

woorden, b.v. een stilteviering. Met wat 

muziek, een langere stilte, een paar 

gedichten….   
Als er reactie komt op het stukje in Drieluik, 

wil  de Herberggroep kijken of ze dat kunnen 

organiseren. 

René Kok: heeft de wijkindeling Pastoraat 

naar de scriba’s gestuurd, ter bespreking 
voor de kerkenraden. Vervolg: concrete 

beschrijving van de taken van 

bezoekmedewerkers en de ouderling-

coördinatoren. 

Johan Prosman: heeft met Anje Lalkens de 

30+groep opgericht. 

Voor de afsluiting leest Mark Loghies het 

“Gebed om ontferming” voor. 
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De volgende gez. kerkenraadsvergadering 

staat gepland op 11 juni met als voorzitter 

Pieter Rhemrev (HGKD). 

 

THEOLOGISCHE VERDIEPING ASSEN 
 

De tijd van Verlichting en Réveil: Pierre 

Chevallier. 

Een dominee van toen ….. voor nu? 

Een studerende twintiger die geen feestje 

overslaat, leuke meisjes ontmoet en geregeld 

pa om meer centen vraagt, omdat de 

gezelligheid wat duurder uitvalt dan begroot. 

Pierre Chevallier zou niet misstaan tussen 

hedendaagse studenten, maar hij leefde eind 

18e eeuw (1760-1825). Zijn biograaf, Cees 

Huisman, emeritus-predikant van de 

Protestantse Gemeente te Meppel, weet 

hem levendig te schetsen. In een turbulente 

tijd vol spanning, revolutie en oorlog maakte 

hij zich verdienstelijk voor het Nederlands 

Zendeling Genootschap en het Nederlands 

Bijbelgenootschap, maar ook spande hij zich 

in om koning Lodewijk Napoleon de 

Nederlandse taal te leren. 

‘Een biografie zoals deze verheldert je eigen 
situatie: het gaat over levensvragen, carrière, 

politiek en kinderen’, vertelt Cees Huisman. 
Hij is de vader van Josje (K3) en schreef dit 

boek, een verhaal over uitersten en de 

invloed van vaders op hun kinderen. Cees is 

een boeiend verteller en brengt vol humor 

geschiedenis tot leven! 

Wanneer? Dinsdagmorgen 14 mei 2024 

Waar? Markehuus, Scharmbarg 35,  

9407 EA Assen 

Tijdstip? 10.00 - 12.15 u.  

Zaal open vanaf 09.30 u.  

Koffie/thee staat klaar. 

Entree? Gratis.  

Koffie/thee voor eigen  

rekening. 

 

 

 

 

 

 

Voor wie? 

Voor iedereen die kennis wil maken met onze 

cursus Theologische verdieping voor 

geïnteresseerden (kortweg TVG Assen), voor 

jong en oud, kerkelijk of niet meer kerkelijk, 

waar ook uit heel Drenthe, ZO-Groningen, O-

Friesland of NO-Overijssel,  

gewoonweg dus voor iedereen. 
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Levenservaring en dankbaarheid 
"Mam, ik ga waarschijnlijk volgende week een 

hulptransport doen naar Oekraïne," vertelt mijn 

zoon. Ik schrik. "Ik had me hier een tijdje geleden 

al eens voor opgegeven. Toen gingen andere 

collega’s, en nu hebben ze mij gevraagd." 
Geïnteresseerd vraag ik: "Vind je het leuk en heb 

je er zin in?" "Ik ben nog nooit zo ver met de 

vrachtwagen van huis geweest en ik zie het als 

een groot avontuur. Het is nog niet helemaal 

zeker, maar ik hoop dat het doorgaat." Hij is 25, 

ik mag hem niet tegenhouden. Mensen in 

Oekraïne hebben hulp nodig, maar stilletjes hoop 

ik dat het niet doorgaat. 

 

Een paar dagen later, terwijl ik thuis 

werk, belt hij me op. "Mam, kun je 

even een foto van mijn paspoort 

sturen? Dan kunnen ze op mijn 

werk de papieren voor Oekraïne 

klaarmaken. Help, hij gaat echt!" 

Wel dapper van hem. Wie had dit 

gedacht van onze zoon? Gelukkig 

gaat hij samen met een oudere 

collega die al eerder is geweest. Hij 

laat zich ontvallen dat zijn collega 

ook nog nooit zo ver in Oekraïne is 

geweest. Ik schrik. De bestemming 

is Zjitomyr, zo’n 1800 kilometer van 
huis en 130 kilometer ten westen van Kiev. Met 

een dikke Scania V8 voert hij het hulptransport 

uit voor de Stichting Oost-Europahulp 

Gereformeerde Gezindte. Zijn werkgever Cotap 

sponsort dit door chauffeurs aan te bieden. 

 

We nemen op zondagavond afscheid. Ik laat niet 

merken dat ik dit best spannend vind. Ik moet er 

niet aan denken wat er allemaal kan gebeuren.  

Ik troost me met de gedachte dat hij niet naar het 

front rijdt, maar ik weet dat overal in Oekraïne 

bommen kunnen vallen. Ik kom erachter dat 

Oekraïne geen snelwegen kent en dat hij een dag 

door Oekraïne rijdt om op bestemming te komen. 

Vervolgens moet hij daar overnachten, de lading 

lossen, en dan nog een dag terugrijden tot de 

Poolse grens. Als hij op bestemming is, laat hij 

weten dat ze de vrachtauto laten staan en met 

een gewone auto worden gehaald en naar een 

kerk in Zjitomyr worden gebracht om daar te 

overnachten. De losplaats ligt naast een 

energiecentrale, en het is te gevaarlijk om daar te 

slapen. 

Gelukkig is er WhatsApp, maar zijn berichtjes 

kalmeren mij niet. Ik lees: "Dit is wel zwaar, 

vooral bij de grens was het echt geen pretje. Dit is 

niet leuk, maar heel indrukwekkend en het doet 

zeker wat met je. We spraken een jong gezin, 

waarvan de man nu op ‘vakantie’ is vanaf het 
front. Het kan best zijn dat hij maar een paar 

dagen met zijn vrouw heeft.  

De mannen lopen hier gewoon in 

uniform.  

We slapen in een soort kerk, daar 

hadden ze ook eten voor ons 

gemaakt, en de mensen waren heel 

aardig." Ik word pas rustig als ik 

lees: "Wij zijn nu eindelijk terug in 

Polen. Zes uur aan de grens 

gestaan.  

Wij zijn denk ik wel bij twintig 

verschillende loketten geweest, en 

bij eentje lag er zelfs één achter het 

raampje te slapen." 

Ik denk aan al die Oekraïense 

vrouwen die in Nederland verblijven 

en die al twee jaar dagelijks in spanning leven. Ik 

vind van mezelf dat ik niet moet zeuren, maar dit 

geeft spanning. Op vrijdag is onze zoon gelukkig 

weer veilig thuis.  

In een paar dagen heeft hij veel levenservaring 

opgedaan. Het meest is hij onder de indruk van 

het uitzichtloze bestaan van de mensen in 

Oekraïne en dat ze telkens in angst leven. Als ik 

vraag wat hem van dit avontuur het meest 

bijblijft, dan zegt hij: "Wij moeten heel dankbaar 

zijn dat wij hier in vrijheid mogen leven. We 

hebben het hier hartstikke goed."  

Wat ik heb geleerd is dat ik moet loslaten en erop 

moet vertrouwen dat het allemaal goed komt. 

Zou dit de Oekraïense vrouwen die in Nederland 

verblijven ook lukken? 

Henriët Logchies 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 

gegaan naar: 

Dhr. J. Dekker 

Mevr. S. Zuidema 

Dhr. Y. de Boer 

Mevr. C. Kooiker 

 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

Zondag 28 april 

Er is vandaag een dienst in de Geref. Kerk, 

aanvang 10.00 uur. Mevr. Liesbeth Winters-

Jonas uit Kraggenburg is vandaag onze 

voorgangster. 

Zondag 5 mei 

Geen dienst in de Geref. Kerk. 

Donderdag 9 mei, Hemelvaart 

Geen dienst in de Geref. Kerk. 

Zondag 12 mei, Wezen zondag 

Vandaag gaat Ds. Johan Prosman bij ons 

voor, aanvang 10.00 uur. Het is een 

gezamenlijke dienst met Geref. Kerk en de 

Hervormde kerk Nijeveen. 

Zondag 19 mei 

Er is vandaag een dienst in de Geref. Kerk. 

Aanvang 10.00 uur. Voorganger is vandaag 

Ds. René Kok. 

Zondag 26 mei 

Er is vandaag een E-meeting in onze kerk, 

aanvang 10.00 uur. Wij hopen op een fijne 

dienst en op een volle kerk. 

De 2e dienst is deze zondag in de HGKD. 
 

Namens de diensten commissie, 

Jenny van Gijssel-Wever 

 
 
 
 
 

Kom Heilige Geest 

vul mijn hart en leven 

laat Uw liefde stromen 

troost met Uw nabijheid 

geef kracht om te getuigen 

vervul ons met heilig vuur 
 

Kom Heilige Geest 

woon in onze huizen 

ontdek onze zonden 

leer ons meer op Jezus zien 

ontsteek een groot verlangen 

volmaakt te leven tot Uw eer. 

 

MEELEVEN 
 

Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis: 

Mevr. C. Kooiker-Klaassen 

Mevr. L. Meyer-Buitenhuis 

Wij wensen allen die ook ziek zijn, Gods 

zegende nabijheid toe en kracht om te 

herstellen. 

Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 

vertoeven: 

Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ 

Steenwijk. 

Mevr. W. Buddingh- Bouwknegt, Reestoord, 

kamer 307, Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel. 

Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhof, 

Hoogeveenseweg 7943 KA Meppel. 

(voorheen Scheerweide) 

Dhr. J. Kroes, Reestoord, kamer 101, 

Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel.(voorheen 

Weidelint) 

Dhr. R. Oort, Schiphorst, Havixhorst, 

appartement 15 A, Reggersweg 11, 7943 KC 

Meppel. 
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KERKELIJKE STAND MAART 2024 
 

Verhuisd: 

Fam. Lankhorst-Brouwer van Westerweiden 

16A Ruinerwold naar De Wiede Akker 2A, 

Ruinerwold 

Fam. Tien van Burg. Van Veenlaan 2 naar 

Karspelstraat 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAARDOOSJES / 40 DAGENTIJD 
 

Tijdens de eerste zondag van de 40 dagentijd 

zijn er net als voorgaande jaren in de 

gereformeerde kerk door de 

zendingscommissie spaardoosjes uitgedeeld. 

Door het samenvoegen van de diensten in de 

kerk (en dus geen wekelijkse dienst in de 

gereformeerde kerk) was er helaas 

onvoldoende aandacht om het project van 

deze spaardoosjes voldoende aandacht te 

geven.  

Ook is er niet vermeld wanneer de 

spaardoosjes ingeleverd konden worden.  

Dus heeft u nog spaardoosjes met inhoud 

thuis, lever deze dan nog vooral in tijdens 

een dienst in de gereformeerde kerk.  

Voor de komende jaren zal de 

zendingscommissie gaan kijken of en hoe we 

hier mee omgaan. 

Namens de zendingscommissie, 

Ritza Kroeze  

 

  



15 DRIELUIK - Hervormd Kolder- Dinxterveen 

 

 

BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen de afgelopen maand met 

een groet van de gemeente naar: 

10 maart  Fam. Huisman 

17 maart Fam. Nijs 

31 maart  geen bloemen i.v.m.  

rondbrengen paasgroet 

7 april   Mevr. G. Bandringa 

14 april  Mevr. W. Brand 

 

BIJ DE DIENSTEN IN DE AFGELOPEN PERIODE 
 

Zondag 10 maart hadden we een Johan de 

Heer zangdienst. Dat was geweldig. Het heeft 

voor velen van ons echt iets van thuiskomen. 

Onze zegeningen tellend (dat was het thema) 

zongen we van welk een Vriend onze Jezus is, 

die in onze plaats wilde staan en door wie we 

toegang hebben tot de Vader. Wandelen in 

het licht met Jezus... Het was een dienst om 

niet te vergeten en om nog eens te herhalen! 

Woensdag 13 maart, Biddag ging ds. Johan 

Prosman voor in de bidstond voor gewas en 

arbeid. Of eigenlijk: we lieten ons door de 

Heer Jezus aan de hand nemen bij het gebed 

om ons dagelijks brood (Mattheüs 6: 1 – 15): 

dat we elke dag ons brood voor de volgende 

dag alvast mogen ontvangen staat er 

eigenlijk. Zodat we altijd met een gerust hart 

kunnen gaan slapen, zonder zorgen, in het 

vertrouwen dat God voor ons zorgt als een 

Vader voor Zijn kinderen. Als slotlied zongen 

we dan ook: Gods goedheid houdt ons 

staande / zolang de wereld staat! Houdt dan 

de lofzang gaande / voor God die leven laat. 

Zondag 17 maart ging ds. René Kok voor. We 

lazen het evangelie uit Markus 12: 37b-44, 

het verhaal van de arme weduwe die haar 

hele leefkapitaal gaf. Al was het maar weinig, 

zij gaf alles. Ook lazen we 1 Korinthe 12: 4-27 

over de eenheid in verscheidenheid van het 

lichaam van Christus, de gemeente: handen, 

voeten, oren, mond, ogen die elkaar 

aanvullen en elkaar moeten waarderen, niet 

afwijzen of diskwalificeren. Hoe doe je recht 

(het was zondag Judica, ‘doe mij recht’)? Hoe 
lijden we immers allemaal aan alles wat niet 

goed gaat. In de kerk vertragen we de haast 

van het leven en proberen we tot rust te 

komen om ons geloof te behouden te 

midden van alle onrust en onrecht. Het 

allerbelangrijkste is elke dag op zoek zijn 

naar: hoe wil ik leven met de mensen om me 

heen. Oefenen in ruimhartigheid, 

lankmoedigheid, barmhartigheid. Daarvoor 

steeds weer contact vinden met je ziel, waar 

de goedheid van Gods Geest in ons woont. 

Opdat er recht gedaan wordt. Aan allen. 

Goede Vrijdag 29 maart Herdachten we de 

kruisiging en het sterven van onze Heer Jezus 

Christus. We lazen het Evangelie van Goede 

vrijdag uit Johannes 18 en 19, afgewisseld 

met Lied 587. Het was stil zijn, luisteren naar 

het verhaal. Ingetogen zingen en stil en onder 

de indruk weer de kerk verlaten, nadat we 

Jezus’ bijna laatste (psalm)woorden 

meegezongen hadden (Psalm 31: 4): In Uwe 

handen, God almachtig, / beveel ik nu mijn 

geest... 

Zondag 31 maart Pasen vierden we Jezus’ 
opstanding. De Heer is opgestaan, Hij is echt 

opgestaan! Voorganger in deze blije viering 

was ds. Jan Stap. Muzikaal werden we 

begeleid door familie Kolsters. We lazen 

Johannes 20: 1-10: Maria Magdalena vond 

een open en leeg graf. Wat verwarring! Maar 

die ene discipel van wie Jezus zoveel hield… 
geloofde. Hij was de enige die ‘zomaar’ 
geloofde. Hij legde zijn hand in die van Jezus. 

En Maria? Zij mag Jezus ontmoeten, nadat de 

leerlingen weer naar huis zijn gegaan. Wat 

geeft dat een rust en blijheid: vertrouwen, 

geloven dat Jezus leeft! Juicht, want Jezus is 

Heer! 
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Zondag 7 april ging ds. J. Knol uit Zwolle voor. 

We lazen Jesaja 26 over de redding die God 

geeft. Ook lazen we het Evangelie uit 

Johannes 20: 19-31. De leerlingen zaten 

angstig achter slot en grendel weggekropen. 

En toen verscheen Jezus! Wat een opluchting 

was dat. Alleen was Thomas er niet bij en hij 

kon het ook onmogelijk geloven dat Jezus 

leeft. Maar een week later, toen Jezus weer 

‘zomaar’ in hun midden verscheen, was hij er 
wel bij. En toen kon hij er niet meer omheen 

en tot zijn grote opluchting kon hij nu wel 

geloven. Dat hij Jezus’ wonden kon zien (en 
aanraken?) was voor hem voldoende. Wat is 

voor ons voldoende om te kunnen geloven? 

De getuigen? Dat Jezus nu juist zijn wonden 

liet zien? 

Zondag 14 april ging onze oud-predikant ds. 

Johannes Bakker voor. We lazen uit de Bijbel 

Micha 4: 1-7 en Johannes 21: 15-25 over 

Jezus’ verschijning bij de laatste wonderlijke 
visvangst, waarbij Hij aan Petrus vroeg: ‘heb 
je me lief?’ Herstellen, navolgen en getuigen, 
was het thema van de preek. Zoals Jezus 

Petrus er weer bijhaalde, zo heeft God dat 

altijd gedaan. Ooit met Israël in de 

ballingschap in de tijd van Micha. En steeds 

weer. Ook vandaag wil God ons herstellen, 

zodat we Hem blijven volgen en getuigen zijn 

van Gods liefde voor mensen. 
 

Komende zondagen 

Voor de volgende zondagen, zie het rooster 

op de achterkant van deze Drieluik. 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR / PASTORAAT 
 

We willen graag meeleven met allen die het 

moeilijk hebben, door ziekte of anderszins. 

We bidden voor hen. Een bezoekje, een 

kaartje of een andere blijk van medeleven 

doet je goed! En waar nodig, horen we graag 

wat voor andere hulp gewenst is. 

Bertin Huisman krijgt chemo’s. We bidden 
dat het helpt! 

Dhr. Gezinus Doosje heeft een pacemaker 

gekregen en het gaat nu weer een stuk beter. 

Mevr. Wolly Brand is in afwachting van weer 

een heup-operatie. 

Mevr. Jennie Hoorn krijgt weer onderzoeken. 

We bidden voor jullie. 

Dhr. Gerrit Hertong is ernstig ziek. We bidden 

voor jullie om Gods nabijheid! 

Dhr. Schoemaker is nog steeds ziek thuis, 

Mevr. Haas is ziek thuis. 
 

Mocht u ziek zijn of andere moeiten hebben, 

en u wilt graag dat uw naam in het kerkblad 

genoemd wordt, dan wilt u dat vast wel even 

doorgeven. 

 

OVERLEDEN 
 

Zondag 7 april overleed dhr. Wim Timmer, na 

een korte periode van ziekte. 

Donderdagavond 11 april was er gelegenheid 

om afscheid te nemen en te condoleren. De 

crematieplechtigheid was in besloten kring, 

zoals Wim dat graag wilde. We leven mee 

met zijn vrouw Herma Timmer-Dubbink en 

de kinderen en kleinkinderen. 

 

TEN SLOTTE 
 

Levend vanuit Pasen, uitziend naar 

Hemelvaart en Pinksteren zingen we liederen 

van hoop en vertrouwen over onze Heer 

Jezus die ons is voorgegaan op de weg van 

bevrijding en het eeuwige gelukkige leven 

(NLB 641: 1 en 2): 
 

Jezus leeft en ik met Hem! 

Dood, waar is uw schrik gebleven? 

Hem behoor ik en Zijn stem 

roept ook mij straks tot het leven, 

opdat ik Zijn licht aanschouw, 

dit is al waar ik op bouw. 
 

Jezus leeft! Hem is het rijk 

over al wat is gegeven. 

En ik zal, aan Hem gelijk, 

eeuwig heersen, eeuwig leven. 

God blijft Zijn beloften trouw, 

dit is al waar ik op bouw. 
 

In een zorgcentrum wonen: 

- Mevr. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst) 

- Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning) 

- Dhr. G. Bouwknegt (De Schiphorst) 

- Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord) 
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- Mevr. L. Voerman-Bouwknegt (’t Vonder) 
- Mevr. P. de Boer-van Veenendaal (Het 

Korenhuis) 

- Mevr. J. Lok-van der Linde (Het Anker) 

- Mevr. J. Reuvekamp-Bussink (Het Anker) 
 

Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 

bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 

adressen van de verpleeghuizen: 

Zorgcentrum “De Schiphorst”, Reggersweg 
11, 7943 KC Meppel 

Zorgcentrum “Nijenstede”, Joh. Bogermanstr. 
1, 8331 GZ Steenwijk 

Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 
7944 EJ Meppel 

Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1 8384 ED Wilhelminaoord 

Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge 

Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst 

Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1,7961 
AV Ruinerwold 

Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a, 7943 KC 

Meppel 

Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel 

Het Korenhuis, Korenstraat 43, 7908 NL 

Hoogeveen 

Het Anker, Reestlaan 2, 7944 BC Meppel 
 

Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 

of wanneer u of een naaste geestelijke 

bijstand nodig heeft, dan kunt u contact 

opnemen met uw wijkouderling. Ook 

wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 

graag wilt delen, dan horen we dat graag. 

Wijkouderlingen: 

Han-Olof Gerrits: 06-1470 6472 

Gert Westenbrink: 06-3856 6333 of 

ds. Johan Prosman: 06-12711603 

Tanja Kolsters is beschikbaar voor jongeren 

die behoefte hebben aan contact of een 

gesprek: 06-21615204 

Voor spoedeisende zaken kunt u natuurlijk 

altijd rechtstreeks bellen met ds. Johan 

Prosman: 06-12711603 

 

 

 

 

 

HUWELIJKSJUBILEUM 
 

Op 23 mei mogen Bertus en Jennie Hoorn – 

v.d. Belt, Veneweg 34, vieren dat ze 55 jaar 

zijn getrouwd. Wij wensen hen een fijne dag, 

samen met hun kinderen en kleinkinderen, 

en nog veel goede jaren samen. 

 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 

Op zondag 19 mei wordt de 

pinksterzendingscollecte in de kerk 

gehouden. 

Onze ophalers gaan met de zakjes ook weer 

op pad. Sommigen doen het zakje met de 

opgeschreven ophaaldatum in de bus, zodat 

u weet wanneer het weer wordt opgehaald. 

Anderen overhandigen u het zakje op het 

moment dat ze aan de deur staan. Hij of zij 

wil deze dan graag per omgaand (gevuld) van 

u terug om hem/haar niet extra te belasten 

nog een keer langs te komen. 

 

Gemeenteopbouw voor dorpskerken in 

Bangladesh. In afgelegen dorpen in 

Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat 

gemeenteleden samen een sterke gemeente 

vormen. Christenen vormen een kleine 

minderheid en het opleidingsniveau in de 

dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te 

helpen vitaal te zijn en te blijven, 

ondersteunt Kerk in Actie een programma 

voor gemeenteopbouw, dat bestaat uit 

bijbelonderwijs, kinderwerk, het opleiden 

van lokale voorgangers en diaconaat. 

Lokale voorgangers leren tijdens trainingen 

hoe zij kunnen voorgaan in een dienst, de 

zangdienst kunnen leiden, zondagsschool 

kunnen geven of leiding kunnen geven aan 

een jongeren- of vrouwengroep. Dankzij dit 

programma kunnen de gemeenten groeien in 

geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten 

de eigen gemeenschap. 

Met uw bijdrage steunt u het programma 

voor dorpskerken in Bangladesh om een 

vitale gemeente te blijven. 

Van harte aanbevolen. 

Namens de zendingscommissie, Femmie 

Nijmeijer en Alie Doosje 
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VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS 
 

Collecten en giften  

11-02-2024 t/m 14-04-2024 

Collecten in de dienst: 

Kerkbeheer  € 165,92 

Diaconie  € 390,05 

Bijz. collecten  € 669,00 

Via de contactpersonen zijn er verschillende 

giften binnengekomen: 

Voor het kerkbeheer: 

Dhr. G. Westenbrink  €10,00 

Dhr. H.O Gerrits  €100,00 

Voor het kerkblad: 

Dhr. K. Knol  €12,50 

Voor de bloemenpot: 

Dhr. L. Schipper  €10,00 + €5,00 

Mevr. L. v/d Kolk € 5,00 

Dhr. H.O Gerrits  € 40,00 

Dhr. K. Roskam  €10,00 

 

Allen die gaven in geld, goed of arbeid: 

Hartelijk dank 

Collectemunten verkrijgbaar bij  

Dhr. G. Huisman, De Wilgen 20 Nijeveen 

Tel. 0522-491429 / 0620171533 

De kerkrentmeesters 

 

Voortgang bouw ontmoetingsruimte 

De bouw van de nieuwe ontmoetingsruimte 

bij de kerk gaat voorspoedig. Met hulp van 

vele vrijwilligers kunnen de bouwvakkers 

flink doorwerken. Het hoogste punt is 

inmiddels bereikt en tijdens het schrijven 

wordt er gewerkt aan het metselen van de 

muren.  

Waarom nu nog nieuwbouw bij de kerk?  

De voorzieningen in en rondom de kerk zijn 

verouderd. Zo zijn de sanitaire voorzieningen 

flink verouderd, onder andere niet 

aangesloten op het riool. De consistorie is te 

klein voor grote groepen, denk aan 

bijzondere diensten, een band of de familie 

bij een begrafenis. De huidige 

kinderopvangruimte naast de kerk voldoet 

ook niet meer aan de hedendaagse eisen, het 

is er te vochtig. Graag willen we de kerk in de 

toekomst kunnen blijven gebruiken als kerk 

maar ook voor andere doeleinden; 

(burgerlijk) huwelijk, exposities etc.  

Door de voorzieningen te verbeteren is de 

kerk ook makkelijker te verhuren voor andere 

doeleinden. Wanneer de ontmoetingsruimte 

gereed is, is er ook na een begrafenis weer 

een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, 

dat wat in het verleden in het jeugdgebouw 

gebeurde. Op termijn zal de pastorie en het 

jeugdgebouw verkocht worden en hebben 

we door de bouw van de nieuwe 

ontmoetingsruimte de voorzieningen 

verplaatst van Kolderveen 60 naar 

Kolderveen 47.  

Heeft u nog vragen over de nieuwbouw of 

wilt u helpen met de bouw? Geef het gerust 

aan bij een van de kerkrentmeesters.  

 

De afgelopen periode hebben we als 

notabelen afscheid genomen van Menno 

Brouwer en Klaas Knol (hij is inmiddels als 

Diaken bevestigd). We danken hen beide 

voor al het werk wat zij door de jaren heen 

gedaan hebben. Bedankt! 

Corné Wobben is aangesloten als notabel, 

welkom! 

 

PAASKAARS TE KOOP 
 

Beste gemeenteleden, er staat weer een 

nieuwe paaskaars in de kerk en net als vorige 

jaren is de kaars van vorig jaar weer te koop. 

De hoogste bieder is de gelukkige en mag de 

kaars hebben. Bieden kan per e-mail: 

diaconie@hgkd.nl of schriftelijk door een 

briefje bij Kolderveen 54A in de bus te doen. 

Tot 2 weken na het verschijnen van dit 

kerkblad. 

Namens de diaconie, Frens Westenbrink 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen de afgelopen periode 

naar: 

10 maart Dhr. G. Schutte 

24 maart Mevr. G. van der Vegt-Withaar 

31 maart mevr. A. Nijmeijer-Haveman 

14 april   fam. J. Tuut-Westerd 

 

 

BIJ DE DIENSTEN 
 

We gaan op naar het Pinksterfeest! Het 

meest uitbundige feest van het kerkelijk jaar. 

De kleur is rood, kleur van feestvreugde en 

bezieling. 

Op 28 april is er geen dienst in onze kerk. 

Op 5 mei gaat ds. René Kok voor. 

Op 9 mei, Hemelvaartsdag, is er dienst in 

onze kerk en gaat weer ds. René Kok voor. De 

kunstwerken van het Feest van de Geest zijn 

te bewonderen! 

Op 12 mei is er geen dienst in onze kerk. 

Op 19 mei vieren we het Pinksterfeest! 

Kunstenares Alie de Boer zal in ons midden 

zijn om wat te vertellen over haar werk. Het 

thema is troost.  

Ds. Marjan van Hal gaat voor. 

Op 26 mei is er geen dienst in onze kerk. 

 

WEL EN WEE 
 

Mevr. Bouwman-Fransen uit het Kerspel is 

gevallen en is momenteel in Reestdal in 

Meppel om te revalideren. We wensen haar 

veel sterkte toe. 

De mensen die in de tehuizen verblijven:  

De fam. Tuut woont in het Anker in Meppel, 

Mevr. Brouwer woont in ZZWD Woonzorg 

Zuidwest-Drenthe, locatie Jan Wierengaweg 

109 in Ruinen.  

 

 

Dhr. Brug woont in de Kaailanden in Meppel. 

Mevr. Wiltinge woont in het Voetelinkhuis in 

Steenwijk.  

De fam. Twerda in Reestoord in Meppel. 

Mevr. Bomert en dhr. Somer zijn in de 

Zonnekamp in Steenwijk. 
 

Met een hartelijke groet, 

Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 

 

GEMEENTEOCHTEND ZONDAG 9 JUNI 
 

Alvast om in de agenda te zetten. Op 

zondagmorgen 9 juni, na de dienst, willen we 

u graag informeren over de laatste 

ontwikkelingen binnen onze kerk en over het 

proces van het samengaan van de drie 

kerken. De agenda voor de bijeenkomst komt 

in de volgende Drieluik. 

 

Namens de kerkenraad,  

Jan van der Woerdt 

 

DIACONIE 
 

Onlangs hebben wij weer giften ontvangen: 

€ 20,00 via fam. vd. W van mevr. vd L 

€ 10,00 via fam. N van mevr. T 

€ 20,00 via M.v. H van fam. S 
  

Hartelijk dank namens de diaconie. 
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NL DOET 
 

Op vrijdagmorgen, 15 maart 2024, hebben 

we alweer voor de 7e keer meegedaan aan 

NLdoet, dat onder auspiciën van het Oranje 

Fonds wordt uitgevoerd. In het hele 

koninkrijk werd dit voor de 20e keer 

georganiseerd. 

 

Wij hebben ook dit jaar weer schelpen 

rondom de graven aangebracht. Van het 

Oranje Fonds hebben we weer € 350,-- 
gekregen waarvoor we schelpen hebben 

gekocht bij Marc Jan Oosterhuis. In eerste 

instantie hadden zich slechts 4 vrijwilligers 

aangemeld. Echter omstreeks 09.00 uur 

waren we inmiddels met 12 personen, zodat 

de schelpen al voor de koffie verdeeld waren. 

Ko Scheele kwam ons tegen de koffie 

verwennen met koeken. 
 

Mede namens ons kostersechtpaar en de 

kerkenraad, alle vrijwilligers hartelijk dank. 

Tinus Kikkert 

Onderstaand een foto van de enthousiaste 

vrijwilligers: 
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UITNODIGING KINDERKERK 

Hierbij nodigen wij jullie allemaal uit voor de Kinderkerk op zondag 19 mei (1e Pinksterdag)  

om 10.00 uur in de Gereformeerde Kerk Nijeveen. 

Wij hopen jullie dan weer te zien! 

Groetjes, Anneloes, Gisela en Bea 

 

  

Jeugdflits 
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KERKDIENSTEN:  
 

 

* De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor het kerkgebouw. 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 
       

Zondag 28 april Geref.Kerk 10:00 Mevr. L. Winters – Jonas Dhr. J. Lopers Diaconie Kerkbeheer 
 

Herv.Kerk Nijeveen - Geen dienst    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Stap Dhr. J. Buiter Diaconie Kerkbeheer 
       

Zondag 5 mei Geref.Kerk - Geen dienst    

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok Dhr. S. Huismans Kerk in actie kerkbeheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Stap Mevr. A. Westenbrink Kerk in actie Kerkbeheer 

Donderdag 9 mei Herv. Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok Dhr. J. Lopes Wilde Ganzen PKiN 

Hemelvaartsdag       
       

Zondag 12 mei Geref.Kerk 10:00 Ds. J. Prosman Dhr. J. Lopers Diaconie Kerkbeheer 

 Herv.Kerk Nijeveen - Geen dienst    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. K. Fredriks Dhr. R. Westra Diaconie Kerkbeheer 
       

Zondag 19 mei Geref.Kerk 10:00 Ds. R. Kok Mevr. M. van Dorsten Zending  

Pinksteren Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal Dhr. S. Huismans Zending  

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman Dhr. J. Buiter Zending  

       

Zondag 26 mei Geref.Kerk 10:00 E-Meeting Dhr. A. Kroes Vrije keuze E-meeting PKiN 
 

Herv.Kerk Nijeveen - Geen dienst    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. H. vd Laan Mevr. M. Withaar I.o.m E-meeting PKiN 
       

Zondag 26 mei 

Zangdienst 
Geref.Kerk 19:00 

Zangdienst m.m.v. het Christelijk 

mannenkoor Meppel en de 

Welnootjes 

Mevr. Ruth Pos   

       


