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Heilige Doop  
Julan Lankhorst 

 
voorbereiding en intrede 

- lied voor de dienst:  NLB 347: 1 
1. Here Jezus, wij zijn nu 
in het heiligdom verschenen, 
met ons kind gaan wij tot U 
wil Uw zegen ons verlenen 
waar de roepstem wordt vernomen: 
laat de kind'ren tot Mij komen. 

 

 
- welkom en mededelingen 
 
- aansteken van de Paaskaars  door de diaken van dienst: opa Harm Jan Brouwer 
 
- aanvangslied:  NLB Psalm 23b: 1 en 5 bij de Paaskaars (staande) 
1. De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 

5. De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
Zijn liefde me altijd. 

 
- stilte (verwonderd dat we mogen thuiskomen bij God) (staande) 
 
- toewijding (votum) en genadegroet (staande) 
 
- antwoordlied: NLB 340b (Apostolische geloofsbelijdenis) (staande) 
I. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
II. En in Jezus Christus, 
Zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 
die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle;  
ten derde dage wederom opgestaan van de doden; >> 

>> opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, des 
almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de 
levenden en de doden. 
III. Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke 
kerk, de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vlezes; 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 

 
Heilige Doop 

- inleiding en uitleg 
 
 
 
 



- Lied: Evangelische Liedbundel 278: 1 
 

(tijdens het zingen wordt Julan binnengebracht door Gerrald. De ouderling van dienst haalt ze op; de kruik met 
doopwater staat al bij de doopvont) 
 

1. Laat de kind’ren tot Mij komen, 
alle alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot Mij komen, 
niemand mag ze hind’ren. 
Want de poorten van mijn rijk 
Staan voor kind’ren open, 
laat ze allen groot en klein 
bij Mij binnenlopen. 

 

 
- doopgebed 
 
- luisterlied: Opwekking 740 – muziek met foto’s (Ik bid dat God jou zegent, jij kleine lieve schat) zijn al bij het beamer-team 
Ik bid dat God jou zegent 
Jij lieve, kleine schat 
En dat Hij jou zal geven 
De wensen van je hart 

Ik bid dat God jou zegent 
Jij lieve, kleine schat 
En dat het ver zal rijken 
Tot in jouw nageslacht 

Want Hij is de Almachti  
De Schepper van't heel  
Hij maakte alles prachtig 
En jou bovenal   
  

Ik bid dat God jou zegent 
Dat door jouw leven heen 
Je steeds weer zult 
ervaren 
God laat me niet alleen 

 
- gesprekje met de kinderen rond de doopvont 
 
- doopvragen 
God heeft ons allemaal lief, en dus ook jullie en jullie kinderen. Daarom heeft Hij ons de Heilige doop gegeven als 
symbool/teken dat wij heel ons leven worden ondergedompeld en schoongewassen in de liefde van de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest. Daarom, en nergens anders om, dopen wij in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Jullie mogen daarom nu de volgende vragen beantwoorden: 

1. geloven jullie dat onze kinderen bij Christus horen en dat zij daarom gedoopt moeten worden in de naam van de 
Vader en de Zoon en de Heilige Geest? 
(De doop is immers het teken dat God zich liefderijk over hen ontfermt en dat hij hen wil leren vertrouwen dat Hij hen 
beschermt en bevrijdt van alle kwade machten en zonden, die hun en onze zorg en kracht te boven gaan) 
2. geloven jullie dat het onderwijs van het Oude en Nieuwe Testament, waarin Gods liefde voor ons wordt geopenbaard 
(en die we in onze geloofsbelijdenissen beantwoorden en samenvatten) de ware en volledige openbaring van Gods 
verlossing is? 
3. beloven jullie om jullie kinderen, ook als zij opgroeien en steeds wijzer en verstandiger worden, zo goed jullie kunnen, 
te (laten) onderwijzen en ze voor te leven als leerlingen en volgelingen van Jezus Christus onze Heer? 

Wat is daarop jullie antwoord,  vader en moeder van Julan Lankhorst 
 

- het doopwater wordt in de doopvont gegoten door Finn en Yara 
 
- bediening van de Heilige Doop aan Julan 
 
- vraag aan de gemeente 
 (staande) 
Gemeente: willen jullie dit kind van God, Julan, in jullie midden ontvangen, om hem in woord en daad te bewaren bij het 
hartsgeheim van Gods liefde in Christus, en willen jullie hun ouders bijstaan en helpen om hun kinderen te leren gaan op de 
weg van het geloof opdat zij hun doop leren beamen? 
Wat is daarop jullie antwoord? 
 
- zegenlied: NLB 363 
Dat 's HEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER! 

 

 
- de ouderling overhandigt de doopkaars en doopkaart 
 
- de doopkaars wordt aangestoken (Rianne) 
 
 
 



 
 
- lied tijdens het aansteken van de doopkaarsen: Hemelhoog 503 
Refrein: 
God kent jou vanaf het begin     ] 
helemaal van buiten en van binnenin   ] 2x  
Hij kent al je vreugde en al je verdriet,   ] 
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet ] 
 

En weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij   refrein 

 
- Julan wordt weggebracht en de kinderen gaan naar de kinderkerk 
 

dienst van het Woord 
 

- gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest 
 
- Schriftlezing (NBV’21): Galaten 5: 1 en 13-25 
 
1 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk 
opleggen. 
13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te 
geven, maar dien elkaar in liefde, 14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15 
Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16 Ik zeg u 
dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. 17 De aardse begeerte gaat in tegen 
de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander, en u kunt dus 
niet zomaar doen wat u wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19 
De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en 
toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en 
nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen 
overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde 
en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die 
daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan 
het kruis geslagen. 25 Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen. 
 
- lied:  NLB 841: 1 en 2 
1. Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd uit; 

2. geloof om veel te geven, 
te geven honderd in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en Zijn lankmoedigheid. 

- verkondiging: de vrucht van de Geest 
 
- lied:  NLB 912: 1, 2 en 5 
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan Uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot Uw lof en dienst bereid. 

2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot Uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van Uw wet. 

5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot Uwe troon, 
dat Uw Heil'ge Geest er woon'. 

 
dienst van gebeden en dankzegging 

- dankgebed – voorbeden – stille gebeden – Onze Vader 
 
- inzameling van de gaven  1: Diaconie  2: Kerkbeheer    uitgang: ??? 

(tijdens de collecte komen de kinderen van de crèche en de kinderkerk weer in de kerk) 
 
- lied (terwijl de kinderen weer de kerk inkomen): Verbonden met vader en moeder (Geroepen om te Zingen: lied 79) 
1. Verbonden met vader en moeder, 
natuurlijk het meest met die twee, 
maar ook met de andere mensen, 
vier jij hier dit feest met ons mee. 

Refrein: Je hebt al een naam,  
maar je krijgt er één bij op dit feest, 
want jij wordt gedoopt in de naam  
van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. 

2. Je bent al een tijdje bij mensen, 
je naam is bij ons al vertrouwd, 
en dus is het tijd om te vieren,  
dat God die je kent van je houdt. refrein 



 
- De kinderen van de kinderkerk en overhandigen hun doopcadeau 
 

heenzending en zegen 
 

- slotlied Opwekking 710, Gebed om zegen 
1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan, 
zegen mij op de plek waar ik zal staan, 
zegen mij in alles, wat U van mij verlangt, 
o God, zegen mij alle dagen lang. 
 

Vader maak mij tot een zegen, 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus kom tot mij. 
Als de Bron van leven, 
die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

2. Zegen ons waar we in geloof voor 
leven, 
zegen ons waar we hoop en liefde 
geven, 
zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God zegen ons tot in eeuwigheid. 
 

Vader maak ons tot een zegen, 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen 
zijn. 

 
- zegen (gezongen 3x amen) (staande) 
 
 

Na afloop van de kerkdienst kunt u de doopouders feliciteren 


